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Even voorstellen

	Welkom

	Wij zijn Paul Michèl en Renata en wij wonen in Nederland. Wij zijn stapelgek op elkaar en op zeilen. Paul Michèl zit het zeilen in het bloed. Hij zeilt al zijn hele leven. Een aantal jaren geleden vonden wij elkaar en raakte Renata ook besmet met het zeilvirus. Zeilen is een schitterende manier van reizen. We dromen ervan om samen lange en verre zeiltochten te maken. Op dit moment zijn wij nog aan huis gebonden en vertrekken wij vooral in onze zomervakanties naar overzeese gebieden. De afgelopen jaren hebben we noordelijke gebieden verkend, zoals de Oostzee en Noorwegen. Dit doen we met onze zeilboot, een Bavaria 1060 uit 1985. Op onze website www.zeilboot-ohana.nl houden we een blog bij van onze belevenissen. Hieronder stellen we onze zeilboot en de bemanning verder aan je voor.

	Zeilboot Ohana

	Zeilboot Ohana heeft ons al op menig mooi plekje gebracht. Het is een degelijke boot en ook ruim voor haar lengte van 10,60 m ofwel 34 à 35 ft. Hoewel wij al een rotsvast vertrouwen in haar hadden, heeft zij haar betrouwbaarheid bewezen in een zware storm op de Noordzee, waar wij helaas in de zomer van 2023 in terecht kwamen. Zeilboot en bemanning hebben deze gelukkig goed doorstaan. Kortom, wij zijn zeer blij met deze zeilboot!

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, boom, transport, watervoertuig
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	De Ohana is een Bavaria 1060 uit 1985. Ondanks haar leeftijd is het een heerlijke boot om mee te varen. De boot is van Duitse makelij en gebouwd in de bekende Bavaria werf. Deze werf is gestart in 1978 en bouwde in de beginjaren zwaar uitgevoerde en solide schepen. De Ohana is hier een voorbeeld van. Zij heeft een elegante lijn, fijne zeileigenschappen en is met twee personen uitstekend te varen. De boot heeft maar liefst drie hutten buiten de slaapplaatsen in de salon en is dus uitstekend geschikt voor varen met gezin of gasten. Door haar korte vinkiel van slechts 1,40 m diep heb je een ruim vaarbereik.

	Bemanning van Zeilboot Ohana

	Zoals we in ons welkomstwoord al zeiden, zeilt Paul Michèl al zijn hele leven, maar is het zeilen voor Renata nog behoorlijk nieuw. Het was dus maar afwachten of Renata en zeilen een goede match zijn. Maar gelukkig bleek dat het geval te zijn. Door de leergierigheid van Renata heeft zij snel de belangrijkste beginselen van het zeilen onder de knie gekregen. Dat ging zelfs zo goed dat we - met nog maar een klein beetje zeilervaring - in de zomer van 2022 al samen de nachtelijke oversteek naar de Duitse Bocht hebben gemaakt. Het vertrouwen van Paul Michèl was er, dus een nachtelijk vaarschema van twee uur slapen en twee uur sturen, was geen probleem. Paul Michèl heeft in zijn slaapuren dan ook ècht geslapen. Iets om trots op te zijn! Hoewel er uiteraard nog genoeg te leren valt is onze zeilbasis samen goed te noemen.

	Paul Michèl – Van Middellandse Zee Jol tot Hobie Cat 16 (inclusief Rondje Texel) en van Speedboot (Ilver) tot Bavaria 1060, het maakt Paul Michèl niets uit! Vanaf zijn zesde is hij op het water te vinden. Zijn ouders hadden een eiland in de Vinkeveense Plassen, waar het watersporten met de paplepel is ingegoten. Omdat Paul Michèl het watersporten van zijn ouders heeft meegekregen, heeft Paul Michèl samen met zijn kinderen bewust gekozen voor de naam Ohana. 'Ohana' benadrukt dat families één zijn en dat familieleden samen moeten werken en elkaar niet moeten vergeten.

	Renata – Renata ging als kind met haar familie iedere vakantie de bergen in. Op vierjarige leeftijd beklom zij in Oostenrijk al de Bärenschützklamm. Het genieten van de weidsheid en de vrijheid hoog in de bergen is gebleven. Met haar eigen kinderen ging de rugzak op en trokken ze langs berghutten. Nu is ze door Paul Michèl besmet met het watersportvirus. De weidsheid en vrijheid, de focus op het hier en nu hoog in de bergen, je vindt het ook op zeiltochten!
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Voorwoord

	Maandenlang leefden we toe naar onze eerste grote zeiltocht, de tocht naar de Oostzee! We troffen vele voorbereidingen. We kochten waterkaarten, een reisgids, deden klusjes aan de boot, maakten een vaarplan, ontwierpen ons eigen logo, lieten shirts en tassen bedrukken en maakten onze eerste eigen website, zodat we een blog bij konden houden van deze nieuwe dimensie aan onze zeilervaringen. In dit boek lees je over onze belevenissen, ervaringen en keuzes. We hopen dat dit je helpt in jouw voorbereidingen, dat het mooie herinneringen oproept of dat je het gewoon leuk vindt om te lezen over onze ervaringen. Je kunt de blog en andere informatie vinden op onze website www.zeilboot-ohana.nl.
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	Daarnaast hebben wij ook een Facebook- en Instagrampagina en een YouTube-kanaal van Zeilboot Ohana. Als je contact met ons op wilt nemen kan dat via Zeilboot.Ohana@gmail.com.

	 

	 


Lelystad – Stavoren

	Eindelijk is het zover. Wat zijn we benieuwd wat deze reis ons zal gaan brengen. Voor nu trossen los en op naar Den Oever. Helaas speelt de wind ons parten…

	 

	Vrijdag 29-07-2022

	Eindelijk is het zover, onze reis naar de Oostzee gaat beginnen. Na vannacht thuis te zijn gekomen van onze vakantie met de kinderen in Spaans Baskenland, rijden we in de loop van de middag met twee volgeladen auto’s naar Lelystad. Een vergeten buitenboordmotor voor het bijbootje, levert helaas een extra ritje naar huis op. Alles bij elkaar is de boot om 18.30 uur klaar voor vertrek. Vanwege de wind moeten we meteen al afwijken van ons eigen vaarplan om via Vlieland naar de Noordzee te varen. Het aangepaste plan is vandaag nog naar Den Oever en morgen via Den Helder en het Molengat (tussen de Razende Bol en Texel) naar de Noordzee. Een paar extra zeemijlen te varen, maar gezien de wind een betere optie dan via Vlieland. Dus motor aan en trossen los. Op naar Den Oever. Aangezien de wind ook voor deze optie de eerste uren niet optimaal is, zullen we een aantal rakken moeten maken. Het eerste gaat richting Urk, bij het tweede komt Enkhuizen heel dichtbij, het derde brengt ons ter hoogte van Stavoren.
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	Onderweg maakt Paul Michèl de Spaanse paëlla klaar, die we mee hadden genomen van onze reis naar Baskenland. Het is inmiddels middernacht geweest onder een prachtige sterrenhemel als we besluiten uit te wijken naar Stavoren. Morgenochtend vroeg maken we het laatste rak naar Den Oever. Dat geeft ons een paar uurtjes slaap en morgenochtend in het licht weer verder. De havenmond is slecht aangegeven in het donker, dus dat is oppassen geblazen. De rood en groen verlichtte havenhoofden die je vanaf het water kunt zien, zijn namelijk niet die van de haven, maar die van de ingang van het Johan Frisokanaal. Dit betekent dat je tegen je gevoel in aan de stuurboordzijde van de groene lamp strak rechtsaf de haven in moet varen. Om half twee leggen we aan in een vrije box. Nog even lekker douchen en om 2.45 uur gaan we slapen.
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	Afstand door het water: 43,2 NM; Duur: 6 uur en 33 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,4 Kts

	 


Stavoren – Cuxhaven

	Vanaf Stavoren zetten we koers naar de Waddenzee via de sluis bij Den Oever. Na een perfecte ronding van het Molengat bereiken we dan eindelijk de Noordzee.

	 

	Zaterdag 30-07-2022 

	Om 7.00 uur gaat de wekker alweer. We moeten op tijd vertrekken om rond elf uur bij de sluis in Den Oever te zijn en daarna de ebstroom mee te hebben richting Den Helder. Om 8.30 uur starten we de motor weer en varen de haven uit. De zeilen gaan omhoog, maar de wind zit weer een beetje tegen, want we gaan recht op Medemblik af. Uiteindelijk komen we wel iets hoger uit en besluiten we het laatste stuk tot de sluis op de motor te doen. Op tijd de Noordzee op is belangrijker dan alles te zeilen. 
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	Aankomend bij Den Oever kunnen we meteen doorvaren de sluis in. Zo varen we om 12.00 uur de sluis alweer uit. Op naar Den Helder om diesel en water te tanken, voordat we de zee opgaan. Om kwart voor twee leggen we daar aan. De havenmeester helpt ons zeer vriendelijk. We informeren meteen bij hem of we veilig door het Molengat kunnen gaan. Dat zou geen enkel probleem moeten zijn, dus dat is mooi. Als we wegvaren zien we heel toevallig dat onze buren van twee huizen verder hier in de haven liggen, wat een toeval! Rond half drie zijn we weer onderweg. Na de TESO-lijn overgestoken te hebben, kunnen de zeilen omhoog en gaan we al zeilend door het Molengat. We varen dicht onder de kust van Texel. Aan bakboord liggen grote groepen zeehondjes op de drooggevallen stukken van de Razende Bol. Aan stuurboord zien we de stranden van Texel, waar blijkbaar ook een festiviteit gaande is, want de muziek kunnen we lange tijd over het water horen. Halverwege Texel steekt opeens een zeehond zijn kop op achter de boot en kijkt ons met grote ogen aan. Wat bijzonder! 
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	De snelheid is prima, een knoop of 6. Zo bereiken we rond zessen de punt van Vlieland. Rond 20.40 uur kunnen we ons oorspronkelijke vaarplan weer oppakken bij de TG-Boei boven Terschelling. Paul Michèl duikt de kombuis in om een lekker maaltje te koken. De aardappeltjes met sperzieboontjes en een hamburger smaakt ons bijzonder goed! Een goede basis om de nacht mee in te gaan. Tot 23.00 uur varen we samen, dan begint de eerste nachtshift. Paul Michèl neemt deze eerste shift, zodat Renata twee uurtjes kan slapen.

	 

	Zondag 31-07-2022

	Om kwart over één maakt Paul Michèl Renata weer wakker en begint de tweede shift. De nacht is prachtig. Het is niet helder, dus niet zo koud, wel wat klammig. Alle lampjes op het water maken dat er genoeg te zien is. De tonnen zijn goed verlicht, de plotter doet zijn werk uitstekend en je kunt de eilanden zien liggen. Af en toe passeren we een vuurtoren en een aanvaarroute naar een haven. Het boordplatform, dat we passeren heeft nog het meeste weg van een kermisattractie. Om kwart over drie maakt Renata Paul Michèl weer wakker voor zijn tweede shift. Hij heeft er blijkbaar zin in, want pas rond kwart over zes neemt Renata het stokje weer over. 
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	De zon is alweer een tijdje op en we vorderen goed. Vanaf kwart over acht varen we weer samen. Een uur later naderen we Norderney alweer. Vanaf hier nemen we meer afstand van de Duitse Waddeneilanden en richten de koers op de 1B/Jade1-boei. Het lukt de zon niet meer om door de wolken heen te komen. Af en toe voelen we wat spetters. De oversteek van de Jade blijkt door een ankergebied voor scheepvaart te lopen. Overdag niet zo’n heel groot probleem, maar ’s nachts wellicht iets minder. Alternatief is om niet over te steken naar de ST-boei, maar naar de TG9-boei. 
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	Vanaf het oversteken van de Jade wordt het allemaal een beetje minder. Het begint steeds harder te regenen, de wind begint weg te vallen en hoe dichter we bij de Elbe komen hoe meer stroming we tegen krijgen. Het was niet het gedeelte van de route dat ons het leukste leek en dat is ook de ervaring. Het zit ook gewoon niet mee. Op een gegeven moment gaan we door het water wel 7,5 Kts, maar over de grond nog maar 1,5 Kts. Elke boei duurt meer dan een uur om te bereiken en dan kruipen we hem voorbij. Cuxhaven komt in zicht, maar wel tergend langzaam. Gelukkig klopt het gezegde dat de aanhouder wint, dus om 22.15 uur varen we dan toch eindelijk de jachthaven van Cuxhaven binnen. En zoals al gezegd werd, in verband met de sterke dwarsstroming vol gas en goed mikken. Op de kopse kant van de aanlegsteigers staat voor welke lengte boten deze bedoeld is. Dat kunnen we in het donker helaas niet lezen. We zoeken een plekje wat ons geschikt lijkt in vergelijking met de omliggende boten en leggen aan. Als we alles hebben opgeruimd in de boot gaan we lekker douchen en meteen ons bed in. Het avondeten is er vandaag bij ingeschoten, heb bed lokt. Binnen no time zijn we onder zeil.

	Afstand door het water: 247,9 NM; Duur: 36 uur en 58 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,4 Kts

	 


Cuxhaven – Gieselaukanaal

	We trotseren het laatste stuk van de Elbe en draaien bij Brunsbüttel het Kielerkanaal op. Een serene rust na de afgelopen onstuimige mijlen.

	 

	Maandag 01-08-2022

	Na een welverdiende nachtrust worden we rond de klok van acht wakker. We ontbijten rustig, gooien de tank weer vol en rond kwart voor elf verlaten we de haven van Cuxhaven weer en draaien de Elbe op. Deze keer rond doodtij, wat nog niet betekent dat we de stroom mee hebben, maar de tegenstroom neemt af en verandert uiteindelijk (hoera!) in een meestroom.
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	De vaart zit er deze keer dus meer in. Het water is onstuimig en als er een oceaanstomer voorbij komt met zijn 13 Kts per uur dan worden we flink door elkaar geschut. Omdat het prettiger is om de golven van achter op te vangen dan van opzij, leggen we de boot met zijn kont in de golven na het passeren van zo'n enorm exemplaar. Het is dus constant goed opletten geblazen. Na een uurtje of drie bereiken we dan eindelijk ton nummer 57 waar de ingang van de sluis bij Brunsbüttel ligt.

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, hemel, water, meer

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	We hebben verhalen gehoord van mensen die hier twee uur rondjes moeten draaien op dit onstuimige water. Wij melden ons echter bij de sluiswachter en mogen direct de sluis in varen, wat een mazzel! In deze sluis leg je de boot niet vast aan de muur, maar deze leg je vast aan drijvende steigers. Deze zijn laag en glad, al zijn ze gelukkig wel van roosters voorzien. Bovendien zijn er ringen waaraan je de boot vast moet leggen, wat betekent dat er het betere springwerk aan te pas moet komen om van de boot te stappen. Voordeel is dan weer dat je de boot vervolgens vast kunt leggen zonder last te hebben van hoogteverschillen. Zo varen we om even na twee uur het Kielerkanaal op. We draaien meteen het kleine jachthaventje in aan de bakboordzijde om een ticket te kopen voor het bevaren van het kanaal. De mensen die we daar spreken zeggen echter dat je aan het eind van het kanaal een ticket moet kopen. We stappen dus weer op de boot en varen het kanaal op.
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	Wat een verademing is dit na het gehots en gebots op de Elbe. Je moet hier verplicht op de motor varen. Een zeil bijzetten mag, maar er valt weinig te zeilen, omdat de zijwind wegvalt door de begroeiing langs de kant. Alle scheepvaart, dus ook de grote scheepvaart moet zich op het kanaal houden aan een maximumsnelheid van 8,0 Kts. Dus van veel golfslag is hier ook geen sprake meer. Het kanaal is overigens 100 km lang en mag alleen met daglicht bevaren worden door de pleziervaart. Vandaag zullen we dus langs het kanaal moeten overnachten.

	We hebben gehoord van een mooie overnachtingsplek aan een zijtak van het kanaal, het Gieselaukanaal. Dat is dus ons streven en het betekent dat we ongeveer 40 km moeten afleggen. Met een snelheid van zo'n 5,2 Kts duurt dat een uurtje of vijf. Het kanaal ligt mooi tussen groene bossages met hier een daar een flinke woning. Er zijn 14 veerpontjes, waar je bedacht op moet zijn. Al snel blijkt dat ze goed rekening houden met de passerende boten en we niet één keer hoeven uit te wijken. Daarnaast zijn er 10 bruggen van ongeveer 42 m hoog. Zelfs de gigantische vrachtschepen kunnen hier zo onderdoor varen. Erg druk is het er ook niet, dus het is heerlijk ontspannen na de afgelegde mijlen in de voorgaande dagen. Rond een uurtje of zeven draaien we het Gieselaukanaal op.
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	Net voor de brug liggen een paar steigers waar je aan kunt meren. Het is een prachtige plek waar al verschillende boten liggen. Wij liggen vlak voor de brug. Achter ons ligt een boot met 7 Duitsers aan boord. Het is er een gezellige boel. We worden erbij geroepen om een 'aanlegborrel' te komen drinken. Deze blijkt te bestaan uit een chocoladecupje gevuld met Baileys! Hierna gaan we aan de slag met bloggen en eten. Paul Michèl bakt ondertussen ook nog een heerlijk vers broodje voor morgen. Rond een uurtje of 12 kruipen we weer voldaan in bed.
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	Afstand door het water: 49,9 NM; Duur: 7 uur en 29 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,2 Kts

	 


Gieselaukanaal – Friedrichsort

	Na een prachtige overnachting in het Gieselaukanaal zakken we over het Kielerkanaal verder af richting Kiel. Wat een geweldig gevoel als we eindelijk de Oostzee opvaren!

	 

	Dinsdag 02-08-2022

	Om kwart over zeven worden we bruut gewekt door een grastrimmer. Iets later hadden we niet erg gevonden. Maar goed, we hebben lekker geslapen. We doezelen nog wat en gaan dan ontbijten. Nu we voor de tweede keer zonder walstroom zijn voor een dag of twee, is wederom de koelkast uitgegaan. Er is een probleem met de betreffende accu. Normaal wordt deze geladen met walstroom of een zonnepaneel en niet door de motor. We gaan ervan uit dat het zonnepaneel te kort schiet. We besluiten na vertrek van dit idyllische plekje onder het varen daarom de generator aan te zetten om de betreffende accu op te laden. Zodra hij 100% is zetten we de generator weer uit en kijken hoelang het duurt voor de spanning weer verminderd is. Dit is helaas al snel. Binnen het uur is de spanning nog maar 57%. Probleem is dus dat de accu op is. Dat betekent dat we zo snel mogelijk een nieuwe accu moeten gaan regelen, zodra we het kanaal verlaten hebben.

	Terwijl Renata aan het roer staat, gaat Paul Michèl aan de gang met allerhande klusjes in de boot. Het Kielerkanaal is mooi, maar na een kilometer of veertig begint het toch wat veel van hetzelfde te worden, dus als er iets bijzonders te zien is, roept Renata Paul Michèl wel weer naar boven.

	Op een gegeven moment gaan er drie rode lampen branden langs de route, het teken dat we als pleziervaart aan de kant moeten voor de beroepsvaart. Hiervoor hebben ze uitwijkhavens gemaakt met dukdalven aan de zijkant. We worden geacht hierachter af te wachten. We zien verschillende bootjes die in dit gebied blijven cirkelen, een aantal bootjes vaart gewoon verder. Toch maar beter wachten.
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	Het duurt een tijd, maar dan verschijnt er achter ons een gigantisch containerschip Containerships Nord van 170 m lang en 27 m breed. Is dit de reden dat we hier liggen te wachten...??? Even later verschijnt er voor ons om de hoek een ander gigantisch containerschip Delphis Gdansk van 178 m lang en 31 m breed. Die twee moeten hier blijkbaar passeren. Daar hoort ook een aangepaste snelheid bij, want de 4 knopen halen ze niet meer. Al met al hebben we bijna een uur liggen wachten. Achter het containerschip aan kunnen we weer verder varen.

	Even later komen we op de route een bijzondere brug - de Rendsburger Hochbrücke - tegen waar treinen overheen rijden en waaronder met behulp van een soort hangend bakje auto's en personen naar de overkant van het kanaal worden gebracht. Een alternatieve veerpont dus!

	Tegen drieën bereiken we het einde van het Kielerkanaal waarop we 100 km hebben gevaren. Voor de sluis is een aanlegsteiger met een kassa waar je tickets kunt kopen voor het gebruik van het kanaal. Hier meren we af en kopen een ticket, voor ons formaat boot kost dat €18,00. Ondertussen nemen we via de marifoon ook contact op met de sluiswachter. We krijgen te horen dat we vanzelf opgeroepen zullen worden over de marifoon wanneer we de sluis in mogen varen. Uiteindelijk is dat ongeveer een kwartier later. Over deze sluis hebben we nog niets gelezen, dus we zijn benieuwd hoe deze eruit ziet en werkt. Het blijkt een soort kopie van de sluis bij Brunsbüttel te zijn met zijn drijvende steigers, deze keer met rubbermatten erop in plaats van roosters. De steigers zijn net zo laag, dus ook hier moet weer van de boot gesprongen worden. Het verval is niet zo groot, dus vrij snel openen de sluisdeuren zich weer.
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	We varen naar de eerste behoorlijke haven na het kanaal in de hoop dat we hier ook een nieuwe accu kunnen regelen. Met 20 minuten varen we de Kieler Stickenhörn haven in Friedrichsort in. Aan een langssteiger meren we af en gaan naar het havenkantoor. Deze is al gesloten, een betaalautomaat is er niet en om te kunnen douchen moet je een 'sleutel' en douchemunten halen bij het plaatselijke hotel 250 m verderop. De haven is functioneel, maar niet bepaald gezellig. Als je geen stroom en sanitair nodig hebt is de naastgelegen ankerplaats een betere optie. Het dorp zelf is ook een beetje troosteloos. De 'watersportwinkel'/werf aan het begin van haven ziet er ook niet erg hoopvol uit. Behalve dat de winkel inmiddels al gesloten is, is de verwachting dat we hier een accu gaan vinden ook niet erg groot. Op naar het hotel om douchemunten te scoren en mogelijk een hapje te eten. Het eerste lukt, het tweede toch maar liever niet. Door naar het dorpscentrum. Hier eindigen we in een döner/kebab zaak, die dan wel weer positief verraste. Eén van de jongens achter de balie spreekt een woordje Nederlands en helpt ons allervriendelijkst. Verder is het eten goed en veel.

	Volgegeten lopen we op de terugweg langs de Lidl om nog een paar boodschapjes te doen en vervolgens terug naar de boot. Renata slaat aan het bloggen, terwijl Paul Michèl uitzoekt waar we morgen naar toe kunnen gaan in leuke en praktische zin. Dus graag een sfeervolle plaats met een winkel waar je een accu kunt kopen! Na een heerlijke hete douche kruipen we weer laat in bed.

	Afstand door het water: 39,0 NM; Duur: 6 uur en 51 minuten; Gemiddelde snelheid: 4,9 Kts

	 


Friedrichsort – Eckernförde

	Van een wat saai Friedrichsort vertrekken we helaas nog zonder nieuwe accu naar Eckernförde. Zal het daar gezelliger zijn? En kunnen we daar wel een accu scoren? Het belooft in ieder geval een mooie zeiltocht te worden.

	 

	Woensdag 03-08-2022

	Ook vandaag weer op tijd wakker. We bellen met Maritim Watersportzaak of ze accu’s verkopen, maar helaas. Paul Michèl gaat nog wel even navragen bij de winkel/werf voor aan de haven of ze accu’s verkopen. Ook hier helaas niet. We hebben onze hoop gevestigd op Eckernförde. Een leuke plaats met voldoende winkels. De trossen gaan dus weer los en we verlaten de haven.
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	Er zou een zuidwesten wind waaien en dat is uitstekend om Eckernförde te kunnen bereiken. Op het water blijkt het toch weer net even anders te zijn, de zuidrichting is komen te vervallen, alle wind komt uit het westen. Dat betekent opkruisen. Geen straf, want het is schitterend zeilweer en de omgeving is mooi. Aan de kust zien we eerst een soort duinen, wat later graanvelden blijken te zijn, daarna veel campings aan het water. Het oogt gezellig. Rond half vier leggen we aan in de jachthaven van Eckernförde aan een steiger bij de ingang. Het ziet er flink vol uit. We lopen naar het havenkantoor en zien dat er wel wat boxen vrij zijn, maar we vragen wel even bij de havenmeester wat de opties zijn. Op zich liggen we prima op de hoek, veel te zien daar. De havenmeester vindt het prima waar we liggen. We informeren gelijk of hij weet waar we een accu kunnen scoren. Aan het eind van de jachthaven is een watersportwinkel, maar zoals wij weten en hij ook zegt, daar zijn ze duurder dan bij de bouwmarkt. We hebben mazzel, want ook de Haga Baumarkt is op loopafstand.

	Langs de boulevard met gezellige eetgelegenheden lopen we hier naartoe. Er zijn inderdaad accu’s. Helaas niet zo’n grote als we hadden (160 Ah), de grootste is 95 Ah. Dat moet hem toch maar worden, hopelijk hebben we er voldoende aan. Bij de kassa wordt gevraagd of we de oude accu ingeleverd hebben, want dan hoeven we geen ‘pfand’ (statiegeld) te betalen. Nee, maar op zich moeten we wel van de oude af, straks nog maar een keertje op en neer dan. Eerst zorgen dat we dit exemplaar bij de boot krijgen. Tillen is geen optie, dus we gaan aan de wandel met de winkelwagen, maar niet voor we een welverdiend ijsje hebben gehaald bij de naastgelegen McDonald’s. We hebben veel bekijks met onze kar, maar dat kan ons niet schelen, het helpt ons wel mooi om de accu bij de boot te krijgen.
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	Hier verwijderen we de oude accu en plaatsen de nieuwe. Hij werkt in ieder geval, dus dat is mooi. Nu de oude en nog zwaardere accu terugbrengen naar de bouwmarkt. En dat lukt gelukkig ook nog voor sluitingstijd (19.00 uur). In ieder geval geen problemen vandaag om voldoende stappen te behalen. Er is geen tijd meer om naar het naastgelegen informatiecentrum over de Oostzee te gaan. Terug bij de boot gaan we maar eens lekker in het zonnetje zitten met een hapje en een drankje. Het valt ons op dat het een soort campinggebeuren is op de steiger: stoelen, tafels, BBQ's, mensen die met hun stoel op de steiger bij de overburen zitten te kletsen en veel vissers. Het lijkt meer of deze mensen hier wonen. Ach ja, grappig om te zien allemaal.

	We spreken met de overburen van de Mabetica, een Noordkaper 43, een flinke boot dus. Zij hebben al veel in dit gebied gezeild en hebben leuke tips. Tegen negenen lopen we nog een keer naar de boulevard. Eens kijken of we nog ergens een klein hapje kunnen eten. We vinden een leuk visrestaurantje, waar nog voldoende publiek zit. Aan de ober vragen we of we nog iets kunnen eten. Ja hoor, geen probleem. We zoeken een plek en wachten...

	... en wachten nog langer en roepen maar weer een ober. “Nee”, zegt hij, “de warme keuken is al gesloten.” “Oh, maar je collega zei net wat anders!” “Welke collega?” “Die Aziatische jongen.” “Oh, maar die werkt hier pas één dag!” Tja, dat gaat hem dus niet worden. We lopen terug naar de boot en maken daar nog wat kleins klaar. We schrijven een blog en kijken hoe we morgen verder zullen gaan. Het is alweer half één als we willen gaan douchen. Helaas had de havenmeester niet gezegd dat hier douchemuntjes voor nodig waren, dus die koude douche slaan we nu toch maar even over. Morgenochtend in de herkansing!
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	Afstand door het water: 33,5 NM; Duur: 5 uur en 8 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,3 Kts

	 


Eckernförde - Marstal (Ærø)

	Vandaag brengt ons in Denemarken! Het Deense gastenvlaggetje kan gehesen worden. Benieuwd waarmee het eiland Ærø ons zal verrassen.

	 

	Donderdag 04-08-2022

	Deze morgen eerst maar langs het havenkantoor voor douchemuntjes en een frisse, maar warme douche. We hebben na ons gesprek met de bemanning van de Mabetica nog een keer nagedacht over de keuze of we bovenlangs terug gaan zeilen of onderlangs over het Kielerkanaal en de Elbe. Bovenlangs is verder, dus meer mijlen te zeilen. We weten dat we gezien onze beperkte tijd niet alles zullen kunnen bezoeken, zoals we dat liefst zouden doen. Dat wisten we van tevoren ook al. We besluiten in principe bovenlangs terug te gaan via de Limfjord naar Thyborøn.

	Hiervoor ontbreekt nog wel wat kaartmateriaal, wat we deze ochtend eerst gaan proberen te kopen. Eén van de gewenste kaarten vinden we bij de watersportwinkel. Dit is gelukkig het belangrijkste deel. Het andere deel vinden we hopelijk later op onze reis nog wel. Hierna proberen we tevergeefs om de watertank bij te vullen. De waterslang blijkt te kort te zijn. Gelukkig is de tank nog voor zo’n 40% vol, dus we moeten nog wel een dag of twee vooruit kunnen. Ontbijten doen we straks op het water. Het is zulk rustig weer. Eerst maar op pad. 
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	Er is slechts een windkracht 3. In het begin halen we nog wel de 4 à 5 Kts, maar dit duurt helaas niet heel lang. Dan zakken we terug naar 3 Kts. Zodra we de fjord uit zijn gevaren is het weer even iets beter. We besluiten de gennaker te pakken in de hoop wat meer wind te vangen en dus meer snelheid te krijgen. Dat helpt, alleen haalt het grootzeil de wind uit de gennaker, dus het grootzeil strijken we.

	Zo gaat het een tijdje goed, maar dan valt de wind nog verder weg naar windkracht 1. We wisten dat dit waarschijnlijk zou gebeuren en hadden afgesproken in dat geval op de motor naar Ærø te varen. Dit is ook één van de keuzes die we moeten maken, omdat de tijd beperkt is. Als we alle tijd zouden hebben, hadden we langer in Eckernförde blijven liggen en een betere wind afgewacht. Af en toe steekt opeens de rugvin van een bruinvis (kleine dolfijn) boven het wateroppervlak uit. Een geweldig gezicht! Helaas is het ons nog niet gelukt om dit op foto vast te leggen.

	Renata gebruikt de tijd nuttig door alvast een blog te schrijven, Paul Michèl houdt de boel buiten in de gaten en hij hijst de Deense vlag, want – hoera – we hebben Denemarken bereikt! Als we voor Ærø varen gaat de wind heel raar doen. Binnen een minuut draait hij van oost naar west en van noord naar zuid. Het lijkt wel een kermisattractie en het golft alle kanten op. Gelukkig komen de boeien nu snel in zicht voor de aanloop naar de haven van Marstal.

	De haven is goed vol, dus het is nog maar hopen of we een plekje kunnen vinden. Uiteindelijk zien we een plekje wat ook nog vrij blijkt te zijn. Het is een enorm lange box. Precies als wij deze box in willen varen staat er een enorme dwarswind. De Deense buurman kijkt alleen over het randje van de ingang van zijn kajuit en laat ons aanklooien. De Nederlandse overburen helpen gelukkig wel een handje. We zijn overigens nog maar heel weinig Nederlanders tegengekomen. Er zijn wel heel veel Duitsers. De havenmeester is maar moeilijk te vinden. Paul Michèl loopt zich suf en krijgt op een gegeven moment zelfs een lift met de auto van een Deen. Uiteindelijk vindt hij de bewuste man aan het begin van onze eigen steiger. Hij vraagt waar we vandaan komen maar heeft geen idee waar Holland ligt en vraagt of dat Duits is. Over het algemeen is het een gezellige drukte hier. De plotseling opgestoken wind gaat weer liggen.
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	Wij maken een heerlijke pasta klaar en zitten daarna rustig wat in de kuip. Maar eens kijken of we vandaag wat eerder in bed belanden, zou best lekker zijn.

	Afstand door het water: 44,6 NM; Duur: 7 uur en 14 minuten; Gemiddelde snelheid: 4,9 Kts

	 


Marstal (Ærø) - Ærøskøbing (Ærø)

	We vervolgen het ontdekken van het eiland Ærø. We verlaten Marstal en zetten koers langs de pleeborstels naar het plaatsje Ærøskøbing

	 

	Vrijdag 05-08-2022

	Gisteravond inderdaad bijtijds in bed (23.00 uur) en vanmorgen relatief laat wakker (8.45 uur). Blijkbaar was het even nodig. De douches hier zijn gratis, ruim, voorzien van stortdouche en ook nog regelbaar qua temperatuur. Ik zeg: niet verkeerd! Na het ontbijt gaan we het dorp bekijken. Het is kleurig, kneuterig en een beetje rommelig, maar het heeft ook wel wat! In de plaatselijke kookwinkel halen we een klein bakblik, zodat we af en toe een bescheiden broodje kunnen bakken. Het is een mooie goed geoutilleerde zaak. Verder zijn er wat kledingzaakjes waarin de tijd stil lijkt te hebben gestaan. Een nieuwe outfit scoren doen we dus een andere keer wel weer.
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	Terug in de haven vullen we de watertank bij. Om waterverspilling tegen te gaan, moet je constant een hendel ingedrukt houden tot de tank vol is. Aan het begin van het havengebied gooien we eerst de dieseltank weer vol. Je weet immers maar nooit wat je tegenkomt en hoe lang je de motor moet gebruiken. Naast ons is net de veerboot aangekomen en inmiddels weer vertrokken. Die komen we dus hopelijk binnen de smalle vaargeul niet meer tegen. Rond een uur of twee verlaten we de haven van Marstal op naar Ærøskøbing om het eiland Ærø verder te ontdekken. Dit schijnt een heel sfeervol plaatsje te zijn. De haven schijnt net zo druk te zijn als die in Marstal. Hopelijk komen we vroeg genoeg aan om nog een plekje te vinden. 

	De zon van gisteren heeft plaatsgemaakt voor wolkenvelden. Er trekt een front onder ons langs, waar wij ook wat regen van pakken. Dus de zeiljassen moeten aan. 

	Navigeren gaat hier trouwens met behulp van pleeborstels. De kleurstelling lijkt volstrekt willekeurig. Rood, roze, groen, geel/zwart. Soms aan bakboord en soms aan stuurboord. De logica lijkt te ontbreken en anders hebben wij hem nog niet ontdekt. De omgeving heeft iets weg van wetlands. Eilandjes die opdoemen in het water en vogels. Waar je zwanen toch eerder op zoetwater dan op zoutwater verwacht, dobberen hier enorme groepen zwanen voor zover het oog reikt. 

	Rond 16.00 uur varen we de haven van Ærøskøbing binnen. Ook deze ziet er alweer goed gevuld uit. Er zijn geen lege boxen meer te vinden. Een vriendelijke Deen biedt meteen aan om langs zij te komen liggen aan de kop van de steiger. Wij liggen dan alleen met onze punt bij de steiger. Het aanleggen moet even met extra beleid, omdat we niet de tegenover liggende boot willen aanvaren met ons anker. Het gaat allemaal gelukkig heel voorspoedig.
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	De zon is inmiddels weer doorgebroken en het is flink warm. Dus de korte broeken gaan weer aan en we gaan een kijkje nemen in het stadje. Het is een kleurrijk en sfeervol geheel. Alle gevels hebben een andere kleur, sommige gevels zijn echt schots en scheef, waardoor je je afvraagt of er iets recht is aan deze huizen. Bij Ærøskøbing Røgeri móeten we stoppen voor een lekker visje. Alle vis die je hier koopt is elke dag vers gerookt. Wij kiezen een gerookte zalm, haring en heilbot met een plaatselijk licht Ærø-biertje en vers geperste appelsap. Het smaakt heerlijk! Op de terugweg naar de boot doen we nog een paar boodschapjes bij de Netto, want waar ben je zonder een lekker eitje aan boord. Terug op de boot moet er weer geblogd worden en de vers geoogste appels uit Spanje moeten nog verwerkt worden tot een lekkere appelmoes, voordat ze zelf weg gaan wandelen. Paul Michèl regelt ondertussen ook nog dat de koelbox op een andere accu kan gaan draaien dan de koelkast, zodat het risico dat de accu leeg raakt kleiner wordt, omdat er minder van gevraagd wordt.

	De lucht betrekt weer. Er steekt een noordwesten wind op. We moeten de boot nog iets naar achter leggen om onze punt niet in de tegenover liggende boot te boren. Daarna maken we een lekker soepje warm. Via Facebookpagina ZeilNoord krijgen we contact met Pieter van de Fortuna die twee steigers verderop ligt in de haven van Ærøskøbing. Leuk om ervaringen uit te wisselen en tips te krijgen over plekken die de moeite waard zijn om te bezoeken. Nadien duiken we nogmaals in de waterkaarten en weersvoorspellingen. We moeten concluderen dat bovenlangs via Thyborøn gezien de windvoorspellingen voor de komende week en de grote afstand eigenlijk geen optie is. We blijven dus in het zuidelijke gedeelte van Denemarken en zullen, hoewel met lichte tegenzin, toch over het Kielerkanaal en de Elbe terugvaren. De wind neemt flink toe en om onze overbuurman niet nog nerveuzer te maken dat we mogelijk zijn boot rammen, verleggen we de boot nog een eindje naar achteren voor zover dat nog mogelijk is.

	Hier in de haven trouwens ook weer prima sanitair. Er zijn veel ruime familiebadkamers waarin je wc, stortdouche en dubbele wastafel tot je beschikking hebt, echt ideaal! Alles bij elkaar is het toch alweer half één als we in bed kruipen.
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	Afstand door het water: 10,3 NM; Duur: 2 uur en 4 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,0 Kts

	 


Ærøskøbing (Ærø) – Drejø

	We maken de korte, maar onstuimige overtocht van Ærøskøbing naar het vogeleiland Drejø. Een pareltje in de Kleine Belt.

	 

	Zaterdag 06-08-2022

	Het waait hard vandaag. Het grootste gedeelte van de dag een windkracht 5. We hadden gisteren ook eigenlijk tegen elkaar gezegd dat we vandaag nog een dagje zouden blijven liggen, toch lokt een nieuwe plek. Met ons nieuwe reisplan om langs de linkerkant van het eiland Fyn omhoog te trekken, is een noordwestenwind echt vol tegen de wind in. Tegen de wind en golven opbeuken doen we niet voor de lol, maar een korte tocht om een nieuw eiland aan te doen is waarschijnlijk wel mogelijk.
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	De overtocht naar Drejø is geen probleem, de grootte van de Drejø Lystbådehavn wellicht wel. Er zijn slechts 40 plaatsen beschikbaar. Dus er is geen zekerheid dat we daar ook echt terecht kunnen. Als het meevalt op het water zouden we meteen kunnen doorsteken naar Lyø, wat ook zeer mooi schijnt te zijn. 

	Na het ontbijt gaan we eerst nog even langs bij boot Fortuna van Pieter om gedag te zeggen en dan gaan we op pad. Het wordt de kortste tocht ooit, nog geen 5 mijl en binnen een uur afgelegd. Het is echt onstuimig dus als er een plekje is op Drejø dan blijven we vooral lekker daar. En we hebben mazzel!

	Er is nog een plek vrij aan de andere kant van de wal waar de veerpont aanmeert. We worden meteen te hulp geschoten met aanleggen, dus dat gaat als een speer. Meteen daarna komt er een Deense zeilboot langszij liggen, die wij dan weer helpen. De eerste aanblik van het eiland is idyllisch, klein, groen en knus. Dat geldt ook voor de haven.
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	Na een kleine lunch trekken we onze wandelschoenen aan en gaan te voet het eiland verkennen. Op een kilometer afstand van de haven ligt het zeer kleine dorpje Drejø By met een paar kleine zaakjes, waar je een hapje en een drankje of een souvenirtje kunt kopen. Vanaf het dorp lopen we naar de Drejø Gammelhavn die aan de noordzijde van het eiland ligt. Onze haven is al niet groot, maar daar kunnen maar zo'n 10 boten met geringe diepgang liggen. Er is wel een gemoedelijk sfeertje daar. Vanaf daar lopen we een wandelpad af langs het water aan de noordzijde. Door weer, wind, golfslag en lichtinval kleurt het water daar diep donkerblauw. Erg mooi.
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	Ons pad komt weer uit op de 'hoofdweg' die west en oostzijde van het eiland met elkaar verbindt. We lopen verder naar het westen waar het eiland versmalt en er een soort schiereiland ligt. Vanaf daar nemen we een pad naar het water langs de zuidkant van het eiland. Er is een minimaal stukje 'strand' van kiezels, rotsen, gedroogd zeegras en soms wat zand langs de branding. Een schitterend stukje om te lopen.
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	Halverwege zien we een soort open hut met twee matrassen erin en erachter een schuurtje met een poepdoos. Blijkbaar kun je hier tegen een (vrijwillige?) bijdrage een nachtje doorbrengen. Even verderop een volgende verrassing. Een kort gemaaid weiland doet hier dienst als vliegveld. Hier ontmoeten we twee Duitsers die ons aanraden om bij de Spiseladen på Drejø smørrebrød te gaan eten. Bij hetzelfde tentje is op dat moment ook live muziek van een Rythm & Blues band. Wij bestellen een smørrebrød met gerookte haring. Het is heerlijk en houdt het midden tussen de smaak van piccalilly en haringsalade. Een echte aanrader! Daarnaast bestellen we de chips met zelfgemaakte dip. Ondertussen luisteren we naar de muziek en genieten van het gezellige sfeertje.
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	In de pauze rekenen we af, maken een praatje met de leden van de band en lopen vervolgens weer terug naar de haven. Daar moet Paul Michèl even wat werkgerelateerde zaken regelen en gaat Renata alvast weer aan de slag met de blog. 

	Afstand door het water: 4,8 NM; Duur: 0 uur en 53 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,4 Kts

	 


Drejø- Fynshav

	Na het prachtige Drejø is het plan om de tocht naar Dyvig te ondernemen. Dyvig ligt aan een fjord op het eiland Als en schijnt ook een schitterend plekje te zijn.

	 

	Zondag 07-08-2022

	De wake-up call van vandaag is de eerste veerboot die aankomt om 5.55 uur. Lekker bijtijds dus! We draaien ons nog maar een keertje om. Als we weer wakker worden is het nog wat sombertjes buiten en het waait harder dan we verwacht hadden. De buurman die langszij ligt zegt dat het over een uurtje weer wat minder hard zal gaan waaien. Dat zou wel fijn zijn, omdat we van lager wal uit een hoek moeten vertrekken. Eerst maar eens ontbijt klaarmaken. Ondertussen helpen we ook onze Deense buurman om weg te komen.

	Na het ontbijt is het onze beurt en de wind is inderdaad iets minder geworden. Gelukkig krijgen we de helpende hand van twee andere buren in de haven. Het is lastig, maar het lukt om gecontroleerd met de punt langs hun boot weg te komen. Buiten de haven doen we het grootzeil omhoog en het fok uit. Het is een goede windkracht 4 en het zeilt fantastisch.
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	Het eerste rak gaat terug richting Ærøskøbing. Hierna kunnen we met gemak de punt boven het eiland Ærø ronden. Aan de stuurboordzijde pakken zich dikke zwarte wolken samen, waar grote plensbuien uit naar beneden komen. We hopen dat we deze wolken net kunnen ontlopen en jawel die gaan aan ons voorbij. Jammer genoeg begint de wind wel af te nemen. Meer dan een windkracht 2 is het niet meer en in combinatie met de golfslag komen we niet vooruit en zijn we eigenlijk ook stuurloos. Zeilen is waar de wind je brengt, maar gelukkig zit er ook een motor op de boot, want er zit niet anders op, de motor moet weer aan. Het fok rollen we op en we houden het grootzeil er nog een tijdje bij. Dit voegt eigenlijk niets toe, dus we besluiten deze ook maar te strijken. Het eiland Als ronden om bij Dyvig te komen, betekent nog zeker 15 mijl op de motor verder, want zoals het windbeeld nu laat zien, draait de wind mee om het eiland, zodat - waar je ook vaart - je de wind tegen hebt. We zijn enigszins teleurgesteld in de voorspelkracht van onze windapps, want zo zag het er van te voren toch echt niet uit. 
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	We besluiten uit te wijken naar Fynshav aan de oostkant van Als. Er is niet veel informatie over te vinden, dus dat belooft niet heel veel, maar vanaf het water ziet het er best gezellig uit. Dit is met een uurtje motoren wel te doen. De haven ziet er niet zo vol uit, dus een plekje moeten we wel kunnen vinden. En dat blijkt ook zo te zijn. Nog voldoende boxen over om uit te kiezen. We vinden er eentje op maat en leggen daar rond half drie aan. We eten onze verlate lunch op en relaxen wat. Als het zonnetje weer een beetje door de wolken breekt, gaan de schoenen weer aan voor een rondje door het boven gelegen dorpje. En eigenlijk kunnen we hier heel kort over zijn. Het is niks en het wordt niks. Brede rechte en kale geasfalteerde straten, tuinen met - een enkele uitzondering daargelaten - alleen struiken en gras, een buurtsuper, een pizzaboer en een snacktent. Een Fransman met haast vraagt ons hoe hij bij de veerboot komt, wij snappen het wel, die wil hier zo snel mogelijk weg. Gekheid, maar het is een saaie bedoening. Op een weiland met een paar ezeltjes na, is het enige wat er gezellig uitziet het naast de haven gelegen strandje. 

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, wolk, natuur, hemel

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Als de zon schijnt is het hier waarschijnlijk prima toeven. Maar goed, je kunt niet alles hebben, wij lopen terug naar de boot en gaan daar de blog schrijven (snel klaar vandaag!) en relaxen. Wij komen onze tijd wel door!

	Afstand door het water: 18,3 NM; Duur: 3 uur en 36 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,1 Kts

	 


Fynshav - Mjels (nabij Dyvig)

	Vanwege gebrek aan wind zijn we gisteren uitgeweken naar Fynshav in de hoop vandaag met wind alsnog de tocht naar Dyvig te volbrengen. Helaas is er ook de komende dagen niet of nauwelijks wind. Wachten op wind heeft dus weinig zin, dus motor aan en gaan met die banaan.

	 

	Maandag 08-09-2022

	Een rustige nacht in een rustige haven. Rond half negen worden we wakker. We douchen en Paul Michèl doet wat boodschapjes, terwijl Renata de boot alvast klaarmaakt voor vertrek. Er is geen wind, dus het water is zo vlak als een spiegel. We zullen op de motor naar Dyvig varen. Ontbijten doen we lekker op het water!

	 

	[image: Afbeelding met tekst, kaart, water

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Eerst is het nog wat bewolkt, maar al gauw komt er plaats voor de zon. Het water neemt de blauwe kleur van de lucht aan, schitterend. Het is echt heerlijk in het zonnetje, dus de kleren kunnen uit. Lekker een beetje in de zon zitten en liggen en wat lezen. Het is net vakantie!

	Plotseling steekt een zeehond zijn kop boven het water uit vlak naast onze boot en kijkt ons met grote ogen aan. Daarna zien we hem nog even achter de boot zwemmen en naar ons kijken. Even verderop zien we ook wat bruinvissen opduiken. Fantastisch om te zien allemaal. De weinige wind die er is draait met ons mee om het eiland en is daardoor constant pal tegen. Een zeil bijzetten heeft dus weinig zin.

	 

	[image: Afbeelding met persoon, buitenshuis, kleding, water

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Langzaam wordt de ingang van de fjord zichtbaar. Ongeveer een mijl voor ons vaart zeilboot Salina, waar we contact mee hebben gehad via Facebook (ZeilNoord). Zodra we de fjord in varen wordt het landschap mooier. Je moet hier bij een fjord niet denken aan hoge kliffen, maar een groen glooiend en heuvelachtig landschap. Hier en daar doemt een huis op. Het is wel oppassen geblazen, want er zijn vele ondieptes hier. De eerste twee havens bij Dyvig zijn bereikbaar via een smalle vaargeul. Voor de havens is een grote baai waar je voor anker kunt gaan. Hier zien we de Salina liggen en leggen we de boot even langszij om een praatje te maken. Ook zij zijn inmiddels weer op weg naar het zuiden, dus we zullen elkaar nog wel vaker zien zeilen. Hierna draaien wij een andere fjord in met onze boot. 

	Hier is een smalle en kronkelige vaargeul en op aan aantal plaatsen daarbuiten kun je voor anker gaan. Aan het eind van deze fjord ligt nog een kleine haven, Mjelsvig Bådehavn. De plannen zijn om deze middag voor anker te gaan en lekker te relaxen in de baai. Het loopt een beetje anders. 

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, wolk, water, boot

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	De betonning is niet overal helemaal duidelijk. In de hoek bij een ankerplek varen we een klein stukje buiten de betonning wat volgens de waterkaart - in zowel de havengids als de plotter - geen probleem zou mogen zijn. Het is minimaal 3 à 3,5 m diep. Helaas blijkt dit in de praktijk niet het geval en lopen we net buiten de vaargeul aan de grond. We gooien de boot meteen in zijn achteruit, maar er zit geen beweging in. De boot kan nog wel om zijn as draaien, maar daar houdt het dan ook mee op. We balen enorm, zijn we zo aan het opletten, lopen we nog vast. Onze eigen pogingen om los te komen zijn tevergeefs.

	We bellen met de havenmeester of hij ons wellicht kan helpen. In de tussentijd varen er verschillende boten langs, die vrolijk zwaaien en denken dat we voor anker liggen. Tja, we liggen stil, maar dan wel zonder gebruik van een anker... Aangezien we gelezen hebben dat iedereen een keer moet vastlopen, kan dit punt ook meteen weer van het ‘fouten’-lijstje af. We wachten rustig af, maar na een tijdje vermoeden we dat we het gesprek met de havenmeester niet helemaal goed begrepen hebben. We brengen het bijbootje in gereedheid, zodat Paul Michèl naar de haven kan varen om nog even te overleggen. Hulp komt echt, maar de havenmeester is er pas vanavond weer, dus we moeten nog even geduld hebben. Terug op de boot, zien we dat de waterlijn aan de bakboordzijde zichtbaar is geworden en het waterpeil zichtbaar is gezakt. Bij nazoeken op getijden in de omgeving blijkt dat we net laagwater hebben gehad. Nu wegkomen zit er dus sowieso niet in, daar is - hoewel het verval hier maar zo'n 20 cm is - wel hoogwater voor nodig. Paul Michèl gebruikt de tijd nuttig door de boot te poetsen en we besluiten het anker wel uit te doen om te voorkomen dat we bij loskomen nog verder de ondiepte ingaan. Een goede oefening voor Renata om het anker los te maken en rustig aan de ketting te laten zakken. Vanuit het water legt Paul Michèl het anker een eind voor de boot. Vervolgens trekt Renata de ketting weer strak. 

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, water, persoon, hemel

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Deze perfecte samenwerking leidt tot het gewenste resultaat. Daarna maken we het ons aan boord maar gemakkelijk. Eten een heerlijke bol met tonijn, ei en mayonaise, schrijven een blog en lezen wat. Het is raar om op de boot te zijn, maar de beweging van het water niet te voelen. Er komt weer een zeilboot aan, deze keer een Nederlander. Het is de eerste die vraagt of we misschien hulp nodig hebben. Op dat moment komen net in de verte de hulptroepen eraan. Het is rond kwart voor acht.

	Het is een vlot met een buitenboordmotor eraan en drie mannen erop . Oei, zal dat voldoende zijn om ons los te krijgen? Op hetzelfde moment komt er ook een motorbootje langs met twee vissers. Deze hebben een flinke motor op hun boot (100 pk) en de hulptroepen op het vlot vragen hen om te komen helpen. Dat biedt perspectief! In eerste instantie proberen ze met de motorboot de boot naar voren en met het vlot de mast opzij te trekken . Dit helpt niet en dat komt waarschijnlijk omdat we een vinkiel hebben. We lijken eerder vaster te komen. Vervolgens proberen we met de motorboot voor trekken en met het vlot achter duwen. En daarna doen we een poging waarbij de motorboot en het vlot voor trekken. Ondertussen bewegen wij het roer heen en weer om te helpen beweging erin te krijgen en hebben wij ook de motor vol aan. Na bijna een uur stapt Renata op verzoek (!) in het bijbootje (minder ballast) en komt er nog een bijboot aan met een 5 pk motor. Ook zij komen helpen en duwen aan de achterzijde mee. Net als we allemaal de hoop beginnen te verliezen dat dit gaat lukken, komt er plotseling beweging in de boot. Hoera, we zijn los! Iedereen juicht en de Nederlandse zeilboot die vlakbij voor anker ligt blaast de scheepshoorn. Er heerst opluchting dat de boot weer los is!

	We varen achter de motorboot met de vissers en het vlot aan naar de haven van Mjels, een prachtige idyllische plek aan het einde van de fjord. Een kleine en knusse haven met alle benodigde voorzieningen, maar vooral met heel vriendelijke mensen. In de haven ontmoeten we op de steiger al onze hulptroepen met de gebruikte lijnen. Er worden knuffels en schouderkloppen uitgedeeld. Iedereen is blij dat het gelukt is en dat moet gevierd worden. Met z'n allen vertrekken we naar het havenkantoor waar we met de hulptroepen: havenmeester Peter met zijn zoon en een behulpzame havengast, de vissers - vader Steffen en zijn zoon Lukas - en Kari de vrouw van de havenmeester met een biertje proosten op de goede afloop! Het is erg gezellig. Het avondeten is er vandaag bij ingeschoten, dus Renata die nooit bier drinkt, is lichtelijk aangeschoten na het drinken van een liter bier en heeft enige begeleiding nodig op de steiger. Ach ja, er valt niet iedere dag wat te vieren! Na een verfrissende douche kruipen we gauw in bed. 

	Afstand door het water: 23,6 NM; Duur: 3 uur en 58 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,0 Kts

	 


Mjels (nabij Dyvig) – Høruphav

	Na het avontuur vervolgen we vandaag onze route in de richting van Sønderborg. Zo'n 5 mijl voorbij Sønderborg ligt de rustige plaats Høruphav. Hier willen we twee nachten blijven en dan ook een bezoek aan Sønderborg brengen.

	 

	Dinsdag 09-08-2022

	Na het avontuur van gisteren, starten we de dag rustig. We ontbijten, praten nog even na met de mannen Steffen en Lukas van het vissersbootje en lopen een stukje in de buurt om de omgeving ook van een andere kant te bekijken. Mjels is een heel klein gehuchtje in een zeer mooie omgeving. Havenmeesters Kari en Peter hebben vlak naast de haven een gigantische varkensboerderij. Hier lopen wel 17.000 varkens rond. We komen Kari tegen met de hond, we praten nog wat na over gisteren en laten haar de groeten overbrengen aan Peter. Wij gaan de boot klaarmaken voor vertrek. Op deze dag - wederom zonder wind - staat gepland om de tocht richting Sønderborg te maken. Onderweg zullen we beslissen of we in de stad gaan liggen of in het rustige verderop gelegen plaatsje Høruphav.

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, water, boot, hemel

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Het is weer mooi weer en we genieten van het water, de uitzichten en de wolkenpartijen. Ondanks deze wolkenpartijen weet de zon er goed doorheen te schijnen. De Stegsvig fjord bij Dyvig verruilt zich voor het Als fjord richting Sønderborg. Het vaarwater wordt steeds smaller. We passeren voor het eerst sinds het Kielerkanaal ook weer een aantal bruggen. Onder de eerste zouden we zelfs met de dubbele hoogte aan mast nog door kunnen, de tweede is een klapbrug in Sønderborg. Als wij aankomen moeten we nog ongeveer een half uur wachten tot de brug gaat draaien.

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, water, hemel, wolk

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	In plaats van rondjes te varen leggen we even aan aan de kade. 14.38 uur zijn we aan de beurt. Er heeft zich inmiddels een aardige groep boten verzameld om door de brug te gaan. We zijn benieuwd hoe we een teken krijgen dat we mogen varen en welke kant eerst mag doorvaren. De brugwachter maakt het duidelijk door om te roepen dat iedereen moet doorvaren. Van welke kant we komen doet er blijkbaar niet toe. Een beetje zooierig is het wel. Gelukkig is er genoeg ruimte tussen de brugpijlers en is er weinig wind.

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, hemel, persoon, sport

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	We hebben besloten om verder te varen naar Høruphav. Hierbij varen we een volgend fjord in, dat van Hørup Hav. Wat gaaf dat ook hier weer een bruinvis opduikt. De kustlijn is iets rotsiger, een gelige kalksteen met ervoor een smal kiezelstrand. Her en der ligt er een zeilboot voor anker. De haven ligt in een hoek van de fjord en ziet er bijzonder verzorgd uit. We zien nog voldoende vrije boxen en kiezen er eentje uit waar het bordje op groen staat. Een mooi plekje met aan de voorkant van de boot uitzicht over de fjord. We doen het lekker rustig aan en zitten wat in de zon in de kuip. Als er een Duitse solozeilster van de Louise aankomt en hulp vraagt bij het aanleggen, doen we dat uiteraard meteen. Het blijkt pas haar tweede tocht met deze boot te zijn en het is nog een beetje wennen. Oefening baart kunst en met een beetje hulp is het zo voor elkaar. Paul Michèl geeft haar nog de tip om de solo zeil vlag te voeren, zodat mensen kunnen zien dat je alleen zeilt en je eerder hulp aangeboden krijgt.

	 

	[image: Afbeelding met water, tekst, kaart, hemel

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Hierna pakken we de tas en gaan op weg naar de supermarkt voor een paar kleine boodschappen. Vervolgens gaan we lekker eten, bloggen en een film kijken. Als we om te douchen in het donker naar buiten lopen, schijnt de maan schitterend boven het water. 

	Afstand door het water: 21,6 NM; Duur: 3 uur en 42 minuten; Gemiddelde snelheid: 4,6 Kts

	 

	Woensdag 10-08-2022

	Omdat vandaag een tochtje naar Sønderborg op het programma staat, hebben we de wekker gezet. We willen de bus van 9.59 uur halen. We ontbijten, pakken onze spullen en gaan op pad. 

	Vlakbij de haven is een bushalte waar twee bussen langskomen. Wij hebben bus 229 nodig. We gaan ervan uit dat we in de bus wel een kaartje kunnen kopen. Dit blijkt ook het geval te zijn, maar je kunt niet betalen met een pas. Je hoort - zoals de beetje chagrijnige buschauffeur zegt - contanten bij je te hebben en dan eigenlijk ook nog Deense kronen of een soort OV-chipkaart, zoals we later zien. Die hebben we geen van beiden, maar gelukkig accepteert hij ook euro's. Het wisselgeld krijgen we wel terug in kronen, dus we proberen zo gepast mogelijk te betalen. Het tochtje naar Sønderborg duurt nog geen twintig minuten. We worden afgezet bij het plaatselijk busstation wat grenst aan het voetgangersgebied in deze stad. Voor we dat gebied gaan verkennen, kijken we eerst wat de dienstregeling van de bus terug naar Høruphav is. 

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, kleding, hemel, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	De stad heeft kledingzaken van bekende merken, zoals Only, Vero Moda, Jack & Jones en een H&M. Daartussen wat - voor ons - onbekende boetiekjes, drogisterijen en supermarkten/warenhuizen. Het is een gezellig centrum ongeveer half zo groot als Amersfoort, om maar een vergelijk te maken. Na een lekkere smørrebrød met de muzikale omlijsting van een plaatselijke volkszanger, zetten we voet naar het nabijgelegen kasteel. Van een verkoopster in één van de kledingzaken hebben we gehoord waar deze ligt. Uit haar beschrijving blijkt dat we het kasteel gisteren vanaf het water al hebben zien liggen en hebben gefotografeerd. Het is niet heel uitgesproken kastelig.

	 

	[image: Afbeelding met schoeisel, kleding, buitenshuis, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Langs de boulevard met een aantal zeer grote en luxe boten, komen we aan bij het kasteel. We vragen de vriendelijke dame achter de kassa wat er zoal te zien is. Ze doet haar uiterste best ons in het Engels een uitleg te geven. Op basis van haar verhaal besluiten we dat het een bezoekje waard is. Het Deense wisselgeld komt hier van pas voor het gebruik van een kluisje. Er is veel te zien en te lezen (veelal in het Deens, deels in Duits en Engels) wat er zich in de afgelopen 800 jaar heeft afgespeeld. Het kasteel ligt vlak op de grens van Denemarken en Duitsland en is ook een tijd in Duitse handen geweest. Het is interessant, maar wat we wel missen is wat meer over de historie van het kasteel zelf. Dit heeft trouwens in al die jaren vele gedaanten gehad. Klein, groot, met torens en weer zonder. En eerst op een klein eiland, wat later steeds groter werd. 

	 

	[image: Afbeelding met persoon, kleding, Frisdrank, voedsel

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Na dit bezoek hebben we het meeste wel gezien en gaan we langzaam terug richting de bus. We schrapen onze contanten weer bij elkaar en na nog even op de bus te hebben moeten wachten, zijn we in no time weer terug in Høruphav bij de supermarkt. We doen wat boodschappen voor de maaltijd van vanavond (leveren al onze Deense kronen weer in) en lopen terug naar de boot, waar we vanwege de hitte de tarp ophangen om comfortabel te zitten in de kuip. De tarp is gemaakt van een oud zeil, dus helemaal in stijl voor op de boot. Paul Michèl bereidt weer een vers broodje voor om straks te bakken en Renata gaat weer aan de slag met de blog onder het genot van een drankje.

	 


Høruphav – Maasholm

	Langzaamaan gaan we beginnen aan de terugtocht. We zakken zuidelijker af naar Maasholm. De Deense vlag moet helaas alweer verwisseld worden voor de Duitse vlag.

	 

	Donderdag 11-08-2022

	De maan was prachtig vannacht. Het is bijna volle maan en de weerspiegeling in het water van de fjord is schitterend. 's Ochtends staan we rustig op en doen een paar boodschappen bij de supermarkt en vullen meteen de jerrycan benzine voor de generator bij. Daarna maken we de boot klaar voor vertrek en gaan het water op. Het is een windkrachtje 3 dus we kunnen in alle rust op het water ontbijten.

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, water, hemel, sport

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Zodra we de fjord uit zijn, gaan we zuidwaartse opkruisen. Het blijkt al snel dat het wat meer rakken gaan worden dan we van tevoren gedacht hadden, omdat de wind draait naar de verkeerde richting. Verder moeten we rekening houden met ondieptes en later op de dag ook met rotsen onder het wateroppervlak. Paul Michèl geeft Renata alle vertrouwen, hij probeert wat te vissen en ligt bij tijd en wijlen lekker in het zonnetje te genieten en te dutten, terwijl Renata navigeert en stuurt. De vuurtoren van Kalkgrund die midden in het water lijkt te staan, blijft lange tijd in de buurt door het opkruisen. Het is druk op het water en het is dus oppassen geblazen dat we niet op ramkoers liggen met andere zeilboten. Kortom, genoeg te doen, en verder ook genoeg te genieten, want het is heerlijk weer en de lucht is strakblauw. We hebben nog een hapje nasi staan, waar Paul Michèl in de kombuis weer een heerlijke lunch van op tafel tovert. 

	De rakken gaan steeds over de landsgrens heen, dan varen we weer in Denemarken en dan weer in Duitsland. Uiteraard zijn we niet zo gek om iedere keer de landsvlag te verwisselen. Hier wachten we mee tot we volledig op Duits grondgebied zijn en het Deens vaarwater helaas weer achter ons hebben gelaten. Zodra we dichter in de buurt komen van Maasholm wat aan het fjord van Schleimunde ligt, liggen er volgens de waterkaart rotsen in het water. Om geen onnodig risico te lopen, omzeilen wij deze, maar even verderop lijken tientallen zeilboten met AIS gewoon over de rotsen heen te varen. Eén keer aan de grond lopen op vakantie, is wat ons betreft voldoende, dus liever niet ook het risico om op een rots varen. 

	Als de boei om de fjord in te varen in zicht komt, is het inmiddels ook tijd voor het avondeten. We rollen het fok op en Paul Michèl tovert met een restje pastasaus weer een lekkere maaltijd op tafel. Daarbij komen we erachter dat de watertank leeg is, dus die moeten we straks eerst maar vullen. Voor nu hebben we dus pasta gekookt in mineraalwater, hoe luxe wil je het hebben.

	 

	[image: Afbeelding met vuurtoren, kaart, hemel

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Na het eten strijken we het grootzeil en gaan op de motor verder. Op de hoek van de fjord ligt een schattig haventje, met een vuurtorentje op de hoek en met een klein strandje. Dit is het haventje Schlei. Op deze tijd van de dag uiteraard helemaal vol, maar zeker de moeite van het onthouden waard. Wij varen tussen de betonning door naar de haven van Maasholm (480 ligplaatsen). Om ons heen ondieptes en het land mooi verlicht in de avondzon. 

	We vinden met gemak een plekje in de haven. Hier pakken we eerst de slang om de watertank bij te vullen. Op het moment dat Renata de kraan wil opendraaien, ziet ze dat dit blijkbaar 'kein trinkwasser' is. Eh, lekker dan, wat is het dan wel? We ruimen de slang weer op, wat nu? Bij het havenkantoor blijkt dat drinkwater tegen betaling is te verkrijgen (100 liter voor een euro), maar waar je dat dan vandaan moet halen, is ons een raadsel. Misschien bij de benzinepomp die achter slot en grendel ligt. We doen nog wat navraag op de steiger, maar dat brengt niet veel, behalve dat het water mogelijk te lang stilstaat in de slangen, maar is dat anders dan in een willekeurige andere haven? We besluiten de slang nogmaals te pakken en eerste de boot schoon te spoelen, die inmiddels aardig stoffig is geworden en daarna toch de watertank bij te vullen. Zoveel kraanwater drinken we niet en het verhaal lijkt ons een beetje overtrokken, dus we nemen de gok. 

	Het volgende raadsel is het betalen van het havengeld. Bij de automaat kun je betalen voor een campingplaats en voor de douche, een boot behoort niet tot de opties. Bij het gesloten havenkantoor vinden we enveloppen waarin je contant het havengeld moet voldoen onder vermelding van ligplaats en bootnaam. Allemaal leuk en aardig, maar gepaste contanten hebben we niet, dus gaan we op zoek naar de plaatselijke geldautomaat om een bedrag te pinnen wat zo dicht mogelijk in de buurt komt.

	Wonder boven wonder is die vlak om de hoek in het kleine vissersdorpje. Na operatie 'betaal je havengeld' gaan we douchen om daarna de douchepas weer in te leveren bij de automaat. Rozig na een dag op het water kruipen we op tijd in bed.

	Afstand door het water: 45,1 NM; Duur: 8 uur en 13 minuten; Gemiddelde snelheid: 4,4 Kts

	 


Maasholm – Laboe

	Nog een laatste tochtje op de Oostzee naar Laboe, een badplaats aan de Kieler Bocht. Nog even genieten, morgen gaan we weer het Kielerkanaal op.

	 

	Vrijdag 12-08-2022

	Na een goede nacht staan we rustig op, doen een handwasje, ontbijten en gaan een kijkje nemen in het vissersdorpje dat aan de haven grenst. Gisteravond was het er niet meer van gekomen. Het is echt een minuscuul dorpje, met een paar hele kleine winkeltjes en een buurtsuper. In dit dorp draait het nog voornamelijk om de visvangst. Aan de andere kant van het dorp is een baai, waar je schitterend voor anker kunt liggen.

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, hemel, water, Baken

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Terug bij de boot, maken we de boel klaar voor vertrek en sluiten ons aan bij de uittocht de fjord uit. Het is echt een drukte van belang. Er lijkt een aardig windje te staan. Bij de ingang van de fjord zijn behoorlijk golven, maar eenmaal door deze branding heen is het water weer rustig en lijkt de wind wel mee te vallen. Het is een windkracht 2 uit het oosten waarmee we nagenoeg in een rechte lijn naar Laboe kunnen varen. Later neemt de wind toe tot een windkracht 3 uit meer noordoostelijke richting. Het is heerlijk zeilweer. Hoe dichter bij Laboe, hoe drukker het is op het water: zeilboten, surfers, vrachtschepen, cruiseschepen en verschillende zeilwedstrijden. Goed opletten dus, maar ook heel leuk om naar te kijken.

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, zeilboot, zeil, hemel

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Bij Laboe varen we langs de kustlijn met het lange smalle strand. Het ziet er gezellig uit. We nemen eerst de ingang naar het linker gedeelte van de haven waar we de mogelijkheid hebben om diesel te tanken. Het is gezellig op de kant. We moeten even wachten, maar worden daarna allervriendelijkst geholpen bij de pomp, zowel met aanleggen, tanken, als weer wegvaren.
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	Vervolgens varen we de naastgelegen jachthaven in en vinden daar een leuk plekje op de knik van een steiger, waar lekker veel te zien is. Na aankomst gaan we eerst even zitten in de kuip. Daarna betalen we het havengeld via een app, omdat de havenmeester er niet is en lopen we vervolgens door naar de boulevard. Hier zien we een klein eettentje waar ze broodjes vis en patat verkopen. Hier hebben we wel zin in. De eigenaren hebben er blijkbaar wel genoeg van zo aan het einde van de dag, maar zijn wel heel vriendelijk. Het betekent wel weer een rondje pinautomaat, omdat we contact moeten betalen en niet voldoende contanten bij ons hebben. Buiten aan een tafeltje zien we de groepjes mensen die van het strand komen en richting de veerboot lopen, terwijl wij ons maaltje eten.
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	Als de eigenaar parasols begint in te klappen en kussentjes gaat opruimen, stappen wij op en lopen een eind langs de boulevard. Hier blijkt dat je een kaartje moet kopen als je het strand op wilt. Ik geloof niet dat ik ooit eerder betaalautomaten bij de ingang van het strand heb zien staan. Na een tijdje keren we weer om en lopen terug naar de boot, waar we het water weer bijvullen, een blog schrijven en het bijbootje opruimen. Morgen op tijd op om naar Kiel te varen en door de sluis weer het 100 kilometer lange Kielerkanaal op te gaan.

	Afstand door het water: 26,7 NM; Duur: 4 uur en 38 minuten; Gemiddelde snelheid: 4,5 Kts

	 


Laboe – Brunsbüttel

	Het wachten op het schutten in de sluis bij Holtenau vraagt zeer veel van ons geduld. Het wordt al met al een lange en tropische dag op het Kielerkanaal.

	 

	Zaterdag 13-08-2022

	Vandaag gaat om half acht de wekker om op tijd bij de sluis van Holtenau te zijn om het Kielerkanaal op te kunnen varen. We staan op en maken de boot klaar voor vertrek. Om 8.00 uur varen we de haven al uit. Het is een kwestie van op de motor de oversteek maken richting Kiel. Rond kwart voor negen komen we aan bij de sluis. Er draaien al een paar boten rond. Wie weet kunnen we snel mee de sluis in. Dat blijkt echter véél te optimistisch!
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	We wachten en wachten en het aantal boten neemt gestaag toe. De zon schroeit in de kuip, verkoeling is er niet. Langzaam neemt het aantal ronddraaiende boten toe tot zeker 33 boten. Het is een rommelige wirwar voor de sluis. Constant komen er grote vrachtschepen aanvaren, die zelfstandig of onder begeleiding de sluis in gaan. De sluis gaat dicht als er drie, vier of vijf vrachtschepen in liggen. De pleziervaart moet nog een beetje geduld hebben. Wel worden we opgeroepen om ruimte te geven aan de scheepvaart, maar waar we die ruimte voor de sluis nog vandaan moeten halen mag Joost weten. Misschien is het een idee om de pleziervaart ook een keertje door te laten? We spreken mensen die hier vanmorgen om half acht al lagen en nog altijd liggen te draaien. Het is gewoon een gênante vertoning en heeft nog het meeste weg van bootje pesten.

	Na uren van oeverloos gedraai mogen we rond kwart over elf na tweeënhalf uur wachten eindelijk de sluis in varen en mee met twee vrachtschepen. Waar sommigen bij het draaien al niet zulk vriendelijk gedrag vertoonden, komt bij het invaren van de sluis bij diezelfde mensen helemaal de ware aard naar boven. Een flinke boot gooit zijn boot zo tussen ons en een klein bootje voor ons, waarbij het bijna tegen het kleine bootje aan vaart en wij vol in de ankers moeten. Verschrikkelijk! Behalve dit akkefietje verloopt het schutten bij ons gesmeerd. We zijn inmiddels een stuk handiger geworden in deze onvriendelijke sluizen met lage drijvende steigers. Naast ons ligt een Duitse boot langszij en we kletsen gezellig wat met de bemanning.

	De gehaaste lieden laten we vriendelijk voor gaan bij het uitvaren van de sluis. Aan de bakboordwal staat iemand te roepen dat we op moeten schieten. Misschien beter om je mond te houden tegen mensen die bijna drie uur hebben liggen wachten!
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	Buiten de sluis is de steiger waar je een ticket kunt kopen voor de doorvaart van het Kielerkanaal. De meeste boten zijn er gehaast vandoor gegaan, dus wij nemen hier de tijd om ook vast de ticket te kopen. Aan de steiger met de automaat liggen mensen die helemaal geen ticket willen kopen, maar die daar gewoon liggen te liggen. Lekker handig! We leggen dus langszij bij een motorboot. We zijn niet de eerste boot die dat doet, dus de bemanning is lichtelijk ongeduldig. Gelukkig is het snel gefikst en kunnen we als vrijwel laatste rustig het kanaal opvaren. Beter dan midden in een optocht te varen.

	Al met al zijn we een aantal uren vertraagd en moeten we gaan rekenen of we voor zonsondergang de sluis bij Brunsbüttel nog wel kunnen halen. Voorlopig eerst maar varen, dat geeft een klein beetje verkoeling. Ook de tarp hangen we op, om nog een beetje schaduw te kunnen vangen. Paul Michèl maakt onder het varen nog een keer een heerlijke appelmoes van Spaanse appels. Voor het gebruik van de staafmixer zetten we de generator even in de kuip. Geweldig dat dit zo kan. We passeren Rendsburg en het Gieselaukanaal. Deze reis hoeven we niet achter de dukdalven om aan de kant te gaan voor passerende vrachtschepen. De enige twee die in onze buurt moeten passeren passen vrij ruim langs elkaar heen.

	Onze rekensom komt op een verwachte aankomsttijd van ongeveer kwart voor negen bij Brunsbüttel. Dat zou net voor zonsondergang zijn, dus hier gaan we voor. We laten de motor ietsje harder werken om de haalbaarheid te vergroten. Hoe groter de kans lijkt dat we dit gaan halen, des te serieuzer moeten we nadenken wat te doen. Willen we door de sluis en daarachter aan een wachtsteiger hoog water afwachten, wat om 4.30 uur wordt verwacht? Of leggen we aan in de minuscule jachthaven direct langs de sluis, wachten hier af en gaan dan morgenochtend vroeg door de sluis. Renata is ongelofelijk gaar van het doorstomen en de warmte van vandaag, dus we besluiten dat het beter is in de jachthaven aan te leggen en nog wat uurtjes slaap te pakken.
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	In de jachthaven zien we Mariëtte en Tjalling van de Salina liggen. Zij hebben vandaag uren voor deze sluis gelegen (vol, de deur ging niet dicht en de politie kwam erbij) en zijn uiteindelijk uitgeweken naar de jachthaven. We leggen langszij en spreken af om morgen om half vijf te vertrekken. Ze tippen ons het eettentje langs de haven om te gaan eten. Dat doen we en dat is erg gezellig. We komen hier aan de praat met de bemanning van de Stoere Johanna (een Etap 46ds) die in Ketelhaven ligt. Wat ontzettend leuk om te horen dat we zoveel positieve energie uitstralen. We zijn uiteindelijk de laatsten die vertrekken bij het restaurant. We krijgen zelfs nog een grappa van het huis als ze ons komen vertellen dat ze de tent gaan sluiten.

	Na het douchen vragen ze ons nog voor een drankje aan boord. Hartstikke gezellig, maar met de wekker morgenochtend om 4.00 uur moeten we toch maar verstandig zijn en snel gaan slapen.

	Afstand door het water: 55,5 NM; Duur: 12 uur en 37 minuten; Gemiddelde snelheid: 4,4 Kts

	 


Brunsbüttel – Helgoland

	Vanaf Brunsbüttel varen we door gebrek aan diesel in Cuxhaven door naar Helgoland. Een klein eilandje in de Deutsche Bucht, dat we graag willen ontdekken.

	 

	Zondag 14-08-2022

	Om 4.00 uur gaat de wekker. Dat was een korte nacht. De hele nacht zijn er enorme vrachtschepen langs gevaren die eruit zien als een kermisattractie. Als zo'n schip door de direct naast de haven gelegen sluis gaat, schommelen alle boten flink op en neer. De haven wordt slechts van de sluis gescheiden door een steiger. Na het opstaan, maken we snel broodjes en thee klaar voor onderweg. We sluiten alle ramen weer en trekken de reddingsvesten en zeilhandschoenen weer aan. Om vijf over half vijf zijn we vertrokken. 
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	We roepen via de marifoon Kieler Kanal 1 aan op VHF 13. Na wat onverstaanbaar gekraak over de marifoon is duidelijk dat wij van het Kielerkanaal de Elbe op willen. We mogen meteen de kleine sluis invaren. Samen met ons varen nog drie zeilboten mee. Eén daarvan is de Salina. Het sluiswerk verloopt weer gesmeerd en om vijf uur varen we in het donker een nog spiegelgladde Elbe op. Dat ziet er anders uit dan de stroom tegen op de heenweg. 

	We gaan als een speer en tikken 9,6 Kts aan. De zonsopkomst is schitterend om te zien. De stroom is bizar op het moment van het invaren van Cuxhaven. We varen recht op de walmuur af om uiteindelijk door de stroming precies voor de ingang te eindigen. De Salina ligt hier net om diesel te tanken, maar blijkbaar zijn er problemen met de dieselvoorziening. We draaien een tijdje rondjes, maar leggen dan maar even aan in een box, zodat we wat meer duidelijkheid kunnen krijgen over het probleem met de diesel en we meteen ook de douchepas van de heenreis kunnen retourneren. De havenmeester is nog niet aanwezig, die zal er rond 9.00 uur pas zijn. Nog een uur wachten om dan vervolgens toch nog onverrichter zaken te zijn, lijkt ons zonde. We hebben nog voldoende diesel om naar Helgoland te varen en daar te tanken, de wind is hier ook gunstig voor. Bovendien wilden we deze vakantie dit eiland nog heel graag aandoen. De keuze is snel gemaakt, we gaan naar Helgoland. 

	We pakken ons vaarplan erbij en kijken nog eens goed op de kaart. We zien dat we via het Lüchterloch van het Nationalpark Schleswig-Holsteiniges Wattenmeer - kort gezegd de LL-boeien - een flink stuk kunnen afsnijden. Nog in de haven hijsen we het grootzeil en gaan zo al zeilend de haven uit, terwijl we de bemanning van de Salina nog heel veel sterkte wensen.
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	Met het zeil erbij en stroom mee, komen we zelfs dik boven de 10 Kts over de grond uit. Op een zandbank liggen een stuk of vijftien zeehondjes. We pakken de verrekijker erbij om het beter te zien. De vrachtschepen verdwijnen op afstand en lijken hierdoor stil te liggen in het water. Gekker nog, het lijkt zo op afstand wel of we ze inhalen, wat helemaal niet kan. De LL-boeien gaan over in de Norderelbe NE-boeien. Vervolgens houdt het op met de tonnen. De Duitse Bocht maakt plaats voor de Helgoländer Bucht. Om ons heen zien we nergens meer het vaste land of een eiland, enkel wat vrachtschepen in de verte. Het lijkt net of we op een ronde schijf van water aan het varen zijn en de blauwe lucht en witte wolken een koepel om ons heen vormen. Schitterend! 

	We verruilen het grootzeil en het fok voor de gennaker. Zo varen we nog een tijdje een knoop of 3,5, maar het wordt minder en minder. We trekken de sok weer over de gennaker en laten hem nog even hangen in de hoop dat er straks weer wat meer wind komt. Ondertussen varen we voor de zoveelste dag op rij op de motor. We hebben de wind achter en we schommelen vooruit, de druk is weg nu we zonder zeil varen. Het vasthouden van de koers zonder een vast punt aan de horizon is best lastig en de stuurautomaat heeft nogal last van de golfwerking en reageert nogal sterk. Het wordt dus met de hand sturen vandaag. We lossen elkaar een beetje af, zodat de ander wat kan uitrusten. Naast verschillende bruinvissen in de verte, duikt er ook weer een zeehond op naast de boot. Hij zwemt van de boot af, kijkt plots achterom, ziet de boot en verdwijnt dan weer onder water.
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	Langzaam doemt er een oneffenheid op aan de horizon. Op basis van de plotter en later ook de verrekijker kunnen we concluderen dat dit Helgoland is. Eindelijk weer een punt om op te navigeren en dat stuurt een stuk fijner. Helgoland komt steeds dichterbij en rond half drie varen we achter de catamaran veerboot aan de betonde vaargeul van Helgoland in. De haven blijkt een grote bak met 6 meter hoge kademuren met een enkele box, hier en daar een drijvende steiger, een paar gele bollen met een oog eraan en verder vooral heel veel niks. Wij kunnen gelukkig als vierde langszij komen te liggen aan een Duitse boot, die als thuishaven Stavoren heeft.

	Na aankomst zoeken we eerst wat verkoeling door alle ramen open te zetten en een ijskoud water uit de koelkast te halen. Hierna trekken we de schoenen weer aan en lopen eerst naar het havenkantoor. Dit bevindt zich helemaal aan de andere kant van de enorme bak water die haven heet. Hier aangekomen blijkt het havenkantoor alweer gesloten. Een mevrouw steekt haar hoofd uit het raam en roept alleen dat we morgen om 8.00 uur weer welkom zijn. Tja, dan zijn we alweer weg, dus helaas, dan maar geen havengeld betalen.
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	We lopen via het havencomplex richting de boulevard. Bij één van de vele taxfree shops kopen we nog een honing whisky en een goede fles port. Veel winkeltjes zijn al gesloten, maar dat zal ermee te maken hebben dat het zondag is. Aan de andere kant van de boulevard kunnen we met een lift of met een trap omhoog naar het hoger gelegen deel van het eiland. Bij de lift wordt ons toegesnauwd dat we een mondkapje op moeten, dus wij pakken gewoon de trap. Onderweg naar boven zijn verschillende uitzichtpunten, dus zo'n straf is het niet om naar boven te lopen. Hierboven zijn ook een heleboel - inmiddels gesloten - winkeltjes.
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	Ook lopen hier paden naar de achterkant van het eiland waar de kliffen zijn waarop één van de grootste kolonies Jan van Genten broedt. Het rode gesteente tegen de middagzon is prachtig om te zien. Op de uiterste hoek van het eiland staat de Lady Anna als enige rots los in de branding te schitteren. Hierna keren we om en lopen terug naar de boulevard waar we bij een klein eettentje fish en chips gaan eten.
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	Een Duits stel dat naast ons zit, krijgt even voor ons hun eten en komen behalve met hun bestelling ook terug met drie paraplu's. Wat blijkt... dit is om je maaltje veilig te stellen tegen de brutale meeuwen. Het ziet er nogal geestig uit, maar in de praktijk blijkt het goed dienst te doen! De naastgelegen ijswinkel sluit net voor onze neus de zaak, omdat het zondagavond is. Geen ijs dus voor ons. We lopen maar terug naar de boot, waar we wat gaan relaxen en bloggen.

	Afstand door het water: 63,8 NM; Duur: 9 uur en 31 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,6 Kts

	 


Helgoland – Vlieland

	Langzaamaan beginnen we weer dichter bij huis te komen. De tocht vanaf Helgoland moet ons naar Vlieland brengen. Nu maar hopen dat ze een plekje voor ons hebben.

	 

	Maandag 15-08-2022

	Kwart over zeven, de wekker gaat. Wat een onrustige nacht! We hebben liggen hotsen en botsen. Regelmatig speelt de gedachte door mijn hoofd of we nog wel echt vastliggen. Het lijkt of we ergens tegenaan klappen en dan plots worden teruggetrokken. Als we de boel buiten inspecteren blijkt dat iedereen er zo bij ligt. De masten bewegen tegen elkaar in, alle kanten op. Oké, dit hoort er hier blijkbaar bij... 

	We staan op, smeren wat broodjes voor onderweg, maken de boot klaar voor vertrek en verlaten net als verschillende anderen de haven. Aan de andere kant van de haven ligt nog een haven waar een bunkerstation is, zo hebben we gisterenmiddag al gecheckt. Bij de havenmond gaat het flink te keer. De golven zijn wel 2,5 à 3 meter hoog. Naast ons vaart een Duitse boot en als je ziet hoever de punt uit het water wordt gestuwd, dan is dat op zijn minst spectaculair te noemen. Aangezien wij daar op hetzelfde moment varen in een soortgelijke boot, moet dat bij ons er net zo spectaculair uitzien. In ieder geval voelt het zo! Omdat het zo onstuimig is, nemen we maar goed de ruimte om buitenom naar de andere haven te varen. Daar aangekomen cirkelen er al een flink aantal boten. Het bunkerstation is om 8.00 uur open en de eerste twee zijn net aan het tanken. Daarna hebben we er nog vijf voor ons. Wij zijn de laatste. Dat komt wel goed uit, want dan kunnen we na het tanken in de havenkom het grootzeil alvast hijsen zodat we geen last hebben van de golven en rondcirkelende boten. Wij kunnen tegelijk tanken met de Duitse boot, die naast ons de haven verliet. Omdat het bunkerstation in een rottige hoek ligt, spreken we af dat wij in die hoek gaan liggen en het Duitse echtpaar achter ons.
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	Zodra Renata voet aan wal zet, worden we meteen belerend toegesproken dat we helemaal in de hoek moeten aanleggen. Ja, wat dacht je dan, dat we midden aan de steiger zouden gaan liggen? De man van het bunkerstation blijft maar bevelen naar beneden roepen, want in de hoek was nog niet genoeg in de hoek. Het is goed met hem, dat bepalen we zelf wel! We kunnen zo prima met zijn tweeën tegelijk tanken. 

	De dieselprijs is hier echt enorm veel lager dan op het vasteland. Waar je op het vasteland namelijk rustig €2,40 betaalt, kost de diesel hier €1,55 per liter en vanaf 100 en 400 liter krijg je daar zelfs nog korting op. Na het tanken moet er op de kant afgerekend worden, wat een steile klim via een lange ladder met zich meebrengt. Misschien is dit bij een ander getij, iets beter, want het verval is aan de havenwanden te zien, zeker een meter of twee. Zoals we van plan waren, hijsen we het grootzeil in de havenkom en gaan zo om 9.00 uur op weg naar Nederland. 
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	Het eerst gedeelte, dicht bij het eiland is nog flink onstuimig, daarna wordt de zee langzaam rustiger. We hebben een windkracht 4 uit het oosten. Helaas wordt het al snel minder. We moeten dus sowieso de motor erbij aan hebben. Om ons heen zien we geregeld een bruinvis opduiken, zo gaaf om te zien. Ter hoogte van de Jade1-boei veranderen we van koers, richting het westen. De wind komt dan recht van achteren. We doen het fok erbij en varen zo geruime tijd melkmeisje (in dit geval grootzeil over bakboord en fok over stuurboord). Om het fok goed open te houden, maken we met behulp van een pikhaak een soort boom en dat doet prima zijn werk. Plotseling komen we weer bruinvissen tegen. Het is deze keer een flinke groep bij elkaar.
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	Onderweg kijken we ook regelmatig waar de Salina en Stoere Johanna varen. De Salina zit in het begin ongeveer 3 à 4 mijl achter ons. Fijn om te zien dat zij Cuxhaven blijkbaar met diesel hebben kunnen verlaten. De Stoere Johanna gaat sneller. We naderen hen op 0,2 mijl, maar kunnen hen niet bijhouden. Later zien we dat zij uitwijken naar Norderney. Via de marifoon (VHF 16) roepen we de Stoere Johanna op om elkaar te spreken op kanaal 77. En dat werkt. Zij wijken inderdaad uit naar Norderney, met name in verband met het naderende slechte weer. Wij checken nogmaals de weersvoorspellingen en buienradar. Als het goed is zal het onweer met name boven land losbarsten en het heeft er alle schijn van dat wij de donkere luchten boven Norderney voor kunnen blijven. We checken de barometer en die blijkt op 'stormy' te staan. Toch wel spannend of het dan allemaal zo uitpakt als wij verwachten. Het wordt langzaam tijd voor het avondeten. Paul Michèl maakt weer een heerlijk maaltje klaar in de kombuis: gebakken krieltjes, verse worteltjes en gemarineerde varkenslende. Terwijl we de omgeving goed in de gaten houden en checken of we goed op koers liggen, smullen we van het avondeten. De zilte zeelucht maakt hongerig.
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	Na het eten nemen we het sturen weer over van de stuurautomaat. Omdat het tij aan het keren is, is de zee onrustig en dan begint de stuurautomaat sterk te corrigeren. Zo gaan we langzaam richting de nacht. De donkere lucht en het onweer blijven we gelukkig voor, zoals we ook verwacht hadden. En voor ons ziet de lucht er bewolkt maar wel vriendelijk uit. Vooral lekker vooruit kijken dus. Alle bewolking heeft wel tot gevolg dat we een donkere nacht tegemoet gaan. Geen sterren te zien en geen licht van de maan op het water. Om 22.00 uur neemt Renata de eerste shift van twee uur voor haar rekening. We varen inmiddels boven Schiermonnikoog. Het is werkelijk zo zwart als de nacht. De eerstvolgende ton ligt 12 NM voor ons en is nog niet te zien. Het is sturen op plotter en koers. De golven zie je niet aankomen, dus dat is steeds weer een verrassing. In plaats van de ton komen er wel een stuk of zeven boten in zicht. Het blijken met name vissersboten te zijn. 

	Afstand door het water: 107,2 NM; Duur: 15 uur en 45 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,4 Kts

	 

	Dinsdag 16-08-2022

	Het is inmiddels 0.00 uur en Paul Michèl neemt het roer over. Renata gaat naar binnen om twee uurtjes te slapen. Voor ze het weet zijn we alweer twee uur verder en neemt zij het roer weer over. Het water is rustiger geworden en we hebben weer stroom mee, dus we laten de stuurautomaat weer werken. De bewolking wordt dunner en de maan komt tevoorschijn, ook zijn er weer sterren te zien. Bizar hoeveel meer je dan kunt zien op het water. Ook deze shift gaat weer voorspoedig, dus om 5.00 uur neemt Paul Michèl het roer weer over.
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	Over een uurtje of twee varen we bij Vlieland. Hier neemt de wind toe en is de zee onstuimiger. Zodra we koers richting Vlieland zetten is de zee flink onrustig. De haven nadert nu al snel en het is spannend of er wel of niet twee rode vlaggen zullen wapperen ten teken dat de haven vol zit. We hebben verschillende boten van Vlieland zien vertrekken en we kunnen de vlaggen niet ontdekken, dus we krijgen hoop dat er plek zal zijn. Net na de haveningang melden we ons bij de havenmeester. Hij vraagt waar we vandaan komen. Het antwoord Helgoland heeft in ieder geval een gunstige uitwerking, want we mogen naar een box aan de E-steiger. 
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	Na 23 uur varen zetten we om 8.00 uur 's ochtends weer voet op Nederlandse bodem. Als eerste nemen we een frisse douche en daarna gaan we ontbijten. We besluiten nog even samen een powernap te pakken en daarna het eiland te gaan bekijken. We worden tegen half twee weer wakker, het was dus wel even nodig blijkbaar. We pakken wat spullen en lopen naar de aan de haven gelegen fietsverhuur. Hier huren we twee fietsen en gaan op pad. Er staat een stevige wind, dus we moeten flink trappen, maar tegelijkertijd geeft de rijwind een heerlijke verkoeling.
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	We komen aan bij het Posthuys. Daar draaien we het fietspad op wat door de duinen langs de noordzijde van het eiland leidt. Af en toe is het flink trappen om naar boven te komen, vervolgens waait de wind weer door je haren als je naar beneden gaat. Bij een heel kleine strandopgang zetten we onze fietsen neer en lopen naar het strand. Hier gaan we heerlijk in het zonnetje liggen. Het is hier net warm genoeg voor.

	Voor we het weten is het half zes en pakken we ons boeltje weer bij elkaar en stappen op de fiets in de hoop dat de supermarkt in het dorp nog open zal zijn. Van tevoren checken op internet zit er niet in aan deze kant van het eiland. Precies om 18.00 uur komen we aan bij de supermarkt en mogen we er niet meer in. Helaas... Gelukkig hebben we nog maaltijden op de boot.
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	Bij de haven leveren we de fietsen weer in en gaan lekker zitten in de kuip. Naast onze boot is de buurman aan het duiken naar zijn in het water gevallen telefoon. Helaas blijft hij onverrichter zake... Intussen zien we dat de Salina vandaag ook een plekje heeft gevonden hier op Vlieland, één steiger verderop. Rond 20.15 uur gaat Paul Michèl weer de kombuis in en schrijft Renata aan de blog. Na het eten gaan we nog even buurten bij de Salina en daarna douchen en naar bed. 

	Afstand door het water: 55,2 NM; Duur: 8 uur en 1 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,8 Kts

	 


Vlieland – Workum

	Na drie weken - met uitzondering van het Kielerkanaal - alleen op zout water te zijn geweest, keren we vandaag terug naar het zoete water van het IJsselmeer. Het wordt een stevige tocht.

	 

	Woensdag 17 augustus 2022

	Na een relaxdagje op Vlieland, moeten we vandaag weer wat mijlen maken. Over twee dagen moeten we namelijk weer terug zijn in onze thuishaven in Lelystad. We houden de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten. Er komt namelijk vandaag nogal wat regen over Nederland heen. Voor het noordoosten van het land is er 's middags en 's avonds zelfs Code Geel van kracht. Zoals wij het kunnen beoordelen kunnen wij de heftigste buien links laten liggen. Het zal in ieder geval flink opschieten, want er staat een windkracht 5 à 6 Bft op de Waddenzee. Voor Kornwerderzand over de Blauwe Slenk en de Boontjes moeten we ongeveer twee uur voor hoogwater vertrekken. De dieperliggende gedachte hierachter is dat, hoewel meer stroom tegen in het begin, de stroom mee vanaf Harlingen dit ruimschoots goedmaakt. Twee uur voor hoogwater is om 11.25 uur. We kunnen deze ochtend dus rustig opstarten. Voor vertrek hijsen we ons in onze zeilpakken en laarzen, want het regent al. Als we even na half twaalf willen vertrekken, blijkt de motor niet te starten. Oké, lekker dan... Eerste wat we checken is of de motor nog voldoende olie heeft na al die uren motoren. En dat blijkt niet het geval. We vullen de olie bij en proberen het daarna opnieuw. Jawel, de motor start weer. Goed dat er blijkbaar een beveiliging op zit. Zo zijn we rond 12.00 uur toch onderweg.

	 

	[image: Afbeelding met hemel, wolk, buitenshuis, water

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Het is hard werken met deze wind, maar het is wel weer een keer een dag echt zeilen. We letten goed op alle ondieptes en waar het mogelijk is om verantwoord een gedeelte af te snijden, doen we dat. De wind komt regelmatig boven de 20 Kts, dus we hebben echt te maken met een hele dikke windkracht 5. Jammer dat het constant regent (geen weer om veel foto's te maken), maar we gaan dus wel als een speer. We tikken zelfs de 10,3 Kts over de grond aan! Verder zien we ook weer wat bruinvissen zwemmen. Na drie uur en drie kwartier zijn we bij de brug en sluis van Kornwerderzand. We hebben helaas net het draaien van de brug gemist, dus we moeten drie kwartier wachten. We leggen aan aan de wachtsteiger in de kom voor de brug. Het is inmiddels kwart voor vier en we lusten wel wat. Paul Michèl maakt een snelle spaghetti carbonara klaar. Als we net zitten te eten, gaat de wekker die we gezet hebben om buiten weer te kijken hoe het staat met de brug. De lampen staan alweer op rood groen, dus we moeten ons klaarmaken voor doorvaart. Daarachter kunnen we meteen de sluis binnen lopen.
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	Doordat de Diamant - een groot binnenvaartschip - aan de stuurboordzijde gaat liggen, is het voor ons het meest logisch om aan de bakboordzijde van de sluis te gaan liggen. Gezien de wind kiezen zowel wij als de ander boten ervoor om toch aan de stuurboordzijde te gaan liggen. Niet veel later varen we het zoete water van het IJsselmeer weer op. Paul Michèl maakt de spaghetti weer warm, zodat we wat extra energie binnen krijgen. We zijn inmiddels al uren zeiknat en besluiten daarom meteen naar Makkum Marina te varen en morgen met beter weer het laatste stuk van de tocht te doen. Als we bijna bij de ingang van de haven een telefoontje plegen of ze een plekje voor ons hebben, is het antwoord helaas nee. Balen en omkeren maar weer, dan varen we door naar Workum.

	 

	[image: Afbeelding met tekst, kaart, atlas, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Om zeker te zijn dat we daar niet ook voor niks naar binnen varen, doen we dat telefoontje maar meteen. En gelukkig, daar kunnen we terecht. Nog een uurtje doorvaren - er breekt zelfs even een flauw zonnetje door - en dan mogen de natte spullen opgehangen voor de kachel. Wij gaan nog een klein hapje halen op de naastgelegen camping. We horen daar op de radio dat in het noordoosten straten zijn ondergelopen. Blij dat die heftige regenval aan ons voorbij is gegaan. Bij terugkomst lijkt de boot door het drogen van de pakken wel een soort sauna. Wij gaan lekker douchen en daarna relaxed op de bank een film kijken. 

	Afstand door het water: 42,1 NM; Duur: 5 uur en 49 minuten; Gemiddelde snelheid: 6,3 Kts

	 


Workum - Lelystad

	De laatste etappe van onze reis naar de Oostzee is aangebroken. We keren terug naar onze thuishaven in Lelystad.

	 

	Donderdag 18 augustus 2022

	Na een rustige nacht worden we wakker met lichte bewolking in plaats van regen. Als het goed is zal straks ook de zon weer doorbreken. We douchen, ontbijten en regelen dan twee fietsen bij het havenkantoor om even een kijkje te gaan nemen bij de Hanse-dealer. Onze eerste verre tocht, waarbij we zouden ervaren hoe we het vinden om dit samen te ondernemen, heeft een uitermate positieve afdronk. De boot heeft het echt fantastisch gedaan en - niet onbelangrijk - wij samen ook! Uiteraard zijn er dingen waar je pas tegenaan loopt als je langer onderweg bent. Bijvoorbeeld met betrekking tot de capaciteit van de accu's. We hadden onszelf beloofd dat we bij een positieve ervaring zouden gaan kijken wat er op de markt is en of we de Ohana verder aanpassen of dat we misschien op termijn een andere boot willen. Dit begint uiteraard bij kijken. 

	Zodoende brengen we een bezoekje aan de Hanse-dealer. Hij heeft een Hanse 388 liggen waar we op kunnen kijken. Leuk om deze te vergelijken met wat we nu hebben. Met wat brochures onder de arm, fietsen we even later weer terug naar de haven. We leveren de fietsen weer in en maken de boot klaar voor vertrek. Er is een windkracht 3 beloofd voor vandaag, dus daar moeten we best lekker op terug kunnen zeilen. Op het water blijkt het toch een beetje anders te zijn. Meer dan een windkracht 2 is er niet. Voor we de gennaker hijsen, gaat eerste het grootzeil omhoog en het fok uit. Er komt echt een enorme plens water uit het grootzeil lopen, dus het is geen overbodige luxe om deze goed te laten drogen. 
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	We gaan als melkmeisje nog geen 3 Kts over de grond. De zeilen drogen echter al snel en dan rollen we het fok netjes op en komt de gennaker naar buiten. Met een beetje aanpassing van de koers - velocity made good (wat zoveel betekent dat snelheid je eerder op je bestemming kan brengen dan strak vasthouden aan je koers) - varen we dan 4 à 5 knopen. We zien midden op het water een enorme constructie varen. Het is een gigantische nieuwe jacht die voor wordt gesleept en achter wordt getild. Wij denken, omdat de boot te diep is voor het IJsselmeer. De jacht komt van Feadship in Makkum en wordt vermoedelijk naar IJmuiden vervoerd om daar zijn zeebrief te krijgen. 
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	De wind zakt helaas terug naar een 1 à 2 Bft dus bij de oostboei van het Enkhuizer strand, strijken we de zeilen. Terwijl Renata stuurt doet Paul Michèl de hoes om het fok en de huik om het grootzeil, zodat dat straks in de haven niet meer hoeft. Bovendien komen ze dan niet onder duizenden vliegjes te zitten, die we hier helaas op het zoete water weer tegenkomen. Renata geniet op de punt van de boot van de laatste mijlen naar onze thuishaven.
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	De zendmast van Lelystad doemt steeds meer op aan de horizon. Rond half zeven leggen we de boot na drie weken weer aan in de oude vertrouwde box. De Ohana heeft ons weer veilig naar huis gebracht. Om de vakantie goed af te sluiten eten we bij de soos nog een lekkere maaltijd in een gezellig sfeertje. Daarna vullen we twee karren met alle spullen en brengen die naar onze auto's. Schoonmaken doen we later, nu eerst naar huis. Wat een fantastische tocht hebben we er op zitten!

	Afstand door het water: 38,5 NM; Duur: 6 uur en 52 minuten; Gemiddelde snelheid: 4,6 Kts

	 


Praktische informatie

	Wij hebben ongelofelijk genoten van deze reis en we hebben heel veel zin om plannen te maken voor een nieuwe verre reis. In dit hoofdstuk willen we graag de praktische zaken van onze reis met je delen. 

	Ervaringen

	In het reisverslag heb je uiteraard onze ervaringen al kunnen lezen. Hieronder willen we een aantal ervaringen nog even extra aanstippen. Wellicht helpen deze ervaringen jou in je voorbereidingen op een soortgelijke reis òf als je nog twijfelt of je ook een dergelijke reis wilt maken.

	Meerdere dagen doorvaren

	Het is onze eerste reis waarbij we meerdere dagen hebben doorgevaren. Van tevoren hadden we bedacht dat ons vertrekpunt om de Noordzee op te varen Vlieland zou zijn, maar door de wind werd het uiteindelijk Den Helder. Tussen de Razende Bol en Texel door begon onze tocht boven de Waddeneilanden langs. Prachtig om de Waddeneilanden vanaf het water te zien liggen. De wind was perfect. Het was schitterend zeilweer. Door de zuidenwind konden de golven zich maar over korte afstand opbouwen en dus was de golfslag beperkt. Hoe mooi kun je het hebben!

	We hadden van tevoren goed nagedacht over het schema voor ’s nachts. Het plan was om twee uur op/twee uur af door te varen en dat beviel ons prima. Degene die aan het roer stond, was met een lifeline gezekerd aan één van de banden die - zowel aan bakboord als aan stuurboord - van voor naar achter over het dek lopen. De ander lag lekker te slapen op de bank in de kajuit. In vol ornaat - dus met jas en schoenen aan – want mochten extra handjes of ogen nodig zijn, dan kan diegene meteen te hulp schieten. Voor de zekerheid hadden we beiden ook een telefoon op zak. Mocht de stuurautomaat niet ingeschakeld kunnen worden en de wind zodanig hard zijn dat het roepen verwaait in de wind, dan konden we nog met elkaar bellen. Alles voor een stuk veiligheid. Door het rustige zeilweer kon deze nacht in principe alles op de stuurautomaat gevaren worden, dus hebben we onze noodmaatregelen niet nodig gehad.

	Degene die de wacht houdt moest met name oppassen of de stuurautomaat bij het passeren van de geplande boeien netjes om de ton heen manoeuvreert. Gelukkig liggen we geen enkele keer op ramkoers met een ton. Het is rustig op het water, dus van ander verkeer is niet of nauwelijks sprake. Met behulp van de plotter is het eenvoudig mogelijk om te kunnen plaatsen welke lichtjes op het water welke ton markeren. Onder het maanlicht is het eigenlijk helemaal niet zo donker. Bij het licht worden blijkt dat het eigenlijk moeilijker navigeren is bij daglicht, omdat tonnen dan pas op veel kortere afstand zichtbaar worden.

	Alles bij elkaar is het 's nachts doorvaren ons 100% meegevallen. Het twee uur op/twee uur af schema beviel ons uitstekend. Het putte ons niet uit en maakt dat we het zeker ook aandurven om meerdere nachten door te varen, waardoor we bijvoorbeeld in drie dagen naar Noorwegen zouden kunnen varen. Het was doorgaans fantastisch weer en dat heeft ongetwijfeld meegeholpen aan de geweldige ervaring. Maar ook de mindere dagen hebben we prima doorstaan. Op de heenweg op de Elbe was het doorbijten, maar op de terugweg op de Waddenzee was het genieten ondanks de regen.

	De sluizen bij Brunsbüttel en Holtenau en het NOK

	De sluizen bij Brunsbüttel en Holtenau zijn een ervaring op zich. Vanaf Cuxhaven pakten we de stroom mee naar Brunsbüttel. Ondanks dat blijft de Elbe – met haar vele geklots - niet ons favoriete vaarwater. De passerende vrachtschepen veroorzaken met hun snelheden van wel 13 Kts veel golfslag, waar je zeker op bedacht moet zijn. Een zijwaartse golf legde de boot bij ons zomaar flink op haar kant. Goed opletten dus en de boot met haar achtersteven in de golf leggen als er een golf aankomt, maakt het opvangen een stuk comfortabeler. 

	Wij hadden veel mazzel bij het naderen van Brunsbüttel. We konden meteen doorvaren de sluis in. Van tevoren hadden we daar genoeg andere verhalen over gehoord. Verder worden wij niet zo heel enthousiast van deze sluis. Het is een oud ding en de drijvende steigers maken het gereedmaken voor het schutten geen hobby. Let trouwens op dat je de fenders tot op de waterlijn hangt. 

	Omdat de steigers net iets hoger liggen dan de waterlijn moet je van flinke hoogte springen of afstappen. Alternatief is een pikhaak voorzien van een kogelmechanisme waardoor de landvast door de ankerring kan worden getrokken en terug naar de boot kan worden gebracht. Als de boot eenmaal vastligt aan de ringen op de steiger is het wel makkelijk, je hoeft geen lijnen te laten vieren, want de drijvende steigers bewegen uiteraard mee met het stijgen of dalen van het waterniveau.
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	Na het onstuimige water van de Elbe en de eerste ervaring met de sluis, is het Kielerkanaal of NOK (Noord-Oostzeekanaal) een verademing. De vrachtschepen mogen hier maar 8 Kts varen, dus er is maar zeer beperkte golfslag. Ook wij moeten door op de motor. We hebben wel geprobeerd om het fokje bij te zitten, maar dat was vrij zinloos. Ondanks de wind goed stond nam de begroeiing langs het kanaal ons de wind uit de zeilen. 

	Het kanaal mag door de pleziervaart alleen bij daglicht worden bevaren. Wij zoeken daarom na 40 à 45 km een plekje voor de nacht in het Gieselaukanaal. Het is een prachtige omgeving! Het is ons eerste echte rustpunt op deze tocht. De resterende 55 à 60 km de volgende dag vinden wij wel wat saai, omdat het heel veel van hetzelfde is. 

	Langs het kanaal staan knipperende verkeerslichten. Doorgaans hoef je daar als pleziervaart niet zoveel mee. Alleen als drie rode lampen tegelijk gaan branden, is dit een teken dat je achter de dukdalven moet wachten tot twee vrachtschepen elkaar gepasseerd hebben. Wij treffen toevallig deze drie rode lampen langs het kanaal en wachten netjes achter de dukdalven, hoewel er nog geen vrachtschip in zicht is. Een deel van de pleziervaart vaart ook gewoon door. Een volgende keer wachten wij ook alleen als deze schepen al in zicht zijn. In alle andere gevallen is er geen enkel probleem om deze schepen elders op het kanaal te passeren, wat je op de gehele route sowieso al gedaan hebt. Mogelijk is dit officieel wel een overtreding…

	Aan het einde van het kanaal - net voor de sluis bij Holtenau - is een kleine steiger met een betaalautomaat om een ticket te kopen voor het bevaren van het kanaal. Ook aan deze kant van het kanaal hoefden we gelukkig maar even te wachten voordat we de sluis in mochten. Deze sluis is vergelijkbaar met die bij Brunsbüttel, ook oud en ook met drijvende steigers. De metalen roosters op de steigers zijn hier vervangen door rubberen matten. De werking is verder hetzelfde. Als we de sluis uitvaren, voelen we een soort feeststemming. Na 4,5 dag varen hebben we dan eindelijk de Oostzee bereikt!

	Op de terugweg hebben we minder geluk met de sluis bij Holtenau. We moesten uiteindelijk drie uur voor de sluis liggen draaien met meer dan 30 andere boten, voordat we eindelijk mochten schutten. Hoewel er nauwelijks nog ruimte was om met z'n allen rondjes te draaien, werd ons wel verzocht om ruimte te geven aan de overige scheepvaart... Dit is wel heel vervelend als je vroeg bij de sluis bent gekomen, omdat je het plan had om in één dag het hele Kielerkanaal te doorkruisen. Zodra de seinen aangeven dat we mogen invaren, loopt het storm en sommigen konden hun asociale gedrag helaas niet verbergen. Ze varen plankgas naar binnen en gooien hun boot vervolgens vol in de ankers vlak voor je boot. We snappen de frustratie na uren wachten, maar dit past zeker niet bij goed zeemanschap!

	Uiteindelijk hebben wij ondanks de forse vertraging toch precies voor donker Brunsbüttel bereikt. De volgende ochtend om half vijf bij de sluis van Brunsbüttel loopt gelukkig wel weer voorspoedig. Na ons te hebben gemeld, mogen we direct de sluis in varen.

	Tonnen, boeien en bakens

	Tonnen, boeien en bakens zijn er in vele soorten en maten. Doorgaans spreken ze wel voor zich. Vooral van kardinale tonnen (die geel met zwarte) is het handig als je weet wat de driehoekige bordjes op de top betekenen:

	
		Twee driehoeken omhoog wijzend: noordelijke ton

		Twee driehoeken omlaag wijzend: zuidelijke ton

		Bovenste driehoek omhoog en onderste omlaag wijzend: oostelijke ton (lijkt op een ‘O’)

		Bovenste driehoek omlaag en onderste omhoog wijzend: westelijke ton.



	Het gevaar ligt aan de andere zijde van de ton, dus bij een noordelijke ton, ten zuiden van de ton en bij een westelijke ton, ten oosten van de ton.

	Als je van de hoed en de rand wilt weten, raden we je aan om Vaarbewijs 1 te halen, hierin komt dit ook uitgebreid aan bod.

	Op de Noordzee richting de Duitse Bocht liggen veel verlichte tonnen. Onze ervaring is dat ’s nachts varen met verlichte tonnen heel prettig is. We konden deze tonnen op grotere afstand zien dan bij daglicht. En dat maakte dat je ook ’s nachts een punt hebt aan de horizon om op te focussen.

	Op de Oostzee kom je als variant regelmatig dikke stokken tegen met een soort pleeborstels erop. Deze stokken staan vaak niet aan beide zijden van het vaarwater. Iets waar je wel even op bedacht moet zijn. Je kunt niet ‘zonder na te denken’ tussen de rode en de groene tonnen doorvaren. Je moet echt weten aan welke zijde je een groene of rode ton dient te passeren. Let dus goed op.
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	Bij Mjels bijvoorbeeld bestaat de betonning uit lichtroze (oorspronkelijk rood/oranje) en groene ballen. Helemaal duidelijk is het niet, doordat ook hier de betonning niet in een vloeiende lijn ligt. Waar het lijkt dat de tonnen de route naar een ankerplek aangeven, blijkt dit achteraf de vaargeul richting de haven te zijn. Net rechts buiten de vaargeul zijn wij vastgelopen, terwijl de waterkaart en de plotter een diepte van minimaal 3 meter aangaven. Dat was pech! We zijn er wel ontzettend fijn geholpen door de havenmeester en consorten.

	Havens en plaatsen

	In deze paragraaf lopen we langs alle havens/plaatsen die we onderweg hebben aangedaan.

	Stavoren

	Niet gepland, maar door de wind ingegeven zijn we midden in de nacht gestopt in de Marina Stavoren Buitenhaven. Een grote haven die je direct over het IJsselmeer kunt aanvaren zonder sluizen of bruggen te moeten passeren. Let hier ’s nachts wel goed op. De rood en groen verlichte havenhoofden die je vanaf het water ziet, zijn niet de havenhoofden van deze haven. Het zijn de havenhoofden van de toegang naar het Johan Frisokanaal. De Marina Stavoren Buitenhaven heeft zelf géén havenhoofden. Dit betekent dat je ter hoogte van het groen verlichte havenhoofd stuurboord uit haaks de hoek om moet sturen net achter het aangelegde dijkje. Pas hier alsjeblieft goed op!

	Het is een haven met goede voorzieningen. Het sanitair is oké, je kunt er broodjes kopen, er is een watersportwinkeltje en een restaurant, de Potvis. Er is ook een mogelijkheid om in het zwembad van Marina Stavoren (Binnenhaven) te zwemmen, maar met mooi weer zouden wij de naastgelegen strandjes aanraden, waar je heerlijk aan het water kunt bivakkeren.

	Den Helder

	In Den Helder hebben we deze reis niet overnacht. Op andere momenten hebben we dat wel gedaan bij de KMJC Koninklijke Marine Jacht Club, waar je in het clubhuis dagelijks vanaf 17.00 uur kunt aanschuiven voor een borrel en een ‘Blauwe Hap’, een heerlijke rijsttafel. Wat ons betreft een echte aanrader!

	Blauwe hap

	Na de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië keerden tienduizenden militairen terug naar Nederland. Zij hadden tijdens hun diensttijd behoorlijk wat lekkere gerechten leren kennen. Onder die teruggekeerde militairen waren uiteraard Nederlands-Indische personeelsleden van de Koninklijke Marine, de ‘blauwe jongens’. Daar komt de naam blauwe hap vandaan.

	Deze keer hebben we hier alleen onze water- en dieseltank nog een keer volgegooid en bij de havenmeester geïnformeerd of we veilig door het Molengat konden varen.

	Cuxhaven

	De Yachthafen van Cuxhaven hebben wij aangedaan op onze tocht over de Noordzee naar Brunsbüttel. Na een stroperige tocht over de Elbe waren we blij om even bij te komen. De haven van Cuxhaven ligt strategisch op de route naar de Oostzee en wordt dus veelvuldig aangedaan. Let wel op met de sterke dwarsstroming voor de haveningang. Vol gas en goed mikken is een goede tip van René Vleut in zijn boek ‘Scandinavië en de Oostzee’. Het is een prima haven met net sanitair en een bunkerstation. Hier hebben wij ’s ochtends gebruik van gemaakt.

	Op de terugweg vanaf de Oostzee zijn we wederom gestopt in Cuxhaven. Deze keer alleen om diesel te tanken. De voorraad was toen helaas op. Wij hadden gelukkig nog genoeg diesel om door te kunnen varen naar Helgoland. Er waren echter collega zeilers die ècht diesel nodig hadden en die een dag in de weer zijn geweest met jerrycans vullen in het dorp en heen en weer lopen naar de haven.
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	Gieselaukanaal

	Geen haven, maar wel een aanlegplaats voor de sluis en brug in het Gieselaukanaal. Dit kanaal is een zijtak van het Kielerkanaal of NOK (Noord-Oostzeekanaal). Wij hebben ontzettend genoten van dit idyllische plekje. Een aanrader als je wilt overnachten aan het kanaal en wel een nachtje zonder stroom en sanitaire voorzieningen kunt.
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	Friedrichsort

	Friedrichsort is een plaats direct aan de linkerzijde bij het uitvaren van het Kielerkanaal. Wij hoopten er een winkel te vinden die ons snel een nieuwe accu zou kunnen leveren. De Kieler Stickenhörn haven viel ons in zijn geheel nogal tegen. Het begon al niet goed met steigers die volgescheten waren door de meeuwen en een gesloten havenkantoor. Een betaalautomaat was er niet en om te kunnen douchen moesten we sleutel en douchemunten halen bij een hotel in het dorp. De naastgelegen watersportwinkel bleek ons niet verder te kunnen helpen met een accu. Wij zouden een volgende keer deze haven liever voorbijvaren. De naastgelegen ankerplaats zag er wel goed uit, dus als je voor anker wilt zou dit best wel een optie kunnen zijn.
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	Eckernförde

	De Im-Jaich Stadthafen Eckernförde is onze volgende bestemming. De haven is zo goed als in het centrum gelegen. Het is er klein, vol en gezellig. Wij vinden een plekje aan het einde van de langssteiger bij de ingang van de haven. Hier mogen we blijven liggen. Langs deze lange steiger liggen aan weerszijden boten. Zo te zien liggen veel boten er voor langere tijd, want men zit met z’n allen op de steiger met tuinstoelen en BBQ. Het geeft een gezellig campingsfeertje. 

	Voor wat betreft de accu verwijst de havenmeester ons naar de plaatselijke Haga Baumarkt. Een stuk betaalbaarder dan de nabijgelegen watersportwinkel.

	Denk wel aan het kopen van douchemuntjes als je gebruik wilt maken van het sanitair, anders sta je onder een koude douche.
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	Marstal

	Aan de zuidoostkust van Ærø ligt de plaats Marstal. Hier bevindt zicht de Marstal Lystbådehavn. Het is er goed vol, maar er is gelukkig nog plek voor ons in een box. Let wel op: de boxen zijn hier extreem lang voor onze begrippen. De Deense schepen waren in het verleden vaak lang en smal en daar zijn veel havens nog op afgestemd. Wij moesten dus meerdere lijnen aan elkaar knopen.

	In zijn algemeenheid een prima haven met gratis sanitair: ruim, met een stortdouche en ook nog met regelbare temperatuur. Er zijn volop BBQ-plekken. Wij zeggen: niet verkeerd! Het dorpje straalt echte kneuterigheid uit. In de kledingzaakjes lijkt de tijd stil te hebben gestaan.
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	Ærøskøbing

	Ook aan de oostzijde op Ærø gelegen is de plaats Ærøskøbing. Dit is een heel sfeervol plaatsje. We verblijven hier in de Ærøskøbing Lystbådehavn. Deze haven is zelfs nog drukker dan die in Marstal. Vrije boxen zijn er niet meer. Een vriendelijke Deen biedt ons meteen aan om langszij te komen liggen aan de kop van de steiger. En zo liggen er meer boten langszij. Op die manier ontstaat er een soort waaier aan de punt van de steiger.
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	Het dorpje is kleurrijk en sfeervol. In het dorpje is de Ærøskøbing Røgeri, een vistentje waar je elke dag vers gerookte vis kunt krijgen. Een echte aanrader!

	Drejø

	Drejø is een prachtig idyllisch eilandje ten noorden van Ærø. Op het eilandje is een heel klein haventje gelegen, Drejø Lystbådehavn. Het biedt plaats aan ongeveer 35 boten. De aanmeerplek voor de ferry is er vlak naast gelegen. Enige minpunt, dat wij kunnen noemen is dan ook de ferry, die af en toe wat luidruchtig van zich laat horen. Het eiland heeft een prachtige natuur en is geliefd onder vogelliefhebbers. Wij hebben er heerlijk gewandeld en kennisgemaakt met smørrebrød in de tuin bij de Spiseladen på. Een gezellig tentje waar toen ook nog live muziek was van een Rythm & Blues band. Wat ons betreft is dit eiland een aanrader!
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	Fynshav

	Vanwege gebrek aan wind wijken wij uit naar Fynshav Bådehavn. Het is er rustig en we liggen er in een prima box, maar verder is het een weinig sfeervolle omgeving. Het dorp bestaat uit brede rechte geasfalteerde straten met saaie huizen en tuinen, die – een enkele uitzondering daargelaten – alleen struiken en gras hebben. Er is een buurtsuper, pizzaboer en snacktent en dat is het wel zo’n beetje. Het enige wat er gezellig uitziet is het strandje naast de haven. Als de zon schijnt kun je hier waarschijnlijk heerlijk vertoeven. Als er geen dringende reden is, zouden wij Fynshav in het vervolg liever voorbij varen.
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	Mjels (nabij Dyvig)

	Aan de noordwestzijde van het eiland Als, aan de noordzijde van de Als Fjord, ligt de ingang naar Stegsvig. Na het smalle Stegløb-kanaal kom je uit bij Dyvig, een prachtige ankerbaai. Aan de baai zijn twee grote havens gelegen, die wij links hebben laten liggen. Als je afbuigt naar het oosten ligt aan het eind van de fjord het kleine haventje van Mjels, Mjelsvig Bådehavn. De route er naartoe is een 2,5m diepe – door de haven zelf aangelegde – betonde vaargeul. Wij zijn hier helaas aan de grond gelopen, toen we de betonning verkeerd interpreteerden en de dieptes op waterkaarten niet bleken te kloppen. Los daarvan een aanrader om naar toe te gaan!
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	Høruphav

	Aan de zuidzijde van het eiland Als ligt ten oosten van Sønderborg een grote jachthaven, Høruphav Havn. Deze moderne haven heeft 300 ligplaatsen en is goed uitgerust met BBQ-plaatsen en mooi sanitair. Supermarkt op loopafstand. Uitstekende uitvalsbasis voor Sønderborg door de nabijgelegen bushalte.
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	Maasholm

	De Leuchtturm Schleimunde geeft de ingang weer richting de haven van Maasholm. Op de hoek van deze fjord passeren wij een schattig haventje. We hadden hier graag een kijkje genomen, maar waren te laat. De Sportboothafen Maasholm ligt ongeveer 1 NM landinwaarts aan de noordoever van de Schlei. Hier is voldoende plek. Het havengeld moet in een envelopje worden voldaan in de brievenbus bij het havenkantoor. Voor de douches moet je via de automaat een douchepas aanschaffen voor het naastgelegen campingterrein. Bij de slangenhaspel staat dat je het water op de steiger niet kunt drinken. Er staat niet bij waarom, maar mogelijk komt dat doordat het water te lang stil zou kunnen staan in de leidingen en daardoor bacteriën zou kunnen bevatten. Wij moesten de boot afspoelen en hebben daarna gewoon water getankt en zonder problemen gedronken. Als je het echt niet aandurft zou er bij het bunkerstation ook drinkwater te verkrijgen zijn tegen betaling.
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	Het vissersplaatsje is klein en vriendelijk. Aan de andere zijde van het dorp ligt voor de liefhebbers een ankerplaats in het Wormshöfter Noor. 

	Laboe

	Laboe blijkt een leuke badplaats. Het wordt volop bezocht door strandgasten. Het is de eerste keer dat wij langs een strand lopen waar een kaartjesautomaat bij de opgang staat. Waarschijnlijk is het nodig gezien de beperkte capaciteit en de grote aantallen bezoekers. 
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	Bij aankomst varen wij eerst naar het meest links gelegen gedeelte van de haven, waar een bunkerstation is. We worden er allervriendelijkst geholpen, zowel met aanleggen, tanken als weer wegvaren.

	Wij overnachten in de naastgelegen Yachhafen Laboe. Het havengeld betalen we via een app, omdat de havenmeester er niet is. Het is een prima haven.

	Brunsbüttel

	Op onze terugtocht doen we, na een lange dag varen op het Kielerkanaal (NOK), het jachthaventje van Brunsbüttel aan, Marina Brunsbüttel geheten. Het is klein, maar heel bijzonder gelegen. De jachthaven wordt alleen van het sluisverkeer gescheiden door een steiger. Als er een groot vrachtschip langskomt, dein je mee in de haven en ’s nachts zijn die fel verlichte schepen net een langsvarende kermisattractie. Erg leuk om mee te maken.
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	Direct naast de haven ligt een restaurant, waar wij ondanks het late uur heerlijk hebben gegeten en gezeten.

	Helgoland

	Op Helgoland liggen wij in de Südhafen. Het lijkt het meest op een grote vierkant bak met 6 meter hoge kademuren. Er zijn enkele steigers, een paar boxen en een aantal meerboeien aanwezig. Wij liggen als vierde langszij. Het sanitair was duur betaald. 
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	Gelukkig is het eiland zelf echt de moeite waard. Talloze kleurrijke winkeltjes kleuren het straatbeeld. Voor de liefhebber kunnen er volop alcoholische dranken belastingvrij aangeschaft worden. En ook de diesel is er niet duur betaald, want ook belastingvrij. Aan de westzijde van het eiland zijn de roodgekleurde kliffen druk bevolkt met Jan van Genten. Hier kun je schitterend wandelen. Wij komen hier zeker weer terug.

	Vlieland

	Na bijna 24 uur varen komen we aan bij Vlieland. We zijn benieuwd of er plek voor ons is. We roepen de havenmeester van Waddenhaven Vlieland op. Als hij hoort dat we van zee komen, heeft hij meteen een plekje voor ons. Niet veel later zetten we weer voet op Nederlandse bodem. Het is niet onze eerste keer op Vlieland. Het is een mooie haven, wel relatief prijzig en ook de douche moet betaald worden.

	Het eiland is een heerlijke afsluiting van onze reis. We huren fietsen, trappen het eiland rond en chillen onderweg op een strand. Genieten!
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	Workum

	We hebben nog één tussenstop te gaan en dat is Workum. We kunnen een plekje krijgen in de haven It Soal. Ook dit is een prima haven. Wel moet ook hier betaald worden voor de douche, maar je kunt er zonder problemen fietsen lenen om even een boodschapje te doen, als ze niet al uitgeleend zijn uiteraard. Met een korte wandeling komen we bij de snackbar op het naastgelegen bungalowpark.

	Workum is een echt Fries dorpje waar we eerder wel het Jopie Huisman Museum hebben bezocht. Dat is ook zeker een aanrader.

	Lelystad

	En dat brengt ons terug in de Houtribhaven, onze thuishaven. Een heerlijke verenigingshaven, waar relatief veel ligplaatshouders het ruime (zee-)sop kiezen. Een uitstekende locatie direct aan het IJsselmeer en direct naast de Houtribsluis gelegen, die toegang geeft tot het Markermeer.
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	Kaarten en afstanden

	Kaarten

	Hieronder hebben wij onze reis in kaart gebracht. Je kunt hier zien welke route we hebben afgelegd. Voor het overzicht hebben we de route gesplitst in de tocht naar de Oostzee, de rondreis op de Kleine Belt en de terugtocht naar Nederland.
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	Afstand door het water: 380,0 NM; Duur: 57 uur en 51 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,3 Kts

	 

	[image: Afbeelding met kaart, atlas, tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Afstand door het water: 228,5 NM; Duur: 39 uur en 26 minuten; Gemiddelde snelheid: 4,8 Kts
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	Afstand door het water: 362,5 NM; Duur: 58 uur en 35 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,4 Kts

	Afstanden

	De afgelegde afstanden, snelheid en duur van de afzonderlijke tochten hebben we verzameld. In de onderstaande tabel staat een totaaloverzicht van onze hele tocht. Voor elke etappe zijn weergegeven:

	
		De afgelegde afstanden in nautische mijlen,

		onze gemiddelde snelheid in knopen en

		de duur in uren en minuten nauwkeurig,



	Onder aan de streep hebben we deze reis 970,8 NM afgelegd, dit is in kilometers een slordige 1.798 km. In totaal hebben we hier bijna 156 uur over gevaren met een gemiddelde snelheid van 5,2 Kts (9,6 km/h). Een mooi gemiddelde dat iets lager ligt dan de van te voren verwachte 5,5 Kts (10,2 km/h). Dit komt met name door de sterke stroom tegen op de Elbe, de vele dagen met weinig wind en het urenlang ronddobberen voor de sluis bij Holtenau.
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	Navigatiemateriaal en handige apps

	Vaarplan

	In de voorbereidingen voor onze tocht naar de Oostzee, hebben we een vaarplan gemaakt. In dit vaarplan staan de tonnen en coördinaten die op onze route liggen. Van elke stap in het plan is de afstand opgenomen in nautische mijlen (NM). Daarnaast is de verwachte gemiddelde vaarsnelheid opgenomen, de verwachte tijd die we daarmee varen over iedere stap en de koers waarin gevaren moet worden. In ons vaarplan hebben we de route van Vlieland naar Brunsbüttel gepland. Enkele dagen voor vertrek bleek de wind hiervoor niet erg gunstig. Daarbij opgeteld dat de kans dat je een plek vindt in de haven van Vlieland in het hoogseizoen vrij minimaal is, maakte dat we naar een alternatief zochten. Den Oever en Den Helder leken beter bereikbaar en de kans op een plekje in de haven is daar aanmerkelijk groter. De extra af te leggen mijlen vielen in het niet op de grote afstand die we moesten afleggen.

	Op onze website staat in de blog over de voorbereidingen voor onze tocht naar de Oostzee ons vaarplan. Je komt daar via de onderstaande link 

	www.zeilboot-ohana.nl/zeilvakanties/2022-oostzee/948904_voorbereidingen

	Onder aan deze blog kun je het Excel-bestand downloaden voor eigen gebruik. 

	N.B. Dit vaarplan is gemaakt in 2022 en bestaat uit richtlijnen van coördinaten, afstanden en tijden. Check voor gebruik of de informatie klopt en nog up to date is.

	Kaartmateriaal

	Voor de voorbereidingen van onze reizen thuis aan tafel maken we veel gebruik van de papieren kaarten. Op basis hiervan hebben we ook het hiervoor beschreven vaarplan gemaakt. Als we varen gebruiken we in de basis onze digitale kaart op de plotter. Als back-up hebben we uiteraard de papieren kaarten mee en kunnen we gebruik maken van de B&G-app. Ook onderweg bereiden we nieuwe tochten voor op basis van de papieren kaarten. Vooral in de nacht was het erg fijn dat de hele route al voorbereid was in de plotter. De stuurautomaat navigeerde daarmee netjes van ton naar ton.

	Wat betreft de papieren kaarten hebben we de volgende kaarten meegenomen van het gebied:

	
		Imray: 2150 Waddenzee – Den Helder to Norderney

		NV Atlas Serie 1: Rund Fünen – Kieler Bucht

		NV Atlas Serie 3: Samsø – Sund – Kattegat



	Deze laatste kaart hebben we uiteindelijk niet gebruikt, omdat we niet voldoende tijd hadden om het rondje via de Limfjord te maken.
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	Handige apps en websites

	En dan zijn er nog talloze handige apps die je kunt gebruiken. Hieronder een lijstje met apps die wij veel gebruiken op onze tochten:

	
		B&G navigatie app
De B&G-app gebruiken we om routes voor te bereiden of als onderweg de plotter mogelijk uitvalt.

		Windfinder
Deze app geeft verwachtingen voor wind, weer, getijden en golven. De gratis versie geeft een voorspelling in drie uurs tijdsperiodes. De betaalde app geeft een voorspelling in één uurs tijdsperiodes. Onze ervaring is dat de voorspellingen één en twee dagen vooruit vrij goed zijn. Vanaf drie dagen vooruit worden de voorspellingen aanmerkelijk minder betrouwbaar.

		Windy
Ook Windy is een app waarin windverwachtingen, weer en golfprognoses staan. Wij gebruiken vaak twee windapps om een beter beeld te krijgen van de windverwachtingen. Als beide apps eenzelfde voorspelling geven is de verwachting betrouwbaarder dan als ze van elkaar verschillen. Net als de Windfinder-app geeft de gratis Windy-versie voorspellingen in drie uurs tijdsperiodes. Ook voor deze app zijn de voorspellingen de eerste twee dagen vooruit redelijk betrouwbaar en neemt de betrouwbaarheid daarna aanmerkelijk af.

		Tides (Imray)
Tides is een getijden-app. Getijdeninformatie is zeer belangrijk als je afhankelijk bent van de getijden, zoals bijvoorbeeld in het waddengebied. Ook op de Elbe is het belangrijk om rekening te houden met de getijden. Daar is het bij ons een beetje scheef gelopen. Het was verstandig geweest als we toen ergens gewacht hadden op stroom mee, dat hebben we helaas niet gedaan. Een volgende keer zullen we deze aanpak zeker heroverwegen. Probeer hier echt te zorgen dat je het tij mee hebt.
Voor het overige hebben wij op onze reis naar en op de Oostzee geen rekening hoeven houden met getijden. Als je vooruit wilt plannen is de betaalde versie van Tides wel een must, anders heb je alleen informatie van de komende 24 uur.

		Getijden-websites
Voor de planning van onze tocht maakten we gebruik van de volgende websites:
www.watersportalmanak.nl/getijdentabellen-2024
www.watersportalmanak.nl/artikel/vertrektijden-jachthavens
Op de eerste site kun je de getijden terugvinden, op de tweede website staan de vertrektijden vanuit de havens ten opzichte van hoog water.

		Zeilplanner
De Zeilplanner-app is ook een leuke app. Je kunt in deze app invullen vanaf welke getijdenhaven je vertrekt en waar je wenst aan te komen. Je krijgt dan een vertrektijdadvies. Je kunt in deze app ook de getijden en marifoonkanalen raadplegen. In de gratis versie kun je alleen plannen voor vandaag. Als je vooruit wilt plannen zul je de betaalde versie aan moeten schaffen.

		FindShip
Deze app is leuk om collega zeilers te kunnen volgen. Daarnaast wordt deze app bij ons veelvuldig gebruikt door het thuisfront, zodat ze ons op afstand kunnen volgen, zonder dat we constant contact hoeven te hebben. Let wel op: zodra je buiten het 4G/5G-gebied vaart, blijft de boot stil liggen in de app, totdat je weer contact hebt met internet. Dit is belangrijk voor het thuisfront om te weten, zodat ze zich niet onnodig zorgen maken.

		ZeilNoord
Last but not least noemen we hier de Facebook-groep ZeilNoord. Een echte aanrader! Het is een groep die voornamelijk bestaat uit zeilers die op eigen kiel naar het noorden trekken. Het gaat dan om Scandinavië en Baltische staten en alles wat nog meer noordelijk gelegen is. Het is een gemoedelijke groep, waar volop informatie wordt uitgewisseld. We beantwoorden elkaars vragen en er worden blogs en ervaringen gedeeld. 



	Veiligheidsmaatregelen

	Uiteraard nemen we ook de nodige veiligheidsmaatregelen als we het open water op gaan. Wij dragen beiden een 275N reddingsvest. Dit omdat het geschikt is voor zwaar weer en het meeste drijfvermogen biedt. Het vest heeft ook meer kracht om je op je rug te draaien, mocht je met je gezicht naar beneden in het water belanden. Nadeel schijnt wel te zijn, dat je door het grote opgeblazen gedeelte, maar moeilijk om je heen kunt kijken, moeilijker in een reddingsvlot klimt en meer ruimte inneemt in datzelfde reddingsvlot. Onderzoek dus goed wat voor jou passend lijkt voor het doel.

	Naast reddingsvesten hebben wij op zee banden van voor naar achter over het dek lopen. Deze bevestigen we in de buurt van de punt van de boot naar een punt achter bij de kuip aan zowel stuurboord als bakboord. Als we in zwaar weer belanden zekeren we onszelf constant aan deze lijn, zo ook ’s nachts als we alleen zijn in de kuip. En ook alle handelingen aan dek doen we alleen als we gezekerd zijn. Een enkele uitzondering daargelaten, als het overdag vrijwel windstil is. Voorkomen is beter dan genezen. Je trekt iemand die overboord hangt makkelijker aan boord, dan dat je iemand die overboord valt weer uit het water vist.

	Op ons pak dragen we ’s nachts een lampje dat gaat branden zodra dit het water raakt. Verder hebben we bij de nachtshifts ook een telefoon op zak, zodat we de ander van achter het stuurwiel kunnen bellen, mocht de stuurautomaat niet ter wille zijn en geroep door de wind verwaaien.

	Uiteraard hebben we verder nog een hoefijzervormige reddingsboei, een reddingsboeilicht, een BESTO reddingssysteem en een reddingsvlot aan boord. We hopen al deze redmiddelen nooit nodig te hebben.
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Tot slot

	Er zijn vele manieren van reizen en dus ook vele manieren om de wereld te ontdekken. En wat is er mooier dan het verkennen van nieuwe gebieden. Dit kan te voet, met een camper, maar ook zeker met een zeilboot. Wij houden enorm van de natuur en we houden ook erg van wandelen en kamperen. Dat hebben we dan ook vele jaren gedaan. We hadden dus ook voor een camper kunnen kiezen om de wereld te ontdekken. Toch trekt zo’n ontdekkingsreis op eigen kiel ons meer. Voortgedreven door de wind kom je op nieuwe bestemmingen. Het geeft een enorm gevoel van vrijheid.

	Bij Paul Michèl kriebelde het al jaren. Hij wilde meer zien dan alleen het IJsselmeer en de Waddenzee. En toen bleek dat Renata ook geniet van het zeilen, begon het nog meer te kriebelen. We lazen artikelen in de Zeilen, lazen blogs en bekeken filmpjes op YouTube van zeilers die ons voor waren gegaan naar overzeese gebieden. Zouden wij dit ook kunnen? Is onze boot hier geschikt voor? Hebben wij als bemanning voldoende vaardigheden en ervaring?

	Ja, dat is spannend, maar dat is eigenlijk alles wat je voor de eerste keer gaat doen. De eerste keer het grote water van het IJsselmeer op is spannend. En ook de eerste keer de Waddenzee op is spannend door de getijden en stroming. Die eerste keer een rondje Noord-Holland waarbij je de Noordzee op gaat, geeft ook kriebels in de buik. En vergeet niet de eerste keer dat je een steviger wind tegenkomt dan je had verwacht. Dat is meer dan spannend, maar je doet het en doorgaans zal het goed gaan en ben je een ervaring rijker. En dat betekent niet dat je het risico gaat opzoeken en met windkracht 5 à 6 Bft de Noordzee opgaat, maar je weet dan wel dat je het waarschijnlijk kan handelen als je het onverhoopt tegenkomt.

	Wat betreft de tocht naar de Oostzee zijn er vele uitwijkmogelijkheden onderweg. Het hoeft niet in één ruk, je kunt er ook in dagtochten naartoe. Een fantastische manier dus om te proberen je grenzen te verleggen. Het is een leerproces, durf te proberen. Grijp die kans om je zeilhorizon te verbreden. De zee opgaan levert een gigantische vergroting van je vaargebied.

	Bereid je van tevoren goed voor en schroom niet om informatie in te winnen bij anderen die je zijn voorgegaan. Zoals al eerder gezegd is de ZeilNoord Facebook-groep daar een fantastische plek voor. En onderweg zul je nog veel meer mensen tegenkomen die je verder op weg willen helpen met tips.

	Rest ons iedereen heel veel plezier te wensen met zijn of haar eigen zeiltocht. Het plezier begint al bij de voorbereiding ervan. Behouden vaart! 

	Dankjewel voor het lezen van ons eerste zeilboek. We hopen dat je er veel plezier aan hebt beleefd en dat de informatie je verder zal helpen op jouw tochten. 

	 

	 


Dankwoord

	Wij willen Jos Wassink bedanken voor het proeflezen van dit boek. We zijn erg blij met de tips die hij gegeven heeft om het boek nog beter en informatiever te maken.
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