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Even voorstellen

	Welkom

	Wij zijn Paul Michèl en Renata en wij wonen in Nederland. Wij zijn stapelgek op elkaar en op zeilen. Paul Michèl zit het zeilen in het bloed. Hij zeilt al zijn hele leven. Een aantal jaren geleden vonden wij elkaar en raakte Renata ook besmet met het zeilvirus. Zeilen is een schitterende manier van reizen. We dromen ervan om samen lange en verre zeiltochten te maken. Op dit moment zijn wij nog aan huis gebonden en vertrekken wij vooral in onze zomervakanties naar overzeese gebieden. De afgelopen jaren hebben we noordelijke gebieden verkend, zoals de Oostzee en Noorwegen. Dit doen we met onze zeilboot, een Bavaria 1060 uit 1985. Op onze website www.zeilboot-ohana.nl houden we een blog bij van onze belevenissen. Hieronder stellen we onze zeilboot en de bemanning verder aan je voor.

	Zeilboot Ohana

	Zeilboot Ohana heeft ons al op menig mooi plekje gebracht. Het is een degelijke boot en ook ruim voor haar lengte van 10,60 m ofwel 34 à 35 ft. Hoewel wij al een rotsvast vertrouwen in haar hadden, heeft zij haar betrouwbaarheid bewezen in een zware storm op de Noordzee, waar wij helaas in de zomer van 2023 in terecht kwamen. Zeilboot en bemanning hebben deze gelukkig goed doorstaan. Kortom, wij zijn zeer blij met deze zeilboot!
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	De Ohana is een Bavaria 1060 uit 1985. Ondanks haar leeftijd is het een heerlijke boot om mee te varen. De boot is van Duitse makelij en gebouwd in de bekende Bavaria werf. Deze werf is gestart in 1978 en bouwde in de beginjaren zwaar uitgevoerde en solide schepen. De Ohana is hier een voorbeeld van. Zij heeft een elegante lijn, fijne zeileigenschappen en is met twee personen uitstekend te varen. De boot heeft maar liefst drie hutten buiten de slaapplaatsen in de salon en is dus uitstekend geschikt voor varen met gezin of gasten. Door haar korte vinkiel van slechts 1,40 m diep heb je een ruim vaarbereik.

	Bemanning van Zeilboot Ohana

	Zoals we in ons welkomstwoord al zeiden, zeilt Paul Michèl al zijn hele leven, maar is het zeilen voor Renata nog behoorlijk nieuw. Het was dus maar afwachten of Renata en zeilen een goede match zijn. Maar gelukkig bleek dat het geval te zijn. Door de leergierigheid van Renata heeft zij snel de belangrijkste beginselen van het zeilen onder de knie gekregen. Dat ging zelfs zo goed dat we - met nog maar een klein beetje zeilervaring - in de zomer van 2022 al samen de nachtelijke oversteek naar de Duitse Bocht hebben gemaakt. Het vertrouwen van Paul Michèl was er, dus een nachtelijk vaarschema van twee uur slapen en twee uur sturen, was geen probleem. Paul Michèl heeft in zijn slaapuren dan ook ècht geslapen. Iets om trots op te zijn! Hoewel er uiteraard nog genoeg te leren valt is onze zeilbasis samen goed te noemen.

	Paul Michèl – Van Middellandse Zee Jol tot Hobie Cat 16 (inclusief Rondje Texel) en van Speedboot (Ilver) tot Bavaria 1060, het maakt Paul Michèl niets uit! Vanaf zijn zesde is hij op het water te vinden. Zijn ouders hadden een eiland in de Vinkeveense Plassen, waar het watersporten met de paplepel is ingegoten. Omdat Paul Michèl het watersporten van zijn ouders heeft meegekregen, heeft Paul Michèl samen met zijn kinderen bewust gekozen voor de naam Ohana. 'Ohana' benadrukt dat families één zijn en dat familieleden samen moeten werken en elkaar niet moeten vergeten.

	Renata – Renata ging als kind met haar familie iedere vakantie de bergen in. Op vierjarige leeftijd beklom zij in Oostenrijk al de Bärenschützklamm. Het genieten van de weidsheid en de vrijheid hoog in de bergen is gebleven. Met haar eigen kinderen ging de rugzak op en trokken ze langs berghutten. Nu is ze door Paul Michèl besmet met het watersportvirus. De weidsheid en vrijheid, de focus op het hier en nu hoog in de bergen, je vindt het ook op zeiltochten!
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Voorwoord

	Wat een heerlijke reis was dat naar de Oostzee in 2022. Het was onze eerste overzeese zeiltocht en wat smaakte die naar meer. Nog maanden na terugkomst stuiterden wij van de nieuw opgedane ervaringen. Al snel werden dus weer nieuwe plannen gesmeed. Eén nacht doorvaren was geen enkel probleem gebleken. Ook was het voor ons geen probleem om geen land in zicht te hebben, zoals wij in de zomer van 2022 naar Helgoland hadden ervaren. Niets stond ons dus in de weg om een langere overtocht te gaan maken. We noemden de optie al even in ons boek over de Oostzee: Noorwegen, daar wilden wij van proeven. En dat is het ook geworden. Vele voorbereidingen en klusjes gingen aan deze nieuwe reis vooraf. Daarover kun je meer lezen in het hoofdstuk ‘Praktische informatie’. Ondanks een aantal weerstechnische uitdagingen, was deze reis weer een fantastische ervaring. 

	In dit boek lees je over onze belevenissen, ervaringen en keuzes. We hopen ook nu weer dat dit boek je helpt in jouw voorbereidingen, dat het mooie herinneringen oproept of dat je het gewoon leuk vindt om te lezen over onze ervaringen. Zoals wellicht al wel bekend, kun je de blog en andere informatie vinden op onze website www.zeilboot-ohana.nl. 
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	Daarnaast vind je ons op Facebook- en Instagrampagina en een YouTube-kanaal van Zeilboot Ohana. Als je contact met ons op wilt nemen kan dat via Zeilboot.Ohana@gmail.com.

	 

	 


Lelystad – Oudeschild (Texel)

	Na alle voorbereidingen is het dan eindelijk zover. De dag van vertrek is gekomen. Gezien de afschrikwekkende windverwachtingen komende week, hebben we deze eerste dag één doel: een Waddeneiland bereiken om de storm af te wachten!

	Vrijdag 30 juni 2023

	De afgelopen maanden zijn we druk geweest met alle voorbereidingen voor onze zeiltocht naar Noorwegen. Gisteren zijn we met een afgetopte auto naar de jachthaven gereden en hebben vier volle karren aan spullen ingeladen. Vandaag volgen nog twee karren. Wellicht denk je: 'Waarom nemen ze in hemelsnaam zoveel spullen mee voor slechts twee personen?' Die gedachte snappen we. De reden... We hebben gewoon veel ideeën om te gaan doen, waarvoor de uitrusting meegaat, wandelen, kamperen, suppen, etc. Of we het echt willen en kunnen gaan gebruiken zal vanzelf blijken. Verder hebben we een flinke voorraad houdbare levensmiddelen mee. Nodig voor de meerdaagse overtocht en handig in het dure Noorwegen. 

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, water, schip, meer

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Tegen half één is het dan eindelijk zover, de trossen gaan los. Niet veel later varen we de thuishaven in Lelystad uit. FMK-zanger Eduard heeft ons blijkbaar gespot langs de dijk kort na vertrek en stuurt ons een leuk berichtje met foto. Op het water hijsen we de ZeilNoord vlag en vanaf dat moment wappert deze vrolijk onder de zaling! Bij de buurhaven gooien we de tank nog helemaal vol en dan vertrekken we echt. Het is relaxed op het water met een vriendelijk zonnetje erbij en een windkrachtje 2 à 3 Bft. We ruimen binnen nog wat op en lezen wat.
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	Te snel schuift er ten westen van ons een donkere lucht binnen. De wind trekt aan en het water verandert van kleur. Het is gedaan met het vriendelijke weer. We trekken een vest aan om warm te blijven. Vanaf de hoogte van Stavoren moeten we gaan kiezen of we naar Kornwerderzand en van daaruit naar Harlingen, Vlieland of Terschelling gaan of dat we naar Den Oever varen en van daaruit naar Texel. De wind komt op dat moment uit het zuidwesten, is een windkracht 5 à 6 Bft en het IJsselmeer is een beetje een klotsbak. Naar Kornwerderzand voor de wind is dan niet heel lekker, dan maar liever een beetje stampen richting Den Oever. En met onze voortgang is het ook prima mogelijk om rekening houdend met getijden en stroming na Den Oever door te varen naar Texel. Bovendien kunnen we ons op Texel ook prima een aantal dagen vermaken, dus de keuze is snel gemaakt.

	We stampen dus verder richting Den Oever. Eerst gaan we dichter onder de kust varen, zodat de golven minder kunnen opbouwen en dan varen we als een speer richting de Stevinsluis bij Den Oever. Zodra we binnen de betonning varen wordt het wateroppervlak steeds gladder en het varen comfortabeler. Om kwart voor zeven varen we de sluis binnen. Als we de boot net aan lagerwal hebben neergelegd, wordt er omgeroepen dat we door moeten varen. Blijkbaar worden de voorste sluisdeuren gebruikt. Omdat lagerwal daar al bezet is, steken we over naar hogerwal en wachten daar het schutten verder af. We moeten de lijnen aan de muur stevig vasthouden, want het kolkt behoorlijk daar voor in de sluis. Het schutten duurt niet heel lang en niet veel later varen we het zoute water op. Nog voor we de brug doorvaren komen we al de eerste zeehond tegen. Wat gaaf zeg, we zijn nog maar net goed en wel op de Waddenzee! Gelukkig heeft Paul Michèl zijn camera in de aanslag en kan hij deze leuke verschijning meteen vastleggen.
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	Het getij is al geschikt om verder te varen naar Texel, maar wij hebben het koud en we zijn flauw, dus de zeilpakken moeten aan en er moet gegeten worden. Na de brug varen we daarom de vissershaven in om even aan te leggen en deze zaken te regelen.

	Al snel zijn we warm en verkwikt en kiezen we weer het ruime sop. We gaan op het fokje verder, want het zal nog wel even aanpoten worden. We zullen een stuk zeer hoog aan de wind moeten varen en de wind is hier nog harder dan op het IJsselmeer. Het eerste gedeelte is gelukkig nog halve wind bij een ruime 20 knopen wind. Dit loopt nog op naar meer dan 24 knopen wind en dus een hele dikke windkracht 6 Bft. We tikken vandaag zelfs de 9,1 Kts over de grond aan. Uiteraard een toffe snelheid, maar wat rustiger omstandigheden op het water, hebben toch wel de voorkeur.
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	Zodra we tegen de wind op moeten beuken, zetten we de motor bij om de koers tussen de betonning zo goed mogelijk vast te kunnen houden en dus wat hoger aan de wind te kunnen varen. We ontkomen er echter niet aan om halverwege in de vaargeul nog een klein rakje te maken om binnen de betonning te blijven. Dat is even wat minder prettig. Er is flink wat buiswater en het voelt daardoor een beetje of we onder een zoutwater douche staan. Het water komt zelfs onder de buiskap door en loopt vervolgens via de rails van het plexiglas boven de ingang door naar binnen. Daar waren de waterkaarten al op de grond gevallen van al het beuken en dus is het nu een flinke bende binnen. Na de ton met naam M10 kunnen we gelukkig rustig gaan afbuigen richting Texel, hier is het diep genoeg. Vlak voor Oudeschild leggen we de boot in de wind om het fok binnen te halen. Het klotst flink en in plaats van sturen, haalt Renata deze keer met behulp van de nieuwe lier achter in de kuip het fok binnen. Het werkt uitstekend, al blijft het zwaar om het fok binnen te halen, zeker met deze wind. Helaas besluit het fok ook te scheuren tijdens het oprollen, die zal dus naar de zeilmaker moeten. Gelukkig hebben we een reservefok aan boord, maar eigenlijk willen we liever niet zonder reservefok aan de oversteek naar Noorwegen beginnen. Aangezien de windvoorspellingen voor de komende dagen er niet om liegen, hebben we wel wat tijd voor de reparatie.
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	We zijn blij als we de luwte van de haven in varen en op zoek kunnen gaan naar een box. Het is rustig in zowel het oude als nieuwe gedeelte van de haven. We varen door naar het nieuwe gedeelte. Hier kiezen we een box waarin we met de punt in de wind kunnen liggen. Een buurman komt al te hulp snellen om de voorlijn aan te pakken en Renata laat snel de fenders zakken die langs het vingersteigertje hangen. Al met al liggen we al snel stevig aangemeerd.
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	Dan is het tijd om de zeilpakken uit te trekken en puin te gaan ruimen. Gelukkig is de e-reader waterbestendig en zaten de meeste waterkaarten in de plastic hoes. Het boek van René Vleut komt ook goed uit de strijd. De waterkaart van de Waddenzee is wel lichtelijk gehavend en hangen we te drogen. Gelukkig is dit al een wat oudere kaart. Het leed is snel weer geleden. Daarna gaan we even zitten om te acclimatiseren en vervolgens een zoetwater douche nemen. Met Renata's haar dat door al het zout voorzien lijkt van een stevige gel, voelt dat uiteindelijk toch een stuk prettiger. Daarna gaan we nog even lekker zitten met een welverdiend hapje en drankje en spelen we ondertussen nog een spelletje. En dan is het hoog tijd om onder de 'Texelse' wol te kruipen.

	Afstand door het water: 54,8 NM; Duur: 9 uur en 5 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,0 Kts

	Zaterdag 1 juli 2023

	Behoudens de grootzeilval die ondanks de voorzorgsmaatregelen toch regelmatig van zich laat horen, is het een rustige nacht. We slapen heerlijk en omdat er vandaag ook geen spannende dingen op het programma staan, ook maar wat langer. Rond een uurtje of tien zijn we toch wel uit de veren en Paul Michèl regelt een lekker ontbijt. Onder het tafeldekken door verdiept Renata zich weer in de windvoorspellingen. We wisten al dat zondag een flinke storm zou gaan waaien, maar die van woensdag is nog vele malen erger! Voor Zuid-Holland zien we zelfs windkacht 9 à 10 Bft. Brrr, we moeten er niet aan denken om met dergelijk weer op de Noordzee te zitten. Zoals het er nu naar uitziet, is er waarschijnlijk op zijn vroegst donderdag eind van de dag een weergaatje om de oversteek naar Noorwegen te kunnen maken. 
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	Met andere woorden we zijn nog wel een paar dagen op Texel. Vandaag doen we het lekker rustig aan. Omdat de wind nu 'slechts' 5 Bft is en we met de kop in de wind liggen, doen we het grootzeil in de haven omhoog om even te laten drogen alvorens we het weer inpakken in de huik. Vervolgens halen we ook het fok naar beneden en vouwen dit op de steiger - zo goed en zo kwaad als dat gaat - op. Er zit een flinke scheur in het zeildoek en op die plek heeft ook het stiksel van de UV-band losgelaten. Maandag is de zeilmakerij vlakbij de jachthaven open en dan moeten we maar eens kijken wat ze voor ons kunnen betekenen. Als het zeil in de hoes weer aan boord ligt, gaan we op pad naar het dorpje. We hebben wel zin in vers gebakken mosselen en een lekkerbekje en we vinden dat we dat na de tocht van gisteren ook wel verdiend hebben. Om de hoek van de haven kost een bakje mosselen €6... de vis wordt duur betaald.
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	We lopen eerst het dorpje maar verder in. Daar zit een populair vistentje waar zo'n zelfde bakje €3,95 kost. Even verder kijken werpt zijn vruchten af. We kiezen een tafeltje en niet veel later zitten we te smullen van een heerlijk visje. Weer verzadigd en verkwikt vervolgen wij onze route. We snuffelen wat rond in de winkeltjes en bij de plaatselijke Spar halen we een paar boodschappen. Daarna zetten we weer koers naar de jachthaven. Op de boot gaat Paul Michèl klusjes doen - jawel, er zijn altijd klusjes te doen - en Renata werpt zich op de blog. En zo komen we de rest van de middag wel door. Na het lekkere visje deze middag, hebben we eigenlijk helemaal geen behoefte aan nog een avondmaaltijd, dus we laten het zo vandaag.

	 


Verwaaid op Texel

	Verwaaid liggen op Texel is geen straf. Je kunt hier genoeg leuke dingen doen. We gaan dus op ons gemakje het eiland verkennen!

	Zondag 2 juli 2023

	Na wederom een goede nacht en een lekker ontbijtje, maken we plannen voor vandaag. Het waait stevig, een windkracht 5 à 6 Bft, maar de zon schijnt. Renata heeft zin om een wandeling te maken bij De Slufter. Dat lijkt Paul Michèl ook wel wat! Na een klein beetje speurwerk op het internet, weten we dat op dit eiland de Texelhopper rondrijdt. Naast de bussen met een vaste route en dienstregeling, rijden hier namelijk kleine busjes rond, die je kunt reserveren om van de ene naar de andere plek te gaan op het eiland. Op de website verwijzen ze naar de Texelhopper-app. 

	Nou, kom maar op dan! Helaas... deze is bedoeld voor een oudere Android-versie en mogen we dus niet installeren. Geen man over boord (om in scheepstermen te blijven), je kunt ook reserveren via de website. 

	Terwijl Paul Michèl de Texelhopper reserveert, koopt Renata twee dagkaartjes waarmee je voor €7,70 de hele dag onbeperkt het eiland rond mag rijden. Een leuk en praktisch principe, waarvan wij niet begrijpen dat het financieel haalbaar is. Voor hetzelfde geld kun je nog geen fiets huren. Een stadsfiets met 7 versnellingen kost namelijk al minimaal €23,50. Maar goed, dat terzijde. We reserveren de hopper van 12.15 uur in het dorp. Later blijkt dat we bij de Jachthaven opgehaald hadden moeten kunnen worden, maar dat lukt blijkbaar niet via de reservering op de website. De tip van de chauffeur: volgende keer bellen. Na ongeveer een kwartier stappen we uit bij restaurant 'De Slufter' waar de opgang over de duinen is, die leidt naar De Slufter. Aan de voet van de duinen staat een informatiebord.

	De Slufter

	De Slufter is een dynamisch landschap. Het Noordzeewater heeft er vrij toegang en na een zware storm staat deze inham, feitelijk het overblijfsel van een mislukte inpoldering, vaak vol water. Tijdens een droogteperiode kan bijna al het water weer uit De Slufter verdwijnen.

	Voor broedende en foeragerende vogels als tureluur, scholekster, eidereend en dwergstern is dit afwisselende gebied bijzonder aantrekkelijk. In herfst en winter strijken er trekvogels neer als wintertaling en rosse grutto.

	Planten die tegen zeewater kunnen, zoals lamsoor, voelen zich er thuis. Kleine verschillen in bodemhoogte geven hier grote verschillen in soorten. 

	In het zuidelijke deel van De Slufter geeft Staatsbosbeheer recreatie de ruimte. In het noorden is het een rustgebied voor vogels. Staatsbosbeheer laat in De Slufter de natuur zijn gang gaan. Alleen grazend vee en wandelaars hebben nog enige invloed.

	 

	Aldus het informatiebord. De mooiste opmerking die hierop te vinden is, is dat dit gebied feitelijk het overblijfsel is van een mislukte inpoldering. Tja, kan gebeuren... Gelukkig maar - zou ik bijna zeggen - want wij genieten hier nu volop van dit prachtige stukje natuur. Wat een mooie uitzichten!
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	Waar wij gewoon met onze wandelschoenen door het zand ploegen, lopen de mensen die ons tegemoet lopen 'en masse' op blote voeten. Zij zijn hier blijkbaar met hoogwater gekomen, toen het geen optie was om je schoenen aan te houden. Nu is het eb en is er geen specifieke reden om je schoenen uit te trekken, tenzij je graag weer eens zand onder je voeten wilt voelen.

	Over zand gesproken, dat stuift ons letterlijk om onze oren!

	De omgeving is schitterend en met de windkracht 5 à 6 Bft is het lekker uitwaaien. Wij worden hier gelukkig van! Of waren we dat eigenlijk al? Ja, maar dit is zeker een geluksmomentje!
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	Nadat we nog maar eens geconstateerd hebben, dat we met deze zeegang liever niet op het water willen zitten, zetten we de terugtocht weer in. Onderweg regelen we een Texelhopper naar Ecomare, onze volgende bestemming. We worden weer netjes om de hoek afgezet. 

	We brengen eerst een bezoekje aan het Zeeaquarium. Hier begint namelijk net het voeren. Tegelijkertijd houdt een jongedame een presentatie over de vissen, haaien, roggen en andere dieren in de Noordzee en Waddenzee die hier rondzwemmen. Vooral het centraal gelegen ronde aquarium spreekt tot onze verbeelding, erg mooi! Na een ronde langs de verschillende tentoonstellingen, kunnen we vervolgens buiten gaan kijken bij het voeren van de zeehonden. Het is duidelijk dat de plaatselijke meeuwenkolonie ook klok kan kijken... Wat een stelletje opdringerige visbietsers! In de opvang zien we nog vier pups, die het helaas zonder moeder moeten stellen. Nu we hier zo zijn, met de verschillende soorten zeehonden naast elkaar, lijkt het er sterk op dat we vrijdag bij Den Oever een grijze zeehond hebben gespot.
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	Tegen vijf uur verlaten we Ecomare en lopen naar de bushalte. Het duurt even, maar dan worden we door een Texelhopper - die in cognito rondrijdt - opgepikt en weer netjes in de Jachthaven afgezet. Daar toveren we de salon om tot kantoor om te werken aan onder andere de blog.

	Maandag 3 juli 2023

	Deze morgen staan we op tijd op om met het kapotte fok koers te zetten naar de Zeilmakerij die om 8.00 uur opengaat. Op hoop van zegen dat het zeil op korte termijn gerepareerd kan worden. Bij het havenkantoor kunnen we gelukkig een bagagekarretje lenen. CIV Texel ligt niet zo heel ver bij de Jachthaven vandaan, maar het scheelt wel een boel gesjouw met een log en zwaar pakket onder je arm. De winkel verkoopt technische benodigdheden, werkkleding en -schoenen en vrijetijdskleding en -schoenen. Achter in de zeer verzorgde winkel is de Zeilmakerij. Daar ontmoeten we Laurien van den Berg. We bekijken samen de schade en gelukkig heeft Laurien tijd om deze voor ons te herstellen. Een pak van ons hart, want dan is alleen de wind op dit moment nog een showstopper. Met een lege kar wandelen we weer terug naar de haven. Aan boord duiken we maar weer eens in de windverwachtingen voor de komende dagen. Renata slaat het boek van René Vleut er ook op na en constateert dat het huidige weer het meest weg heeft van een zogenaamde depressietrein. Niet bepaald een ideale situatie. 

	Gelukkig zien we dat de barometerdruk weer aan het oplopen is van 'stormy' naar 'rain'. En de zware depressie voor de kust van Zuid-Holland die voor woensdag werd voorspeld is afgezwakt. Het goede nieuws is dat er een windgaatje aan lijkt te komen beginnend op dinsdagavond dat doorloopt tot ergens in het weekend. We zouden dan achter de depressie aan de oversteek naar Noorwegen kunnen maken. Het begin zal dan waarschijnlijk het minst aangename gedeelte zijn, omdat dit kort na de depressie is, de wind nog aan het afzwakken is en de golven nog moeten bedaren. Hoe verder we de Noordzee op komen hoe meer we te maken zullen krijgen met windkracht 3 à 4 Bft en mogelijk ook geen wind, maar daar kunnen we de motor voor inzetten. Benieuwd hoelang deze voorspelling standhoudt.

	Na dit nieuwe inzicht doen we aan boord nog een klusje. We waren namelijk nog niet tevreden over de verlichting van ons analoge kompas. In de nacht is deze nauwelijks af te lezen, dus daar proberen we verbetering in te brengen. Vanavond als het donker is maar eens kijken of het doet wat we ervan hopen. Daarna is het hoog tijd om op pad te gaan.

	Het doel is eerst het Museum Kaap Skil en dan door naar Den Burg. Onderweg naar het museum toe lopen we toevallig een Texelhopper tegen het lijf bij de Hotelboot waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Het blijkt de buschauffeur te zijn die we gisteren als eerste getroffen hebben. We informeren of hij ons naar Den Burg zou kunnen brengen en dat wil hij graag doen. We draaien het plan daarom om en gaan eerst op pad naar Den Burg. We worden afgezet bij het busstation en lopen vanaf daar het centrum in. Er is markt dus dat brengt altijd een gezellig sfeertje met zich mee. Ook in de winkelstraten is het een gezellige drukte. Na wat boodschappen bij de plaatselijke supermarkt, strijken we neer bij een bakkerij voor een klein en warm puntje pizza om de inwendige mens ook weer tevreden te stellen. Daarna zetten we voet naar kerkgebouw 'De Burght' waar we de 25 meter hoge toren gaan beklimmen. 
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	We krijgen een beschrijving mee van wat we onderweg naar boven tegen zullen komen. Buiten adem raak je niet van deze beklimming, want na iedere trap is er weer iets te zien en te lezen. Na de eerste trap staan we op de orgelgalerij. Dat betekent dat we op het niveau staan waar het orgel bespeeld wordt. Om het te bekijken kun je beter beneden vanuit de kerkzaal een blik werpen. Het orgel werd door orgelbouwer Johan Michael Garstenhouwer tussen 1814 en 1818 in Monnickendam gebouwd voor een prijs van omgerekend €650.

	Na de tweede trap kun je het historische, in 2015 gerestaureerde, handgesmede uurwerk bewonderen. Na nog een trap zijn we aangeland op de uurwerkzolder. En vlak voor het halve uur komen we aan op de klokkenzolder. Hoewel we gewaarschuwd zijn voor het mogelijke lawaai, schrikken we toch nog op als we precies op het halve uur boven op de toren de klok horen luiden. Het is kortstondig, omdat het slechts het halve uur is. Er is overigens een mooi verhaal over deze klok te lezen.

	De klokken van ‘De Burght’

	In de Tweede Wereldoorlog haalde de bezetter de klokken uit kerktorens om ze om te smelten tot geschut en munitie. Het schip de 'Hoop op Zegen' kreeg de opdracht deze klok samen met 250 andere klokken in januari 1945 per convooi naar Duitsland te vervoeren. De 'Hoop op Zegen' liep, vermoedelijk door een actie van de vuurtorenwachter uit Urk, samen met twee andere schepen nabij Urk aan de grond. Sabotage van bergers uit Urk zorgde er vervolgens voor dat het niet mogelijk was om de klokken te bergen. In juli 1945 werden de klokken alsnog geborgen, het schip viel niet meer te redden. Om de eigenaar van het schip de mogelijkheid te geven een nieuw schip te kopen werd een fonds opgericht waarin de eigenaars van de klokken omgerekend ongeveer €35 per klok moesten betalen.

	Bovenop de toren kun je vandaag zo'n 18 km ver kijken. Erg leuk. Aan de overkant kunnen we Den Helder en de naastgelegen vuurtoren duidelijk zien. Ook kunnen we van bovenaf het winkelstraatje zien waar we bij de bakker een klein maaltje op hebben. Alles bij elkaar de moeite van de klim en de €2 - die gebruikt zal worden voor de restauratie van de kerk - zeker waard. In een rustig tempo dalen we weer af in de toren, goed op ons hoofd passend met alle lage plafonds.

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, huis, boom, wolk

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Eenmaal beneden lopen we de winkelstraat verder uit en richting busstation. Maar weer even een Texelhopper reserveren via de telefoon. Na korte tijd in de wacht te hebben gestaan, krijgen we te horen dat we meer dan een uur moeten wachten. Oké, dat is veel langer dan andere keren... In de tussentijd blijken we ook al gebeld te zijn door de Zeilmakerij, het fok is alweer gerepareerd! Dat is echt super!

	Na een minuut of tien stopt er toch een Texelhopper. We lopen er naar toe. Misschien kunnen we mee, je weet maar nooit. En een beetje rondrijden over het eiland is sowieso leuker dan op dit busstation zitten wachten. De buschauffeuse wil ons wel meenemen. En na onze hulp bij het tolken, neemt ze ook een Duitse vrouw mee met haar dochter. De mensen die ze eigenlijk op kwam halen, hebben we niet gezien. Tja, ik zie in de planning nog ruimte voor verbetering... Maar goed, niet veel later worden wij keurig afgezet bij de Zeilmakerij. 

	We vragen binnen tot hoe laat we het zeil op kunnen halen en lopen dan eerst weer naar de Jachthaven om het karretje te halen en vervolgens weer terug te lopen. Geen problemen de afgelopen dagen om voldoende stappen te zetten. We bedanken Laurien uitvoerig voor haar snelle werk en beloven haar om nog liever te zijn voor onze zeilen!

	Terug op de boot wordt het kantoor weer ingericht en focussen we wederom op de wind. Niets veranderlijker dan het weer, de windvoorspellingen zijn dus alweer veranderd. Dat vraagt om hernieuwde aandacht voor ons vertrek. En dat zal zo blijven tot we echt de trossen los zullen gooien. De wind steekt in de tussentijd flink op. Na het grootste gedeelte van de dag zo'n windkracht 4 à 5 Bft te hebben gehad, loopt de wind nu bij vlagen op tot wel 34,2 Kts en dat betekent dus windkracht 8! In de haven spotten we een zuidwest 7 op het informatiebord. Zijn wij even blij dat we veilig in de haven liggen!
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Nog één storm te gaan...?

	De depressietrein is vermoedelijk een goederentrein, er komt geen eind aan... Na de storm van gisteravond kunnen we nòg een storm verwachten. Hopelijk is dat dan voorlopig de laatste!

	Dinsdag 4 juli 2023

	Gisteravond werd al duidelijk dat het met de wind toch weer anders gaat worden. Vandaag dus geen focus op vertrek, maar 'another day at the island'... En deze dag begint met een nieuwe studie van de windverwachtingen. Vanaf vannacht hebben we toch nog de eerder deze week voorspelde 'woensdagstorm' te trotseren. Met een verwachte dikke windkracht 8, doen we dat weer veilig in de haven. Het eerste windgaatje lijkt nu in de nacht van woensdag op donderdag te beginnen. Rustiger weer is op komst. We kijken de barometer naar gunstiger standen, maar die staan er op dit moment nog niet op. We blijven duimen!

	Voor vandaag hebben we Museum Kaap Skil op het programma staan. Zoals ze zelf zeggen:

	Museum Kaap Skil

	Museum Kaap Skil is een veelzijdig museum! Bekijk hier de verschillende tentoonstellingen, binnen in de monumentale gebouwen en buiten in het Openluchtmuseum. Ontdek alles over Texel in de Wereldzeeën.

	En eigenlijk kunnen wij het alleen maar met hen eens zijn. Het is ontzettend informatief en leerzaam. De tentoonstellingen zijn veelal interactief. En hoe gaaf is het om de jurk uit het Palmhoutwrak te kunnen zien. Een zeventiende-eeuwse jurk van koninklijke allure, die nog in fantastische staat verkeert en die er in de praktijk ongeveer zo als in de replica op de foto moet hebben uitgezien.
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	Beneden in het museum is de tentoonstelling:

	400 jaar Texelse zeegeschiedenis

	Ontdek het unieke verleden van Texel. In de zeventiende-eeuw lag aan de zuid-oostkust van het eiland ’s werelds grootste ankerplaats. Soms lagen er wel honderd schepen. Ze kwamen vanuit alle richtingen van de aardbol naar deze Reede van Texel.

	Deze tentoonstelling doen we als eerste aan. Het is een maquette vol verhalen over deze periode in de geschiedenis. Je kunt inzoomen op tafereeltjes en krijgt dan een dialoog uit die tijd te horen. Erg mooi opgezet. In de naastgelegen ruimte kunnen we de jurk uit het Palmhoutwrak en andere bodemvondsten zien. Bizar hoe goed deze vondsten geconserveerd zijn gebleven op de zeebodem.
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	Buiten bekijken we het Openluchtmuseum. Hier staat een oude molen, de Traanroeier. De molen was oorspronkelijk een graanmolen. In de jaren zestig is deze omgebouwd tot elektriciteitsmolen. Tegenwoordig is de molen weer in ere hersteld tot een werkende graanmolen en zijn er ook weer regelmatig molenaars aanwezig. Buiten oude ambachten en huisjes uit vroeger tijden, is er ook een Juttersmuseum.

	Ankers, gigantisch dikke lijnen, oude zeemijnen, propellers van bommenwerpers uit WOII, stukken van motoren,... je kunt het zo gek niet bedenken of het is hier gevonden aan de kust of op de zeebodem. Hoewel het eigenlijk zooi is, is het erg leuk om te zien. Tenslotte is er boven nog een tentoonstelling die vertelt over het verleden van de wereldhandel en de schaduwzijden daarvan. Alles bij elkaar een museum dat een bezoekje meer dan waard is!
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	Op de terugweg langs de haven passeren we CIV Texel waar mannen bezig zijn met onderhoud en reparatie van gigantische visnetten. We maken even een praatje. Wat een gigantische wirwar van lijnen en kleuren, we kunnen er geen touw aan vastknopen...

	Terug op de boot is het tijd voor klusjes. De laptop verschijnt weer op tafel, maar ook het gereedschap komt tevoorschijn. Wie onze voorbereidingen heeft gevolgd weet dat we nog een klusje hadden aan de watertank. Paul Michèl gaat de dichtgekitte overloop repareren. Vervolgens testen we wat er gebeurt als we de watertank helemaal aftoppen. Het goede nieuws is dat de reparatie heeft gewerkt en er dus geen water meer de boot in lekt. Wat we daarnaast kunnen concluderen is dat de ontluchting geen water naar buiten doorlaat. En tenslotte komt het water ook niet zomaar bij de vulopening naar buiten als de tank vol is, maar gaat de tank eerst bol staan. En dat laatste is dan uiteraard wel een aandachtspuntje. Blijven checken hoe vol de tank zit!

	Met wéér een storm op komst is iedereen in de haven druk met voorbereidingen treffen. Lijnen worden vastgesjord om geklapper tegen de mast tegen te gaan, extra fenders geplaatst, radarverklikkers, zeilen en vlaggen binnengehaald en er worden zelfs lijnen gespannen over lege ligplaatsen om er voor te zorgen dat de boot niet constant tegen de steiger gedrukt wordt door de wind. Aan deze lijnen hangt een lampje om eventuele nieuw aankomende boten te waarschuwen. We zijn er maar druk mee met z'n allen... De windmeter op de boot wijst nog maar 1,2 Kts wind aan, een kleine windkracht 1. De wel bekende stilte voor de storm.

	Woensdag 5 juli 2023

	Het is een wat onrustig nachtje, de wind neemt toe, regenbuien kletteren zo nu en dan op de ramen. Storm 'Poly' is in aantocht. Rond een uur of acht komt de eerste lading over, een dikke windkracht 7 à 8. Wij zien de windmeter meer dan 42 Kts wind aantikken, omgerekend windkracht 9 Bft. Hierna klaart het weer op en schijnt de zon alsof er niets aan de hand is. Maar schijn bedriegt, rond tweeën zal nog een flinke portie wind en regen langskomen. In de tussentijd zitten wij in het oog van de storm.

	Wij treffen binnen voorbereidingen voor de overtocht. We verzamelen een krat met alle etenswaren die binnen handbereik moeten zijn midden op zee. We verzamelen veiligheidsmateriaal, zoals verlichting en lifelines en dergelijke. We zoeken al het kaartmateriaal bij elkaar. En we pakken het beddengoed voor onze rustmomenten in de salon gedurende de nachtelijke shifts.

	Gaat het dan toch eindelijk gebeuren? Ja, het lijkt er wel op. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het na 'Poly' geruime tijd rustig weer met een windkracht 3 à 4 op de Noordzee en golven van minder dan 1 meter. Het zou zelfs af en toe een beetje te weinig kunnen waaien, maar dan zetten we zo nodig de motor wel tijdelijk bij.

	Buiten moeten ook nog wat klusjes gebeuren, maar daar wachten we even mee tot de ergste wind is gaan liggen. Het gaat om klusjes, zoals het fok weer aanslaan na de reparatie en het neerleggen van de looplijnen aan boord. Wij zekeren onszelf met een lifeline aan deze looplijnen als we aan dek handelingen moeten verrichten op open zee of onstuimig water. Het is tenslotte makkelijker om iemand weer aan boord te moeten hijsen dan hem of haar uit het water te moeten vissen. Veiligheid voor alles. 
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	Terwijl wij dachten dat de grote Nederlandse vlag achterop de boot de wind zou doorstaan, is er toch een lijntje geknapt en staat een andere op knappen. Dat wordt nog even een snelle reparatie, waarvoor we nog een nieuw lijntje halen bij CIV Texel hier om de hoek. In geval van nood - maar hoe belangrijk is een vlag - hebben we altijd nog een reservevlag. 

	Net als wij denken nog wel even wat boodschapjes te kunnen gaan doen, begint het weer onstuimig te worden en besluiten we toch maar in de haven te blijven, zodat we kunnen ingrijpen als dat nodig mocht zijn. Als de storm is overgewaaid komen die boodschappen wel weer.

	We maken op de valreep nog een beknopt vaarplan voor het eerste gedeelte van de tocht. Hierop staan de boeien die we moeten volgen tot voorbij de twee verkeersscheidingsstelsels die we op de Noordzee boven de Waddeneilanden moeten oversteken. Daarna zijn er weinig boeien meer om op te navigeren. 

	Dus dan is het koers zetten op Noorwegen en opletten op boorplatforms, windmolenparken, wrakken en andere scheepvaart.
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	De barometerstanden zien er gelukkig inmiddels een stuk beter uit dan vanmorgen. Van 'Stormy weather' zijn we nu in 'Rainy weather' beland. Hopelijk stijgt de luchtdruk nog verder! De zon breekt hier in ieder geval wel weer door.

	Na het eten doen we de laatste klusjes, zoals het leggen van de looplijnen op het dek, het fok aanslaan en de huik van het grootzeil afhalen. En dan gaan we op tijd douchen en slapen. Morgen staat vroeg de wekker. Rond vier uur vertrekken we naar Noorwegen!

	 


Oudeschild (Texel) - Egersund (Noorwegen)

	Dagenlang wachtten we op Texel in spanning af of de wind een keer zal gaan liggen. En dan eindelijk zijn de windgoden ons gunstig gestemd. De wind blaast weer een normale windkracht 3 à 4 Bft èn we vinden dat ene windgaatje dat lang genoeg is om de overtocht te maken! Noorwegen, here we come!

	Donderdag 6 juli 2023

	Na lang wachten is het dan zover. De depressietrein is eindelijk gepasseerd, geen storm in het verschiet. Na al die stormen is de spanning voor de meerdaagse oversteek naar Noorwegen bij Renata wel wat opgelopen. Maar met het weergaatje, dat we hebben gevonden, zullen we eerder te weinig dan te veel wind gaan ervaren, dus gooi die spanningen maar overboord. Vandaag gaan we beginnen aan de oversteek.
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	Volgens Zeilplanner moeten we één uur voor laag water vertrekken vanuit Oudeschild om via het Molengat richting Vlieland te varen. Dat betekent dat we om 4.09 uur ’s ochtends moeten vertrekken. Onze Duitse buurtjes, die om half vijf moeten vertrekken richting Enkhuizen, zwaaien ons uit. Er waait een westenwind, die het eerste gedeelte van de tocht richting Den Helder en het Molengat over het Marsdiep flink bemoeilijkt. We hebben wel twaalf rakken nodig om fatsoenlijk het Molengat op te kunnen varen. De wind zit ons daarbij tegen, maar ook al eerder dan verwacht de stroming. Met deze westenwind, hadden we blijkbaar toch eerder moeten vertrekken, zodat we langer gebruik hadden kunnen maken van de ebstroom. Nu moeten we 3,5 uur lang heel hard werken, zelfs met de motor erbij aan!
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	Na het Molengat varen we relaxed richting Vlieland. Tenminste, dat was de bedoeling. Al vrij snel komen drie straaljagers door de geluidsbarrière langs denderen. En als dat nou alles was, maar ze vliegen zeker zo’n dertig rondjes boven onze boot langs. Ze komen laag boven ons over, draaien op hun kant en stijgen daarna naar grote hoogte om buiten zicht om te keren en opnieuw over te komen. Ze komen steeds dichterbij en één draait zelfs vlak achter de boot langs. Woh, indrukwekkend en zeer slecht voor de oren! We zijn blij als deze straaljagers aan een volgende oefening beginnen, buiten onze gehoorsafstand.
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	Boven Vlieland zetten we koers naar het noorden op fok en grootzeil. We hebben allebei een korte periode dat onze zeebenen ons een beetje in de steek laten, maar gelukkig duurt dit niet al te lang. Verder bestaat ons ritme voornamelijk uit een paar uurtjes sturen en dan weer een paar uurtjes slapen. Of het de frisse buitenlucht is of het moeten wennen aan het non-stop doorvaren of misschien wel een mix, wie zal het zeggen. Het is zo en dat is ook prima!

	Wat later op de avond eten we mie met saté en dat gaat er wel in. Al snel blijkt dat het eigenlijk gennaker weer is, maar hoelang houden we deze wind? We willen de gennaker niet midden in de nacht weer omlaag moeten halen. Nu zouden de windvoorspellingen ons dus goed van pas komen. Gelukkig hebben we voor vertrek schermafbeeldingen gemaakt van de windkaarten met betrekking tot de Noordzee van Windfinder en Windy voor iedere drie uur in de komende vier dagen. Deze pakken we erbij en dan blijkt dat de wind naar verwachting de hele nacht gunstig blijft. Dus om een uur of tien ’s avonds hijsen we de gennaker aan stuurboord zijde en zetten koers op 330° à 340°. Bijna recht naar het noorden dus. Meteen gaan we twee knopen sneller vooruit, van een 4,5 NM per uur naar een 6,5 NM per uur. Niet zo gek, want het oppervlak van de gennaker is vele malen groter dan die van het fok en het grootzeil samen, dus dat wil wel! Heerlijk, het wordt dan tevens een stuk comfortabeler op de boot, omdat er meer druk is voor op de boot en de boot dan dus stabieler in het water ligt.

	Om 22.30 uur neemt Paul Michèl de eerst nachtwacht.
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	Vrijdag 7 juli 2023

	Om 1.30 uur neemt Renata het roer over. Na een uurtje moet Renata Paul Michèl helaas alweer wekken, omdat er een tanker op ramkoers ligt die iedere keer als Renata probeert haar koers aan te passen, zijn koers ook weer aanpast, waardoor dat gevaarte weer op ramkoers ligt. We houden het maar even goed in de gaten samen en gelukkig gaat het gewoon allemaal goed. Paul Michèl gaat weer slapen en Renata neemt de volgende twee uur ook nog voor haar rekening. Tijdens de shift van Paul Michèl van 4.30 uur tot 6.30 uur gebeuren er gelukkig geen rare dingen. In de volgende shift van Renata helaas weer wel. Wederom maakt ze Paul Michèl na een uurtje alweer wakker. Twee keer hoort ze namelijk een oproep op de marifoon waarin Ohana gezegd lijkt te worden, maar wat niet goed verstaanbaar is. Toen was het een tijdje stil voor de marifoon weer tot leven kwam. Met haar oor dichtbij de marifoon blijkt inderdaad dat we via de marifoon opgeroepen worden. Het is slecht te horen in de wind, dus Renata vraagt Paul Michèl of hij binnen kan luisteren en reageren. Het blijkt een ‘Guard Vessel’ die aangeeft dat we ons in een ‘restricted area’ bevinden. Ze reageren niet op onze oproep terug. Om problemen te voorkomen, halen we de gennaker naar beneden, rollen het fok uit en verleggen onze koers. Eindelijk krijgt Paul Michèl hen dan toch op de marifoon. Blijkbaar zijn ze kabels aan het controleren op de bodem van de zee en dat mag niet verstoord worden. Eerst krijgen we de vraag of we aan het vissen zijn. Nee, dat zijn we niet. Dan of we sonar gebruiken. Ja, alleen voor de dieptemeter. Dan is het blijkbaar oké. We mogen weer terug naar onze oorspronkelijke koers. Met andere woorden, voor niks de hele gennaker naar beneden gehaald… We wachten nu eerst maar tot we deze ‘Guard Vessel’ achter ons hebben gelaten en hijsen dan de gennaker weer, nu over bakboord, omdat we na twee olieplatforms de koers weer willen verleggen richting noorden.

	Niet veel later stuiten we op de volgende ‘Guard Vessel’. Proactief proberen we af te stemmen of we door kunnen varen. Ze reageren echter niet en wij negeren het verder maar. Dan blijkt dat we langs een soort straat met olieplatforms terecht zijn gekomen, waar je dus niet tussendoor mag varen. Dit betekent dat we weer koers moeten zetten parallel aan de straat om deze op een toegestane plek te ronden. De gennaker mag dus weer van kant wisselen, terug naar stuurboord. Terwijl het een eeuwigheid lijkt te duren voor we de straat 'uit' zijn, eten we ondertussen om drie uur ’s middags een lekker bordje macaroni. En dan eindelijk na het ronden van dit olieveld kan de gennaker weer naar bakboord. De wind is inmiddels wel wat aan het teruglopen naar 7 à 8 Kts (windkracht 2 Bft).
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	Paul Michèl kookt weer een lekker maaltje van aardappelpartjes, broccoli en gemarineerd filetlapjes. Dit eten we buiten aan tafel in de kuip op. De wind is inmiddels nog maar 3 Kts (windkracht 1 Bft). Dat is wel erg weinig. We komen maar langzaam vooruit en schommelen veel vanwege de voor de windse koers. Na de afwas ruimen we de gennaker op en starten de motor. Zo gaan we de nacht in met een koers van 350°. Renata gaat eerst nog even plat en Paul Michèl gaat ondertussen door tot 23.00 uur. Dan begint alweer de eerste shift van onze tweede nacht op de Noordzee.

	Zaterdag 8 juli 2023

	Om 1.00 uur komt de maan op en dat heeft Renata nog nooit eerder gezien realiseert ze zich. Uit het water rijst een oranje bolletje op, die langzaam langs de hemel naar boven schuift en witter wordt. Donker is het overigens niet echt, want in het noorden wordt de hemel niet zwart, het blijft een beetje schemerig. We sturen nog altijd alles op de hand deze reis, omdat we niet altijd de stuurautomaat willen en kunnen gebruiken. En dan begin je vanzelf creatief te worden. Het staan ben je na een tijdje wel zat. En zittend sturen met alleen je armen is ook best intensief. Over dus op een nieuwe techniek, het voetsturen! En dat blijkt echt een geweldige uitvinding. Voldoende druk op het stuur, gewoon kunnen zitten en ook nog twee handen vrij om een flesje drinken open te kunnen maken, een bordje eten naar binnen te schuiven of zelfs ondertussen notities te maken voor de blog of een boek te lezen. Uiteraard altijd met een schuin oog op de plotter en omgeving voor overige scheepvaart en aandachtspunten. Het betere multitasken!

	Om half twee neemt Paul Michèl het stokje weer over. Renata duikt in bed tot half vijf. Om 5.00 uur komt de zon alweer op. Weer een nieuwe dag op deze oversteek. Inmiddels zijn we al ruim over de helft. Na de luwte van de nacht, hijst Paul Michèl de zeilen weer. Heerlijk dat de motor weer uit kan! De lucht is strakblauw. Tijd om de stuurautomaat aan te zetten en te ontbijten met een lekker afbakbroodje en een eitje aan tafel in de kuip. Inmiddels hebben we de drukte van het vrachtverkeer en de olieplatforms gelukkig achter ons gelaten.
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	Net als Renata wil gaan zitten met een boek, ziet ze iets grijzigs langs de boot schuiven. Zag ze dat goed? Was dat een dolfijn? Paul Michèl, kijk! Het blijken zelfs drie dolfijnen te zijn! Ze zwemmen rondjes langs de boot, komen boven en verdwijnen weer onder water. Het is echt een spelletje. We gaan op de punt van de boot liggen en kunnen ze bijna aanraken. Het water is zo helder blauw, dat we ze al van verre zien aankomen. Om beurten passeren de dolfijnen de punt van de boot en zwemmen daarbij regelmatig even op hun zij om ons ook te kunnen zien, althans zo lijkt het. Ze krijgen er geen genoeg van en wij uiteraard ook niet. Af en toe zwemmen ze even wat verder van de boot met ons mee en dan schieten ze weer pijlsnel terug om met ons te spelen. 

	En zo gaat dat een uur lang door tot ze weg lijken en wij ons weer naar de kuip verplaatsen. Ze zwemmen toch nog één keer met z’n drieën langszij om gedag te zeggen en verdwijnen dan weer in de verte. Wauw, dit is echt zo ontzettend gaaf. Echt geweldig!!! De dolfijnen hadden overigens een witte snuit. Nazoekend welke dolfijnen op de Noordzee voorkomen en wat de kenmerken daarvan zijn, lijkt het erop dat we te maken hebben met Witsnuitdolfijnen.
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	Een paar uur later komt er nog een ander groepje dolfijnen langs. Ook zij komen even spelen, maar houden het wat sneller voor gezien en verdwijnen dan weer in de diepten van de zee. Twee keer op één dag een dolfijnenshow, wat een verwennerij! Maar dat is niet de enige verwennerij. Paul Michèl heeft een lekker vers broodje gebakken en daar een heerlijke lunch mee bereid. Het doet ons denken aan het smørrebrød uit Denemarken vorig jaar!

	Het is trouwens echt heel warm weer, dus na dagen met lange broeken en laagjes, kunnen we nu eindelijk uit de kleren. Wat een genot! Het water is bijna zo glad als een spiegel. Dat heeft ook een reden. De wind zakt helemaal weg en jammer maar helaas moeten we weer verder op de motor, maar Noorwegen komt in zicht.
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	De dieptemeter geeft er intussen ‘de brui’ aan. En dan bedoelen we niet dat hij kapot is, maar het is hier zo ongelofelijk diep dat onze dieptemeter dat niet meer kan meten. Op zich geen probleem, ware het niet dat we constant een melding krijgen dat de dieptemeter geen gegevens binnen krijgt. Het vergt even wat zoekwerk, maar dan vindt Renata de oplossing. Door het 'ondiep alarm' uit te zetten, zijn we van deze melding af. Achterliggende gedachte van de melding is natuurlijk dat bij gebrek aan diepte-informatie het theoretisch ook heel erg ondiep zou kunnen zijn zonder dat je dat in de gaten hebt…

	Het is overigens de eerste dag dat we niet alleen maar sturen en slapen. Misschien beginnen we langzaam te wennen aan ons zee-ritme. Omdat we niet in de nacht aan willen komen in Egersund, stellen we onze snelheid naar beneden bij tot zo'n 3,5 Kts. Dat is bovendien op deze spiegelgladde zee wel net zo comfortabel, want veel minder lawaaierig. We nemen weer laat de avondmaaltijd, omdat we ’s nachts door moeten werken. Paul Michèl gaat tegen half tien ‘voorslapen’. Renata houdt de boel tot 23.00 uur in de gaten. De zonsondergang is weer schitterend. Het water lijkt wel een aquarel schilderij.
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	Blijkbaar zijn we rond half acht de Noorse wateren binnengevaren, want er is een SMS binnengekomen van KPN dat we ons in Noorwegen bevinden. En dat betekent dat er weer sporadisch bereik is en we het thuisfront een SMS-berichtje kunnen sturen dat het allemaal goed gaat. Bij zo’n lange oversteek is daar toch extra behoefte aan. Om 23.00 uur neemt Paul Michèl de eerst nachtshift weer op zich. Renata gaat lekker slapen. Pas om 3.00 uur neemt ze het stokje over.
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	Zondag 9 juli 2023

	Het Noorse land is inmiddels in zicht. Het kabbelt rustig voort. Dus met een e-reader onder de arm begint Renata aan haar shift. Elke paar bladzijden even om je heen kijken. De plotter goed in de gaten houden voor andere schepen die op ramkoers kunnen liggen en verder lekker relaxen. De verwachting is dat we rond half acht voor de ingang van de fjord naar Egersund zullen zijn. Om 7.00 uur wekt Renata Paul Michèl weer en samen ervaren we de eerste aanblikken van Noorwegen. Na een fantastische overtocht, genieten we volop! Op de plotter zien we dat de Cestlavie net voorbij Egersund voor anker ligt, wat een toeval dat we zo dichtbij zijn!

	We varen de Søragabet binnen. Het duurt dan nog ongeveer anderhalf uur naar Egersund. Daar leggen we aan aan de eerste steiger in de haven. Dat is de enige steiger waar boten kunnen liggen met een diepgang tot maximaal zo’n 2,5 meter.
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	Het blijkt raar om weer vaste grond onder de voeten te hebben, ervaren we als we - na het ontbijt en een powernap - vanaf de steiger weer voet aan land zetten. De welkome douche lijkt te bewegen en dat lijkt feitelijk alles op het vaste land, zodra je zelf niet in beweging bent. Blijkbaar zijn we in die paar dagen onze landbenen al kwijtgeraakt!
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	We maken een korte wandeling door het dorpje, waar op zondag niet zo heel veel te doen is, omdat de winkeltjes dicht zijn. Daarna doen we op de boot wat klusjes, maken een dolfijnenfilmpje en beginnen aan het schrijven van deze blog van vier dagen op zee. Even relaxen of eigenlijk toch nog hard werken?
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	Morgen willen we op tijd weer opstaan om door te varen naar Stavanger. Daar zijn we dan voor er weer slecht weer en windkracht 6 Bft langskomt en we wellicht even vastliggen. Het was fijn om op Egersund aan te varen, omdat we veel te weinig wind hadden. Daardoor waren we al erg lang op de motor aan het varen waren. In Egersund is echter niet zo heel veel te doen, dus we willen graag verder!
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	Afstand door het water: 442.4 NM; Duur: 76 uur en 41 minuten; Gemiddelde snelheid: 4,8 Kts

	 


Egersund – Stavanger

	We vervolgen onze route van Egersund naar Stavanger, waar we een aantal dagen doorbrengen alvorens richting het Lysefjord te trekken.

	Maandag 10 juli 2023

	Om 8.00 uur gaat de wekker. Vandaag gaat de tocht verder naar Stavanger. De komende dagen is het helaas wat minder weer. Minder leuk en minder geschikt om te varen. Wij willen daarom Egersund tijdig verlaten om genoeg vertier in de omgeving te hebben. Jammer wel dat we verder moeten met regen. Maar goed, zeilpakken aan en gaan met die banaan!
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	Op de hoek bij Lindøy is een bunkerstation waar we de dieseltank weer gaan bijvullen. Na ongeveer anderhalve dag motoren en wat andere kortere stukjes gaat er 45 liter in. Dit betekent dat we ongeveer 1 liter diesel per uur verbruiken. Dat is niet verkeerd. En grappig om te bedenken dat we aan reiskosten slechts €58,22 kwijt zijn om in Noorwegen te komen!

	Waar we gisteren hier van links aan zijn komen varen over de zuidelijke toegang tot Egersund, gaan we nu verder naar rechts om via de westelijke toegang over het Nordresundet (Nyleia) de fjord weer uit te varen. Het zicht is zoals verwacht nogal beperkt en in de eerste tijd blijft het ook regenen. Het ontbijt is daarom vandaag niet aan tafel, maar uit de hand onder het sturen. 

	We verlaten het fjord over het Nordregapet terug naar de Noordzee. Daar houdt de regen ook langzaamaan weer op. We vormen een klein treintje, want voor ons varen wat boten die zo te zien dezelfde plannen hebben als wij en dus ook onderweg zijn richting Stavanger. Er is wel wat wind, maar daar kunnen we helaas geen gebruik van maken, omdat de wind vol tegen is. Wat dat betreft maar gelukkig dat we een dagje met weinig wind treffen. We hebben wel geluk met de stroming. Regelmatig verplaatsen we ons sneller over de grond dan door het water, wat betekent dat de plaatselijke stroming ons een handje helpt.
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	De kust zelf is hier nog vrij heuvelachtig qua landschap met kleine eilandjes en rotspartijen ervoor. Het is wel goed opletten met navigeren, vanwege deze rotspartijen en ondieptes. De wolken hangen laag, het is grijs en grauw. Na een tijdje sturen, geeft Renata het roer weer over aan Paul Michèl en gaat naar binnen. Laptop erbij en aan de slag met voorbereidingen op de blog. Je kunt je tijd maar beter efficiënt besteden als er toch niets te zien valt!

	Daar waar we later aan de kust zandstranden ontdekken, worden we vijf keer verrast door een zeehond die zijn kop uit het water steekt en om zich heen kijkt. Eentje zien we zelfs een lekker visje opsnoepen. We doen weer een inschatting. Hun koppies hadden zeer veel weg van het koppie van de zeehond bij Den Oever. We denken te maken te hebben met de grijze zeehond.

	In de tussentijd hebben wij onze koers verlegd en kunnen we gebruikmaken van een beetje wind. We rollen het fok uit en zien de snelheid langzaam oplopen met ruim 1 Kts. Dat is toch weer mooi meegenomen en zien we ook terug in onze gemiddelde snelheid van vandaag, 6,1 Kts.
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	Even voorbij Tananger varen we de Hafrsfjord in. Aan het eind van dit fjord ligt Stavanger. Her en der komen ons veerboten voorbij varen. Daar zijn er hier in Noorwegen sowieso nogal wat van. Met alle fjorden die er zijn, is de kortste weg natuurlijk vaak over het water en niet er omheen. 

	Terwijl we om ons heen kijken, zien we plotseling een flatgebouw wat er even daarvoor nog niet was, toch? Of hebben we deze over het hoofd gezien? Staat het nou stil of beweegt het? Het blijkt een gigantisch cruiseschip (344 meter lang en 54 meter breed) dat blijkbaar net is vertrokken uit de haven van Stavanger en nu recht op ons af vaart. Gelukkig vaart het net als wij vijf knopen en hebben we voldoende tijd om aan de kant te gaan, voordat dit gevaarte op stoom komt. Het is een wederzijds 'aapjes kijken'. Wij zien al die kleine poppetjes op het dek bewegen. Zij zwaaien vanaf hun balkonnetjes naar ons. Het is een grappige wisselwerking. 

	Niet veel later komt het Olje Museum in zicht en varen we dus recht op Gjestehavn Børevigå af waarop ons oog is gevallen. Vanaf daar loop je zo het centrum van Stavanger in. Als we dichterbij komen blijkt de haven al erg vol te liggen. Boven op het dak van het Olje Museum roept iemand die ons al een tijdje filmt of fotografeert: 'Zo, ver van huis!' 

	Blijkbaar een Nederlander die ons in het vizier had. We vragen hem of hij kan zien of er nog plek is in de haven. Hij zegt van niet. We varen verder richting de haven aan de overkant van de brug. Het lijkt erop dat we vanaf daar ook gebruik zouden kunnen maken van een pontje. Dan bedenken we ons dat we graag de beelden zouden hebben gekregen van deze meneer op het dak en keren we nog even om richting museum. We zien de man in kwestie nog wel lopen, maar voor we hem kunnen roepen gaat hij het museum weer binnen. Jammer...

	Op dat moment zien we echter wel net een boot de haven bij het Olje Museum verlaten. Hebben wij even mazzel! We varen naar binnen en leggen aan aan een vingersteiger. Een perfect plekje. 

	 

	[image: Afbeelding met kaart, atlas, tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Dan is het hoog tijd om de blog over de oversteek naar Noorwegen af te ronden. Dus daar gaan we eerst mee aan de slag. Voor we het weten is het dan een uurtje of negen 's avonds. Paul Michèl heeft vrij vandaag, dus voor een hapje eten gaan we even het centrum in. Daar halen we een snelle hap, die we aan boord opeten. Morgen moeten we maar eens een bezoekje gaan brengen aan het naastgelegen Olje Museum.

	Afstand door het water: 55,4 NM; Duur: 8 uur en 30 minuten; Gemiddelde snelheid: 6,1 Kts

	Dinsdag 11 juli 2023

	Zoals verwacht is het een regenachtige dag. We hebben lekker geslapen en hebben zin om er op uit te gaan. Dus we gaan ontbijten en op pad. We kijken uit op het Olje Museum, dus dat is om de hoek. We weten niet hoe druk bezocht het normaal gesproken is, maar het is vandaag - op deze regenachtige dag - zeer goed bezocht . We staan in de rij om kaartjes te kopen. 
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	Het Noorse Oliemuseum

	Het Noorse Oliemuseum – Leren over de geschiedenis en de toekomst van olie

	In het Noorse Oliemuseum kunt u kennismaken met de geschiedenis van olie, van het ontstaan miljoenen jaren geleden tot de klimaatvriendelijke oplossingen van de toekomst.

	Het Noorse Oliemuseum ligt op slechts vijf minuten van het stadscentrum van Stavanger. Op meer dan 5.000 vierkante meter biedt het museum tentoonstellingen en belevenissen voor jong en oud.

	Het museum laat zien hoe olie en gas miljoenen jaren geleden zijn ontstaan en hoe de technologie zich heeft ontwikkeld sinds het begin van het Noorse olie-industrie halverwege de jaren zestig. Interactieve tentoonstellingen brengen de verhalen tot leven, en activiteitenbladen en quizzen maken een rondleiding door het museum leuk voor alle leeftijden.

	In een van de populairste activiteiten van het museum kunt u uit de eerste hand ervaren hoe het leven is op een booreiland. Ontdek hoe u vier meter naar beneden kan glijden via een reddingsnet, of probeer de weg te vinden door het doolhof van de catastroferuimte.

	Natuurlijk richt het museum zich ook op de toekomst en hoe de klimaatverandering de wereld zal beïnvloeden. Ontdek ook wat de olie-industrie en wijzelf kunnen doen om de klimaatverandering in de toekomst te beperken.

	Als u na uw bezoek nog wat energie over hebt, kunt u de dag afsluiten in het Geopark net buiten het museum. Dit is een populaire en uitdagende speeltuin die is opgebouwd uit elementen van de olie-industrie.

	Bron: fjordline.com
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	Wij beginnen onze ronde bij de boorkoppen. Hiervan zijn er vele soorten die elk door een andere gesteentelaag kunnen dringen. Mooi om te zien hoe deze door het veelvuldige gebruik flinke slijtageplekken vertonen. We vervolgen onze route langs de vitrines die de technologische ontwikkeling laten zien van de methodes van oliewinning. De ontwikkeling in de bouw van olieplatforms is hierin zeer interessant. Daarnaast staat een verzameling modellen van platformen en schepen. Twee van de grootste die er zijn - Statfjord B en Troll A - zijn hier ook te zien. Indrukwekkend dat zo'n platform een soort stad op zich is. Binnen het huisvestingsgebeuren zie je zelfs een restaurant en een bioscoop. Aansluitend staan er duikerklokken en vaartuigen waarmee in de diepte gewerkt kon worden, maar ook een reddingscapsule, die gebruikt werd om mensen in een noodsituatie van het platform te kunnen evacueren. Deze was geschikt voor 28 personen, 20 aan de buitenrand en 8 aan de binnencirkel. Zelfs aan de buitenkant zit een rand waarop je kunt staan met een reling om je aan vast te houden. Je mag zelf ervaren hoe het is om in zo'n capsule te zitten. We moeten zeggen, ons lijkt het geen pretje! Maar... als de nood aan de man is, zul je ongetwijfeld blij zijn dat je zo mogelijk gered wordt.
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	Uiteraard zijn er ook herinneringen aan de zwarte dagen uit de oliewinning die levens hebben geëist. De verwrongen buis van het Kielland-platform is een stille getuige van het drama uit 1980. Het is een stuk geschiedenis, waar wij geen weet van hadden, maar wat zeer dramatisch en indrukwekkend is.

	Ook in de bioscoop kun je een film zien, waarin de impact van de oliewinning op het gezinsleven duidelijk naar voren komt.
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	De reis vervolgt zich naar de buitenkant van het pand, waar een denkbeeldig olieplatform is gecreëerd waar je middels een helikopter naartoe wordt gevlogen. Hier zie je originele voorwerpen van boorwerkzaamheden en kun je zelf via het reddingsnet naar beneden glijden (mits je dat wilt uiteraard). Het onderwerp energie- en klimaatprobleem wordt ook niet vergeten. De wereld heeft energie nodig en het klimaatprobleem vraagt om nieuwe oplossingen. Wat wij verbijsterend vinden is dat de ontdekking van de zonnecellen en -energie al stamt uit 1839, maar dat er de laatste jaren pas wat mee gedaan wordt. Alles bij elkaar een museum, dat zeer de moeite van een bezoek waard is!
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	Na het museum lopen we de stad in door de kleurrijke en gezellige winkelstraten. In één van de plaatselijke drogisten lijkt het wel de Zweedse Ikea met een vaste looproute waar niet van af te wijken valt. Als je iets vergeten bent, moet je òf de hele route teruglopen òf nog een keer opnieuw beginnen... Jammer dat het zo regenachtig is, maar ondanks dat hangt er een gezellig sfeertje in de winkelstraten. En de straatjes vol kleurrijke restaurantjes nodigen uit om neer te strijken.

	Terug op de boot, maakt Paul Michèl een heerlijke verlate smørrebrød-waardige lunch klaar. Wat een verwennerij weer! Daarna is het tijd voor bloggen, video-opnames selecteren en relaxen. Onder het koken worden we opgeschrikt door de scheepstoeter van een naastgelegen cruiseschip annex flatgebouw, dat vertrekt. Imposant om te zien!
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Lysefjord en Preikestolen

	We trekken verder naar de Lysefjord en beklimmen de Preikestolen.

	Woensdag 12 juli 2023

	Met een miezerig begin van de dag bekijken we opnieuw onze plannen. Paul Michèl gaat eerst op pad naar een watersportwinkel om een beugeltje te halen om de lazy jack line aan de bakboord zijde te kunnen repareren. Voor wie hier niet mee bekend is, staat hier een plaatje van het principe van deze lijnen. Lazy jack lines zijn een hulpmiddel om je grootzeil mee naar beneden te halen, zonder dat deze aan de onderkant naast de giek valt. Door de lijnen zakt het grootzeil netjes op de giek. Erg handig dus. Alleen is de eerste avond op de Noordzee de lazy jack line aan de bakboordzijde losgeschoten van de zaling. Dat was een beetje jammer, maar aangezien we vooral op de gennaker gezeild hebben, hebben we er gelukkig niet al te veel ongemak van gehad. Ondertussen is deze echter nog niet gerepareerd en daar willen we graag verandering in brengen, maar daar is wel materiaal voor nodig.
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	De watersportwinkel is hier 1,5 km vandaan. Paul Michèl probeert hiervoor een elektrische step te huren. Nadat hij een account heeft aangemaakt, zijn hele doopceel heeft gelicht en op pad wil, blijkt er nog een laatste hindernis... Een helm is voor dit voertuig verplicht en de step start niet zonder selfie waarop te zien is dat je een helm op hebt. Vernuftig, want niet zomaar te omzeilen. Hij gaat dus toch met de benenwagen. Renata stort zich in de tussentijd op het editen van een nieuwe video voor YouTube. Paul Michèl komt ondanks alle behulpzame pogingen van de winkelmedewerker onverrichter zake terug. 

	Bij terugkomst is het weer heel aardig bijgetrokken. Dus trossen los en op naar de Lysefjord. Met een lekker windje 3 à 4 Bft is het echt schitterend zeilweer. Het heuvelachtige landschap begint langzaam over te gaan in een berglandschap. Zo mooi om tussen de bergen te zeilen. Langzaam komen de werelden van Paul Michèl (zeilen) en Renata (bergen) dichter bij elkaar. En juist op de grens van die twee werelden, komt dit heel mooi samen. Voor ons allebei echt op en top genieten!
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	Paul Michèl is volledig in zijn element. Met het rustige water en de gunstige wind die zo nu en dan weg valt tussen de bergen is het een sport om de optimale koers en spanning van de zeilen te vinden. Het betere trimmen om in zeiltermen te blijven. Je ziet Paul Michèl hierbij op en top genieten. Hoe mooi is dat!
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	We stellen vandaag proefondervindelijk vast dat de dieptemeter er bij zo'n 250 meter diepte mee ophoudt een diepte weer te geven. 
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	Rond een uurtje of drie komt de Lysefjord Marina van Forsand in zicht. Zoals René Vleut in zijn boek ook zegt, is een marina hier iets heel anders dan we in Nederland gewend zijn. Het is echt een ieniemienie haven, maar de prijs is er ook naar, iets meer dan €8. Hoe kunnen ze het ervoor doen. Terwijl we de haven binnenvaren staat Renata aan het roer en dat laat Paul Michèl zo. We gaan blijkbaar oefenen met aanleggen. Normaal doet Paul Michèl het roer en doet Renata de lijnen. Vandaag doen we het onaangekondigd andersom. Er staat niet teveel wind en de box is makkelijk aan te varen, dus ideaal oefenmateriaal. Het is nog even de kunst om te onthouden waar de neutraal zit op de gashendel, maar in totaliteit gaat het heel goed. En op een heel rustige manier leggen we de boot aan.
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	Beetje jammer om daarna te constateren dat deze steigers geen stroom en water hebben, wat toch wel heel fijn is als je in een haven ligt. Paul Michèl gaat kijken of er achter de pier misschien nog een box vrij is, want daar is wel stroom en water. Er blijken nog twee lege boxen te zijn. Dus de trossen gaan alweer los en Renata vaart de boot ook weer de box uit. Een goede oefening in de bijzondere verrichtingen dus vandaag. 
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	Na het hernieuwde aanleggen gaan snel de zeilpakken uit, want het zonnetje schijnt en zodra je stilligt is het dan flink warm. We strijken neer op de punt van de boot met een hapje en een drankje en genieten van het uitzicht op de ingang van de Lysefjord. Dat ligt op ons te wachten om hopelijk morgen te ontdekken. Vandaag strekken we hier lekker even de benen, terwijl we een ommetje lopen door het dorp, genieten van de uitzichten en ondertussen ook een paar kleine boodschapjes doen. 's Avonds bellen we gezellig met het thuisfront en eten weer een heerlijk maaltje.
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	Afstand door het water: 16,9 NM; Duur: 2 uur en 50 minuten; Gemiddelde snelheid: 4,7 Kts

	Donderdag 13 juli 2023

	De dag begint met regen, regen en nog eens regen... Dat is niet heel onverwacht, maar wel heel erg jammer, want we willen vandaag een stukje met de boot de Lysefjord in. Vervolgens willen we door naar Jørpeland. Morgen - als het een dagje mooi weer is - pakken we dan de bus naar de voet van de Preikestolen om deze vervolgens te beklimmen. Maar goed, nu regent het wel erg hard. We wachten de ergste regen eerst maar af en als het wat lijkt te minderen vertrekken we richting de ingang van de Lysefjord en varen onder de brug door. 
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	We zijn nog niet op het water of het begint weer te plenzen. De Lysefjord ligt in een mist. We zijn benieuwd of we nog iets kunnen zien. Links en rechts worden we regelmatig ingehaald door mensen die met een RIB-boottocht door de Lysefjord scheuren voor 'slechts' €115 per persoon. Zo'n tochtje op een RIB is ongetwijfeld spectaculair, maar of je veel van de fjord ziet, wagen we te betwijfelen. Maar goed, ieder z'n ding. Wij doen het liever op onze manier. Ondanks de laaghangende bewolking ziet het er indrukwekkend uit met de rotswanden die vanuit het water tot grote hoogte oprijzen.
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	Na een uur keren we weer om en varen daarmee iets droger weer tegemoet. Als we de brug weer gepasseerd zijn, slaan we rechtsaf richting Jørpeland. We zien dat de Cestlavie die al een aantal dagen in onze buurt is, ons tegemoet vaart. Vandaag zullen onze wegen elkaar kruisen. Hoe leuk is dat!
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	Omdat wij tegen de wind in gaan, kruisen we op. Om de snelheid er een beetje in te houden, zetten we de motor erbij aan. Ondertussen houden we nauwkeurig de AIS-posities van Cestlavie en Ohana in de gaten en rond kwart over drie passeren we elkaar. Helemaal leuk! Meer dan zwaaien en foto's maken zit er voor nu niet in, maar die ontmoeting zal ook nog wel een keer komen.
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	We leggen eind van de middag aan in de haven van Jørpeland. Helaas eerst bij de vaste ligplaatshouders net achter de pier. Dus we moeten met een zeer sterke zijwind toch nog even verplaatsen naar de Gjestehavn. Voordeel is dat we dan dichter bij het stadje en het sanitair liggen.
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	Vervolgens relaxen we wat, reserveren de bus voor morgen, doen een boodschapje bij de plaatselijke 'Extra' supermarkt, eten en gaan gezellig met een filmpje onderuit op de bank. Dat mag ook weleens een keer, het is tenslotte vakantie.

	Afstand door het water: 29,1 NM; Duur: 4 uur en 22 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,4 Kts

	Vrijdag 14 juli 2023

	Om 8.00 uur gaat de wekker. Opstaan, ontbijten, wandeloutfit aan, rugzakken inpakken en op pad. Om 9.35 uur worden we opgepikt door de Boreal-bus van Pulpit Rock Tours. Op de ticket staat in hoofdletters: 'IMPORTANT: YOU MUST GIVE A CLEAR SIGNAL TO THE BUS DRIVER TO STOP AND PICK YOU UP'. We nemen dus geen enkel risico en zwaaien enthousiast naar de buschauffeur. Of dat de reden is dat hij stopt, weten we niet, maar we mogen in ieder geval mee. Het is een tochtje van een kwartiertje naar het beginpunt van de wandeling. We zijn van te voren gewaarschuwd dat het een zeer druk bewandeld pad is, dus daar hebben we ons van tevoren mentaal op voorbereid. 
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	Er is weinig onzekerheid waar de wandeling begint. Volg de meute werkt uitstekend... Waar wij in optocht naar boven klimmen, zijn er al bijna evenveel mensen op de terugweg. Die mensen zijn wellicht vannacht of anders heel vroeg in de ochtend begonnen en zijn daarmee de ergste drukte boven op de Preikestolen voor geweest. Het is een klim van zo'n 334 meter tot aan de 604 meter hoge Preikestolen.

	Onderweg zijn een paar meertjes waar je in zou kunnen zwemmen en dat doen ook een aantal mensen. Als we bijna boven zijn, daar waar de weg versmalt langs de rotswand, kunnen we aan de andere zijde uitkijken op het Lysefjord. En wat wil het toeval. We zien een tweemaster varen beneden. Zoveel tweemasters kom je niet tegen, dus we vermoeden dat we naar zeilboot Cestlavie kijken. We maken een foto en sturen deze naar hun toe om te vragen of zij toevallig op dat moment onder de Preikestolen doorvaren. We krijgen meteen bericht terug, dat ze het inderdaad zijn, maar dat ze ons niet kunnen zien. Wat bijzonder dat onze wegen op deze manier vandaag opnieuw kruisen.
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	Waar het gisteren op het Lysefjord een serene rust was, lijkt het boven op de Preikestolen wel Zandvoort op een zonnige dag. Daar moet je dus een beetje doorheen kijken. Voor lief nemen dat het moeilijk is om foto's te maken zonder andere mensen erop. En vooral genieten van het prachtige uitzicht over het Lysefjord, want dat is meer dan de moeite waard!
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	We hebben op één van de bordjes onderweg gezien dat er een 'Cliff trail' en een 'Hill trail' is. Heen hebben we net als vrijwel iedereen de 'Cliff trail genomen'. Terug willen we echter graag de 'Hill trail' nemen. Het punt waar deze route begint is gelukkig duidelijk aangegeven. De eerste meters zijn wel moeilijk door de grote stappen die we in verticale richting moeten overbruggen over rotsen die bijna een meter in hoogte van elkaar verschillen, maar na een paar meter neemt het aantal wandelaars zeer snel af. Boven op een rots eten we in alle rust onze lunch terwijl we uitkijken over de fjord. Heerlijk om uit de massa te zijn ontsnapt. Na onze welverdiende pauze vervolgen we deze route in de stilte. Bergwandelen is juist zo heerlijk, omdat er rust heerst en je de weidsheid om je heen kunt ervaren, ver weg van de drukte van de stad. En nu hebben we dat deze tocht toch ook nog. We genieten volop. 
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	Bij de meertjes waar eerder vandaag wat mensen aan het zwemmen waren en waar zomaar in het niets een sauna is gebouwd, komt onze route weer samen met het algemene pad naar boven. Hier dalen wij met de anderen weer af. We verbazen ons erover hoeveel mensen nog onderweg zijn naar boven. Zelf beginnen we altijd liever op tijd, maar in dit geval zullen mensen laat beginnen, zodat het boven wat rustiger zal zijn. 

	Wat lager bij het moerassige gedeelte waar vlonders zijn aangelegd, pauzeren we nog even om onze tenen wat rust te gunnen van het naar beneden lopen. Hier worden we aangesproken door onze buren uit Egersund met 'Hallo Ohana!'. Wat toevallig dat zij hier ook vandaag zijn. Zij blijken nu net als wij in de Gjestehavn Jørpeland te liggen.
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	Om 15.30 uur komen we weer beneden bij het opstappunt van de bus. Hier kopen we een welverdiend ijsje en wachten op de bus van 16.00 uur, die ons terug zal brengen naar Jørpeland. Daar mogen de voetjes omhoog in de kuip. Voor het avondeten hebben we een pizza uit eigen oven. Het mag ook weleens makkelijk. Daarna hijst Renata Paul Michèl de mast in tot aan de bovenste zaling om de lazy jack line aan bakboord zijde weer vast te zetten. Voor nu wordt het een reparatie met een paar tie wraps. Een goede definitieve oplossing zal later volgen, omdat we nu geen materiaal hebben.

	 


Van verwaaid in Stavanger naar Flekkefjord

	Terug naar Stavanger om de volgende depressie af te wachten en door te varen naar Flekkefjord.

	Zaterdag 15 juli 2023

	Na één mooie dag begint de dag vandaag weer met regen, regen en nog eens regen. En bovendien zal de wind flink gaan aantrekken. Met een nieuwe depressie in aantocht, zullen we waarschijnlijk een aantal dagen verwaaid liggen. Dat willen we liever niet hier in Jørpeland, waar alleen de nabijgelegen supermarkt prima is, maar het sanitair nogal te wensen overlaat. Bovendien is er hier ook niet heel veel te doen.

	Eerst maar eens de watertank bijvullen die bijna leeg is en dan verder kijken wat te doen. Het vullen gaat niet helemaal zoals gepland. Hoewel de watertank grotendeels leeg was, is hij - wellicht door de goede waterdruk op de vulslang - eerder vol dan verwacht. Dat betekent 'natte voeten'. In figuurlijke zin dan, maar we moeten wel even het één en ander droog maken. 

	We halen de achterhut leeg om te kunnen zien waarom het mis ging en dan blijkt dat er water langs de grote dop van de schoonmaakopening van de watertank naar buiten sijpelt. Het leed is gelukkig snel geleden. Volgende keer toch maar weer wat beter opletten.

	Nog maar eens kijken of we misschien kunnen vertrekken. Door de stromende regen en de harde windstoten lijkt uitvaren nu niet een heel verstandige keuze. We leggen ons er dus maar bij neer dat we hier niet weg zullen komen en pakken de laptops erbij om aan de gang te gaan met een nieuw YouTube-filmpje. Je kunt je tijd maar beter nuttig besteden. Net nadat we ons volledig geïnstalleerd hebben, lijkt er een gaatje te komen in het regenfront. Toch nog maar eens op Windfinder en Windy kijken of we misschien nog kunnen vertrekken richting Stavanger. Hier in de fjord zal de wind nog niet al te hard zijn, maar op het meer open gedeelte naar Stavanger zal het wel een 'windkrachtje' 6 Bft zijn. Behoorlijk stevig dus! We besluiten toch te vertrekken.
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	Soepel varen we achteruit weg. Fokje uit en gaan met die banaan. Met de 8 Kts wind hier in de fjord, zetten we het grootzeil erbij. Langzaamaan neemt de wind steeds meer toe. En we tikken zelfs een snelheid van 8,7 Kts aan. De windmeter laat dan ook een 28 Kts wind zien, windkracht 7 dus. In verband met deze wind was het fijn geweest als het grootzeil gereefd was. Door het snelle onverwachte vertrek hadden we dit niet voorbereid en voor nu laten we het maar zo. Het is gelukkig een tocht van maar zo'n twee uurtjes in totaal, waarin we maar een half uurtje 'overtuigd' zijn. 'Overtuigd' houdt hier in dat we in verhouding tot de heersende wind te veel zeil voeren.

	Rond half drie zoeken we voor Stavanger een plekje in de luwte van een eiland, waar we beschut tegen de harde wind de zeilen weer strijken.

	Het laatste stukje varen we op de motor naar Gjestehavn Børevigå naast het Olje Museum. Er is één plekje vrij, maar dat blijkt gereserveerd te zijn. Helaas moeten we dus op zoek naar een andere haven. Om de hoek bij het uitgaanscentrum van Stavanger is Gjestehavn Vågen. Hier zien we gelukkig nog een paar plekjes. We leggen de boot weer stevig vast aan de steiger. Omdat we toch even niet verder kunnen varen, doen we uit behoud voor de zeilen de fokkehoes om het fok en de huik om het grootzeil.

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, wolk, hemel, boot

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Daarna is het tijd voor een spelletje en een boodschapje bij de dichtbijgelegen Spar. Ook brengen we een kort bezoekje aan veteranenschip de MS Sandnes, dat je vrij kunt bezichtigen en hier aan de andere kant van de steiger ligt. 

	Na een heerlijk maaltje op de boot gaan we op weg naar de douche. Het sanitairgebouw van Vågen wordt gedeeld met Børevigå en we moeten dus wel even naar de andere haven lopen. Op de terugweg zien we de mast van een zeilboot die aan de kade ligt boven een vier verdiepingen hoog pand uitsteken. Geen kleine jongen met vier zalingen in de mast en een lengte van 33 meter! Deze zeilboot die Marae heet is te huur inclusief vier man personeel voor ‘slechts’ €65.000 per week in het hoogseizoen...

	Het uitgaansleven is in de tussentijd losgebarsten: drukke bars, rijen voor de nachtclubs en muziek die tegen elkaar in beukt. De sfeer is goed. Het uitgaan laten we aan anderen over. Wij kijken een film en gaan dan lekker slapen.
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	Afstand door het water: 14,5 NM; Duur: 2 uur en 13 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,6 Kts

	Zondag 16 juli 2023

	Vandaag een zondagje Stavanger in de regen. Dat betekent dat het niet heel aantrekkelijk is om er op uit te trekken. Daar komt nog bij dat er zeer weinig open is in de stad. We gaan dus aan de slag met blog en filmmateriaal. Maar niet voordat we een handje hebben geholpen bij het verplaatsen van de Deense boot naast ons. Gisteren waren zij - omdat er geen andere plek meer beschikbaar was - tussen ons en het motorbootje aan de volgende steiger komen liggen. Blijkbaar was het motorbootje inmiddels vertrokken en waren ze nu begonnen om hun boot te verplaatsen naar de vrijgekomen plek. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot, letterlijk en figuurlijk! Veel gemopper naar elkaar en iets van 'idiot', wat ons vrij vertaald iets van idioot lijkt te betekenen. We helpen dus maar even om de boot af te houden, lijnen aan te geven en een fender uit het water te vissen. Zo valt er toch nog wat te beleven op deze regenachtige zondag. 

	Aan de slag dan maar. Terwijl Renata schrijft aan de blog, gaat Paul Michèl gewoon echt aan het werk met het maken van een arrangement. Het moet niet gekker worden op vakantie. Als de blog weer bij is en het buiten ook nog eens even droog en een beetje zonnig lijkt te zijn, gaan we een ommetje maken. Vlak bij de haven raken we leuk in gesprek met een Taiwanese dame en een Chinese dame en heer. Wij bieden aan hen met z'n drieën op de foto te zetten. En zij maken dan uiteraard een foto van ons. We lopen een rondje om de vijver en door de lege winkelstraatjes. Twee winkels zijn open en daar neuzen we even wat rond. De supermarkt is dicht, dus hierna zetten we maar weer voet richting de boot om aan de slag te gaan met een YouTube-filmpje over de Preikestolen. En zo vliegt de dag voorbij. 

	 

	[image: Afbeelding met buitenshuis, hemel, vogel, wolk

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Na het avondeten probeert Paul Michèl nog even krabben te vangen met een halve gehaktbal, maar doordat de haven een diepte heeft van 14 meter is dit niet heel succesvol. Tijd om ons maar weer eens te verdiepen in de weerbeelden van komende dagen. Is er nog een weergaatje in het verschiet zodat we zuidelijker kunnen trekken. Hoewel niet ideaal, lijkt er wel een gaatje te zijn. Als we morgen rond een uur of twee 's middags de punt bij Stavanger ronden, dan zouden we achter de depressie aanvaren. Dat moeten we dan maar gaan proberen. Als het niets is, kunnen we uitwijken naar Tananger of Egersund.

	Maandag 17 juli 2023

	De barometer loopt gelukkig weer op van 'stormy' naar 'rain'. Op Windfinder en Windy hebben we gisteren een weergaatje ontdekt dat goed genoeg is om richting Flekkefjord te vertrekken. Met de nadruk op goed genoeg, want het zal regenen en we zullen ook zeker windkracht 5 gaan tegenkomen. Als we dit gaatje echter niet pakken liggen we nog een paar dagen vast in Stavanger en dat spreekt ons ook niet zo aan. We willen meer zien van Noorwegen, voordat we weer terug naar Nederland moeten varen. Planning is daarom om half twaalf te vertrekken richting de Noordzee en onderweg daar naartoe nog een keer te tanken. Voordat we vertrekken reven we eerst het grootzeil. Vandaag willen we zeker niet overtuigd zijn qua zeilen. Daarna gaan de zeilpakken aan en precies om half twaalf varen we weg. 

	Bij één van de havens die we passeren voor we de Noordzee op draaien gaan we tanken. Het aanleggen is er niet heel ruim, maar achteruit krijgen we de boot netjes op zijn plek. We gooien er 26 liter bij. Bij het wegvaren kan Renata nog net achter aan boord springen, anders had Paul Michèl nog een ererondje moeten varen om haar weer op te pikken.
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	We weten dat het eerste stukje op de Noordzee niet zo fijn zal zijn qua koers en wind. We doen een klein stukje fok uit en de motor bij en varen de eerste rak naar buiten, voordat we overstag gaan om naar het zuiden te varen. Een koers die minder comfortabel is dan verwacht. Het regent steeds en de golven zijn gigantisch. De wind maakt ook uitschieters naar windkracht 6. Het is geen pretje. En voorlopig zijn we er nog niet, want er staat zo'n 60 à 70 NM op het programma vandaag. Het is alles bij elkaar zeer intensief. Om een uurtje of half drie vertrekt Renata daarom naar binnen en kruipt in bed. Zo brengt ze een uurtje of wat slapend door, terwijl Paul Michèl zich een weg baant door de golven, die wel vier meter hoog zijn. Horizon... welke horizon? Kan iemand die golven uitzetten?

	Waar we eerst nog het plan hadden om de nacht door te varen naar Flekkefjord, veranderen we van plan. Aankomst zal namelijk rond 2.00 uur vannacht zijn en dat is jammer, want dan zien we niets van de schitternde fjorden waar we in varen. En belangrijker misschien nog wel. Het is ook wel even genoeg na negen en een half uur op de woelige baren!

	Als het fok weer opgerold moet worden, komt Renata ook weer in de kuip. Niet veel later draaien we de westelijke toegangsroute naar Egersund in. Wederom in de regen net als een week geleden, toen we de andere kant op voeren. Rond half tien 's avonds leggen we aan in de haven. Voordat we neerploffen, nemen we eerst een lekkere lange en warme douche. 

	Daarna eten we nog een makkelijke maaltje en dan kruipen we onder een dekentje voor de televisie om een film te kijken. Voor we het weten is het zo half twee 's nachts voor we in bed kruipen. 

	Afstand door het water: 71,6 NM; Duur: 9 uur en 38 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,8 Kts

	Dinsdag 18 juli 2023

	Na een goede nachtrust zijn we weer klaar voor een nieuwe dag. De koelkast is dat helaas niet, blijkt als we willen gaan ontbijten. Waarom is deze ermee gestopt? Paul Michèl gaat aan de slag met de multimeter en vindt gelukkig al snel het probleem. Er is een draadbreuk. Als hij deze verholpen heeft, draait de koelkast weer als een zonnetje.

	Vandaag vervolgen we onze reis naar Flekkefjord. Als het goed is, zal het droger weer zijn, zijn we korter op zee en krijgen we daarna weer een prachtig fjord te zien. Met de vele motoruren gooien we toch maar weer eerst de tank vol, 13 liter deze keer. Daarna gaat Renata - na het uitvaren van de box - nog even verder met het oefenen van de bijzondere verrichtingen. Oefenen in recht achteruit varen en draaien. Voor alles geldt, oefening baart kunst. 
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	De zee is nog steeds zeer onstuimig. Aan de wind ligt het niet, die is prima. Ook vandaag dus weer flinke golven. Wel met een zonnetje erbij en dat maakt alles toch een stuk beter te verteren! 

	Ook bij Flekkefjord is er een westelijke ingang naar de fjord en die zullen we nemen. We zijn dan meteen in de luwte en dat is wel zo prettig.

	Het is intens genieten, zo met de zon en schitterend uitzicht! Het is wel oppassen geblazen, want er zijn een aantal zeer smalle passages waar je goed de waterkaart en de betonning moet volgen. Tot onze verbazing stuiten we midden in de fjorden op een boorplatform. ‘Is u verdwaald misschien?’, ‘Mag ik 'm hier ff stallen?’, ‘Wat is het liggeld?’
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	Aan het einde van de fjord ligt het plaatsje Flekkefjord. We vinden een plekje voor de brug aan bakboordzijde aan een vingersteiger. Missie volbracht en wat is het weer de moeite waard. Morgen de omgeving maar eens gaan verkennen. Voor nu maken we eerst een praatje met een Vlaming die tegenover ons ligt. Daarna zien we een mede ZeilNoord-ganger - het vlaggetje wappert onder de zaling - en maken een praatje met de eigenaresse van de prachtige Hallberg Rassy genaamd Barnes. Vervolgens spoelen we de boot schoon en gaan lekker zitten alvorens we gaan eten.
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	Afstand door het water: 39,6 NM; Duur: 5 uur en 27 minuten; Gemiddelde snelheid: 6,1 Kts

	 


Ontspannen in Flekkefjord

	Na twee ruige tochten welverdiend ontspannen in het mooie Flekkefjord.

	Woensdag 19 juli 2023

	Na twee dagen met stevige zeiltochten, vandaag een beetje rustig aan. Het weer is nog steeds wisselvallig. Op een droog moment gaan we eerst maar eens rondkijken in het stadje. We lopen vanuit de haven door de gezellige winkelstraatjes. Waar we muzikale klanken naar buiten horen komen, lopen we Flekkefjord Kirke binnen, een typisch Noorse kerk uit de 19e eeuw volledig opgetrokken uit hout en fris geverfd. Heel anders dan de stenen kerken die wij kennen.
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	We vervolgen onze weg door de winkelstraatjes naar de supermarkt buurt. Hier zijn drie behoorlijk grote supermarkten. Daarboven is nog een soort winkelcentrum met kleding- en schoenenzaakjes en een grote 'van alles en nog wat'-winkel. Speelgoed, gereedschap, watersport, BBQ, je kunt het zo gek niet bedenken. Met weer een paar kleine boodschapjes voor het eten onder de arm lopen we terug naar de boot. Daar is het relax time. Dus we lezen wat en doen een schoonheidsslaapje - blijkbaar was het nodig... Voor we het weten is het etenstijd. Na het eten maken we nog een ommetje voor een lekker ijsje.

	We bestuderen vandaag weer uitgebreid de windvoorspellingen. Het blijft lastig om een geschikt windgaatje te vinden om de oversteek terug naar Nederland te maken. Waar we eerder vandaag overwogen om morgenochtend héél vroeg te vertrekken, zien we later op de dag een beter windgaatje later deze week. Dat heeft toch wel sterk onze voorkeur. Waarschijnlijk minder harde wind op de Noordzee en nog wat tijd om hier de omgeving te verkennen. We besluiten meteen om voor morgen een auto te huren, zodat we ook het binnenland nader kunnen bekijken. Een leuk vooruitzicht!

	Donderdag 20 juli 2023

	Vanmorgen staat de wekker rond acht uur, want om 9.10 uur moeten we bus 250 hebben naar de Toyota dealer in Flekkefjord. Deze ligt in het buitengebied en is anders 44 minuten lopen.

	Keurig op tijd komen we aan bij het busstation van Flekkefjord, wat net iets verder van de haven ligt dan de supermarkten. Een vriendelijke buschauffeur wijst ons de juiste bus. Hij raadt ons ook aan om een kaartje te kopen via AKT Billet, dat schijnt 40% in kosten te schelen. Terwijl wij de app downloaden, de bestemming en dergelijke invullen en de doopceel van de creditcard invullen, staan we voor de ingang van de bus. Het lukt echter niet tijdig, dus we moeten van de buschauffeur maar vast instappen voor ons ritje van drie minuten. Voor we het weten zegt de buschauffeur dat we op onze bestemming zijn. Het betalen is nog steeds niet gelukt, maar mogen we laten zitten. Dat is nog eens vriendelijk. We stappen snel uit en halen bij de Toyota dealer de auto op. We krijgen een upgrade naar deToyota C-HR. Een mooie frisse auto. Dat komt wel goed vandaag.

	Het weer laat ons helaas alweer in de steek. Terwijl we de mooie route langs rotspartijen en bergmeren richting Åna-Sira rijden, regent het bijna constant. Hier zouden we graag naar Brufjell toelopen. Als we het informatiebord lezen, blijkt dat geen verstandige keuze bij nat weer en daarbij behorende gladheid op de route. Balen... Al was lopen in de regen sowieso al niet een heel aantrekkelijke optie.

	We rijden daarom maar verder langs de Jøssingfjord en passeren een stuk industrie wat met mijnbouw te maken lijkt te hebben. Later komen we tot de ontdekking dat het om titaniumerts gaat.
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	Bij toeval rijden we kort daarna langs Helleren. Hier staan twee huisjes uit de 18-de en 19-de eeuw onder een rots gebouwd. We parkeren de auto bij het museum in aanbouw en gaan deze huisjes van dichterbij bekijken. Eén van beide huisjes mag je van binnen bezichtigen. Bizar om te zien allemaal. Wat doet je besluiten om hier je huis te bouwen?

	We vervolgen onze route door het binnenland naar Tronåsen. Een kronkelweg - steil en met flinke haarspeldbochten - die aangelegd is als onderdeel van de Western Highway. Het was het moeilijkste gedeelte van de snelweg. Het werd in die tijd gebouwd voor paardenvervoer. Het project is afgerond in 1844.

	Niet veel later wil Google Maps ons over de Bakke Bro sturen. Een brug die ook uit 1844 stamt. Dit is tegenwoordig echter niet meer de bedoeling. Alleen fietsers en voetgangers gebruiken deze brug nog. In vroeger tijden was men opgelucht als men de Bakke Bro bereikt had, na de steile kronkelige weg die hieraan vooraf ging. Om onze route te vervolgen, moeten we een klein stukje terug en dan verder langs het water om even verderop via een nieuwere brug het water over te steken. Aan de andere kant passeren we de Bakke Bro nogmaals.
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	Onze route vervolgt zich weer naar Flekkefjord, waar we even langs de boot gaan. Daar zijn we gespot door Reinier, die zelf met de Zeezeilers naar Noorwegen is gekomen en nu een paar dagen met zijn zoon hier rondtrekt.

	Het weer lijkt op te klaren en er verschijnt steeds vaker een zonnetje. We willen toch nog een keer een poging doen om naar Brufjell te wandelen. Wie weet hoe het daar nu is. Dus we koersen weer naar Åna-Sira. Onderweg begint het toch weer te regenen, maar in de verte is het licht, dus we blijven hoop houden. Als we bij Stornes de auto parkeren ziet het er veelbelovend uit. We gaan het gewoon proberen. Dus wandelschoenen aan, wandelstokken mee en de paden op, de lanen in. Al zullen we die laatste op de route zeker niet tegenkomen. De route bestaat uit blauwe, rode en zwarte stukken. Blauw is hierin qua niveau 'Medium', rood is 'Challenging' en zwart is 'Expert'. We zullen zien hoe ver we komen. Het zwarte gedeelte is gemakkelijk over te slaan. 

	Wij kiezen voor de blauwe route naar Sandvika, een zandstrandje midden tussen de kliffen. Vanaf daar vervolgen wij onze tocht over de rode route naar Brufjell. Waar blauw al best stevige stukjes heeft, is rood inderdaad uitdagend. Er moet echt geklommen worden en verder is de gehele route nogal drassig. Na alle regen niet verrassend dat het hier nat is. En met een rotsbodem waardoor het water moeilijk weg kan, al helemaal niet. We lopen een Duits gezin tegen het lijf, waar we mee in gesprek komen. We lopen het vervolg van de route grotendeels gezamenlijk op en zetten elkaar op dit schitterende plekje op de foto. De omgeving is echt prachtig. Op elke hoek weer een mooi nieuw en ruig uitzicht, echt geweldig!
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	Bovenop Brufjell is de 'zwarte' aftakking naar Brufjellhålene. Deze laten we vandaag toch maar links liggen en we vervolgen onze route via de blauwe markering die helaas niet overal even duidelijk is en waardoor we blijkbaar toch van de route raken. Terug dus naar de laatste blauwe markering en een nieuwe poging doen. Daar komen we onze Duitse vrienden weer tegen, die ook zoekende waren geweest. Het laatste gedeelte dalen we af via de rode route. Echt top om wandelstokken bij je te hebben, want dat maakt de steile en gladde afdeling een stuk eenvoudiger.

	We rijden wederom terug naar Flekkefjord, nu slaan we af naar het Utsiktspunkt Lilleheia. Hier vandaan kun je schitterend uitkijken over de fjord en het stadje.
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	En daarmee beëindigen we onze rondtoer in de omgeving. We gaan nog even naar de supermarkt en daarna lekker eten op de boot.

	Ook beginnen we weer wat voorbereidingen te treffen voor de overtocht die waarschijnlijk morgen eind van de dag gaat beginnen. We vullen de dieseltank weer aan. In dit geval met de jerrycans, die we - nu we toch een auto tot onze beschikking hebben - makkelijk weer kunnen vullen in het dorp. Verder vullen we de watertank bij. 

	Uiteraard bekijken we ook wederom de windverwachtingen voor de komende dagen. Het windgaatje lijkt nog in stand te zijn. Het spannendste is wat de depressie doet die maandag langs Nederland richting de Duitse Bocht trekt. Windfinder is daar wat positiever in dan Windy. In de gaten blijven houden dus.

	Vrijdag 21 juli 2023

	Vanochtend is de eerste actie het terugbrengen van de auto naar de Toyota-dealer. Dit neemt Paul Michèl voor zijn rekening. Ondertussen gaat Renata aan de slag met de blog. Voor ze echter goed en wel aan de gang is, staat Paul Michèl alweer op de boot. Toen hij bij de dealer vroeg hoe laat de bus ging, boden ze meteen aan om hem even met de auto naar de haven te brengen. Wat een top service!

	Als onderbreking lopen we het stadje in en brengen een bezoekje aan het Flekkefjord Museum. Het museum bestaat uit een oud koopmanshuis in "The Dutch Quarter" en twee kleine appartementen die na een brand in 1981 zijn herbouwd. Het is ook eigenaar van Flekkefjord's museumboot "Solstrand" uit 1936. Het museum is gehuisvest in een huis uit 1724. De 19e-eeuwse interieurs, meest een legaat van een lokale vrouw, illustreren hoe een hoogburgerlijk huis uit die tijd zou zijn ingericht. Als wij deze willen bekijken, blijkt de rondleiding net geweest te zijn. De volgende is om drie uur vanmiddag, maar dat komt waarschijnlijk niet zo goed uit met ons komende vertrek.

	Op de terugweg richting supermarkt en boot laten we ons in de plaatselijke slijterij nog voorlichten over hèt Noorse drankje, Aquavit. Op de boot maakt Paul Michèl weer een heerlijk broodje met sardientjes klaar.

	De rest van de middag bestaat uit het afronden van de blog, het maken van een nieuw YouTube-filmpje en de voorbereidingen voor de overtocht.

	 


Zoals de wind waait...

	Soms is het de kunst om met alle winden mee te kunnen waaien.

	De overtocht: Vrijdag 21 juli 2023 - Maandag 24 juli 2023

	Vrijdagavond om een uur of acht is het zover, de trossen gaan los. We worden uitgezwaaid door onze Belgische buurman Stefaan en familie en door Liesbeth en haar vader van SY Barnes. Er waait een stevig windje in de fjord. Net als bij Egersund zijn we hier via de westelijke toegangsroute naartoe gevaren en zullen we de fjord via de zuidelijke toegangsroute weer verlaten. Waar we hoopten dat we de fjord qua wind vrij gemakkelijk uit zouden kunnen varen, valt dat een beetje tegen. Het wordt opkruisen. De zee is zoals verwacht nog wat onstuimig, zeker bij de ingang van de fjord waar een soort trechterwerking is. Op één van de laatste rakken uit deze trechter horen we een rotklap aan bakboordzijde. We schrikken... Wat is dat? We moeten ver genoeg van ondieptes vandaan zijn, maar het was meer dan gewoon een klap op de golven. Het is niet zo fijn om op deze manier aan de oversteek te moeten beginnen. We checken alles dus grondig en houden het ook binnen in de gaten of alles droog blijft. We kijken het een tijdje aan, maar alles lijkt goed te blijven gaan. 
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	Om een uurtje of elf neemt Paul Michèl de eerste shift voor zijn rekening. Renata mag als eerste slapen. Het is onstuimig op zee met flinke golven en het is letterlijk zo zwart als de nacht, dus je ziet de golven ook niet aankomen. Omdat Paul Michèl graag wil dat we nog langer samen gaan zeilen, maakt hij Renata pas wakker na een uurtje of vier als het ergste weer voorbij is. Dan neemt Renata het stokje voorzichtig weer over. Gelukkig begint het rond vier uur in de ochtend alweer te schemeren.

	De eerste dag staat vervolgens in het teken van het varen naar de Regnar-ton. Deze drijft op de hoek van het olieplatformveld waar we op de heenweg tegenaan liepen. Nu gaan we er maar meteen met een boog omheen. Het is aardig weer, de wind is goed. Met een windkracht 4 à 5 Bft schieten we lekker op.

	Ondanks er weinig te vertellen is - want er is feitelijk niets te zien behalve zee - vliegt de dag toch voorbij. Hoe dichter we in de buurt van de Regnar-ton komen, hoe drukker het wordt met andere scheepvaart. Dat lijkt ons een goed teken. We komen hier ook één verdwaalde zeilboot tegen, die onderweg is naar het noorden. Vrachtverkeer omzeilend varen we zo de tweede nacht in. Paul Michèl neemt weer de eerste shift voor zijn rekening. De tweede shift is voor Renata. De omgeving bestaat op dat moment uit twee tinten zwart. Voor de zeer oplettende kijker is er een heel dun lijntje te ontwaren wat de horizon zou moeten zijn. Naarmate het lichter wordt gaat dit over in vier tinten grijs. En helaas komt met het grijs ook de regen...

	 

	[image: Afbeelding met wolk, hemel, buitenshuis, panorama

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	De eerste dag is als een speer gegaan. Eigenlijk te snel. We willen namelijk achter de depressie aan, die bij Nederland over het Waddengebied naar de Duitse Bocht trekt. We checken onze weerkaartjes aan de hand van de verwachte tijd dat we boven het Waddengebied zullen varen. Volgens Windfinder is er dan niets meer aan de hand. Volgens Windy pakken we nog een staartje mee met windkracht 5 à 6. Tijd om de Navtex aan te zetten om te kijken wat deze voor weersverwachting afgeeft. Deze meldt een storing die langskomt vanaf het Kanaal langs Nederland richting de Duitse Bocht. Dat is de storing die ons bekend is. Wanneer deze dan echt heftig is en waar in de Duitse Bocht dan precies, dat wordt ons helaas niet duidelijk. We zetten op een rijtje wat onze alternatieven zijn als we te vroeg zijn. De westkust van Denemarken en Helgoland zijn geen optie, want vol in de depressie. De enige optie is eigenlijk afwachten op zee, in de zin van omvaren. Omdat we nog steeds niet weten of de depressie al geweest is (Windfinder), het staartje nog langskomt (Windy) of misschien nog in aantocht is, besluiten we voorlopig koers richting Vlieland te zetten en goed in de gaten te houden wat de wind doet en in hoeverre deze toeneemt. De westenwind neemt langzaamaan af. We laten de depressie bij Noorwegen namelijk steeds verder achter ons. Dan komen we in een windstilte en vervolgens komt de wind uit het oosten. Dit laatste klopt ook met hoe de wind om het lagedrukgebied ten zuiden van ons heen zou draaien. Om 15.22 uur gaan we de magische 'nog 100 NM te gaan'-grens over! Er zijn flinke golven, maar die zijn eigenlijk wel oké. Het lijkt een soort 'heuvel op - heuvel af'-varen. Absoluut niet vervelend.

	Helaas draait de wind door naar zuidwest - en dus tegenwind - wat het onmogelijk maakt om aan te varen op Vlieland zonder opkruisen. Het is onduidelijk voor ons wat de status is van de overtrekkende depressie, maar omdat de wind verder oké is, besluiten we uit te wijken naar Borkum wat wel te bezeilen is. Nog geen twee uur later ziet de wereld er compleet anders uit. De wind zit al dik in de 24 Kts en blijft toenemen. De golven zijn gigantisch. Dit is meer dan de voorspelde windkracht 5 à 6 Bft. De wind blijft ook toenemen en het is daarmee ook geen optie meer voor Renata om Paul Michèl af te lossen. Hij staat er alleen voor en Renata kan alleen assisteren waar mogelijk. Tegen 20.00 uur 's avonds passeert de wind de 30 Kts. Het is al dik windkracht 7 Bft. Het is maar goed dat we aangelijnd zijn, want met de metershoge golven zou je zo van boord stuiteren.
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	Het begint langzaam donker te worden en we vragen ons af hoe we zo de nacht in moeten. Renata heeft een rotsvast vertrouwen in Paul Michèl, maar als ook hij gaat twijfelen... We besluiten hulp in te roepen. Renata pakt de marifoon en gaat bij de ingang naar de kajuit uit de wind zitten. 'Mayday mayday mayday, this is sailing vessel Ohana, sailing vessel Ohana, sailing vessel Ohana'. Na een aantal oproepen komt er wat gekraak op de lijn en iemand zegt wat, maar Renata kan het niet verstaan. Opnieuw proberen maar en nog eens opnieuw. Paul Michèl geeft aan de 'DISTRESS'-knop in te drukken. Hiermee zend je een noodoproep uit naar de kustwacht. Niet veel later komt er een nabije boot op de lijn die vraagt wat onze positie is. En jawel, hij ziet ons. Vervolgens is het weer stil op de lijn. Een paar minuten later zegt Paul Michèl dat hij een boot aan ziet komen. Binnen tien minuten is de sleepboot achter ons. Renata krijgt de vraag wat de reden is van de distress, want het ziet er allemaal goed uit. Probleem is uiteraard hoe lang dit zo doorgaat, want Paul Michèl houdt dit geen hele nacht vol. De sleepboot vraagt wat we willen dat hij doet. Renata vraagt wat de opties dan zijn. Nou, hij kan een helikopter voor ons regelen om ons van boord te halen. Renata overlegt kort met Paul Michèl in de verwachting dat dit niet zal zijn wat hij wil, want dan kun je de boot wel afschrijven. Renata geeft dus aan dat we geen helikopter willen. In plaats daarvan vraagt ze of de sleepboot kan kijken wat de weersverwachting is. Dat wil hij voor ons doen. Een paar minuten later komt hij weer op de lijn en vertelt dat hij Windfinder heeft geraadpleegd en dat het met een paar uurtjes over is. We besluiten het verder te proberen. De wind neemt nog verder toe en haalt zelfs de 38 Kts, een hele dikke windkracht 8 Bft. Paul Michèl stuurt ons door de muren van 5 à 6 meter hoog die op hem afkomen. De boot landt regelmatig met een zware knal op het water. Hierdoor is ook het reddingsvlot losgeslagen. Het ligt nog wel in het gangboord. 

	De sleepboot vaart nog een half uurtje achter ons aan en informeert dan weer hoe het gaat. Het gaat op dat moment naar omstandigheden goed. Hij zegt dat de wind nu met een uur beduidend minder moet worden. Hij zegt dat we het uitstekend doen en hij vraagt of hij nog iets voor ons kan betekenen. Hij zegt dat de kustwacht van Noorwegen en Duitsland op de hoogte is. Wij geven aan dat we het zo verder wel weer aandurven en bedanken hem zeer hartelijk voor zijn hulp. 

	Het is bizar, maar na een uur is de storm aanmerkelijk bedaard. De dikke twintig knopen wind voelen aan als een briesje. Het golft nog wel flink na. Zodra de wind nog wat meer is gezakt, neemt Renata het roer over. We varen inmiddels bij de windmolenparken die op onze route naar Borkum liggen. Het is een uur of half twee 's nachts en Paul Michèl is kapot, doorweekt en ijs- en ijskoud. Hij trekt alles uit, doet droge kleren aan en kruipt onder het dekbed. Renata wil hem laten slapen tot het helemaal licht is en we in de buurt van de betonning richting Borkum komen. Helaas schakelt om vijf uur 's ochtends de plotter opeens uit en daarmee dus de navigatie. Gelukkig wist Renata nog welke koers we aan het varen waren. We halen de papieren kaarten erbij en de B&G-app op de mobiel. Uiteindelijk blijkt dat we inderdaad de juiste koers varen. Paul Michèl gaat vervolgens aan de slag om de plotter weer aan de praat te krijgen. Er is zo immens veel water over de boot heen gekomen vannacht dat het weleens een vochtprobleem zou kunnen zijn. Hij maakt alle aansluitingen weer goed droog en gelukkig start de plotter na een tijdje weer op. Paul Michèl kan dus weer terug in zijn bedje. Helaas blijft de plotter vervolgens eens in de zoveel tijd uitvallen, maar gelukkig start hij steeds weer op.

	Hoewel we nog geen stabiele verbinding hebben met de wal, zijn er in de tussentijd toch een paar berichten binnengekomen. Blijkbaar is het thuisfront benaderd door de kustwacht. Heel vervelend dat we ze op dit moment niet gerust kunnen stellen.

	Om 9.00 uur gaat Renata ook nog even slapen, zodat we om 11.00 uur samen het betonde stuk van de route afleggen vanaf de Westerems-ton. 'Borkum, here we come!' Twee uur later leggen we aan in de Burkuna-haven op Borkum. Overtocht succesvol beëindigd! We zijn trots op elkaar en op de boot, die het zo ontzettend goed gehouden heeft! Tijd voor een hele dikke knuffel! 

	Het is ook hoog tijd om contact op te nemen met het thuisfront. Blijkbaar zijn zij gisteravond rond half elf gebeld door zowel de Duitse als de Nederlandse kustwacht. Deze wisten te vertellen dat we in de buurt van de windmolenparken waren en vermoedelijk last hadden van de hoge golven. Ze vroegen naar ons satellietnummer (wat we overigens niet hebben), omdat ze het contact met ons verloren hadden. Lekker geruststellend voor het thuisfront, die hebben de hele nacht geen oog dichtgedaan. Aan de andere kant wel geruststellend dat de systemen lijken te werken in geval van nood.
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	Hoewel we een nacht hebben overgeslagen besluiten we toch gewoon door te gaan. Eerst een verfrissende douche en daarna met de bus naar Borkum-stad. Het valt ons op dat de bebouwing op het eiland erg rommelig is. De buschauffeur, die er flink de sokken in heeft, zet ons af in het centrum. Zonder koffer aan de hand hoor je er hier eigenlijk niet bij. Wat een boel toeristen. In de straatjes is het ook een drukke bedoening. Er zijn veel kledingwinkels en eettentjes te vinden. Bij de boulevard waaien we flink uit ons hemd. Met een zonnetje moet het hier heerlijk zijn.

	Op zee hadden we allebei al bedacht dat wij vandaag als beloning patat met mayo wilden eten. We zoeken daarom een eettentje wat aan deze behoefte kan voldoen. Het tentje waar we neerstrijken is in handen van Roemenen die een heerlijk maaltje voor ons op tafel toveren. Het is alsof we dagen niet gegeten hebben. Nou klopt dat wel een beetje, want gedurende de overtocht was eten - deze keer - puur functioneel en eenvoudig en weinig om echt van te genieten.
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	We pakken de bus van 19.00 uur terug naar de haven. Paul Michèl gaat nog even kijken naar de plotter, want het zint hem niet dat hij steeds uitvalt. We prijzen ons gelukkig dat dit niet midden in de storm is gebeurd. De plotter blijkt bij de aansluiting wat last te hebben van corrosie, dus daar moet een nieuwe aansluiting voor komen. Voor nu zorgen we dat de plotter de rest van de tocht blijft werken met een tijdelijke oplossing. Daarna is het hoog tijd om na drie nachten eindelijk weer gewoon in bed te kruipen. Om 21.00 uur zijn we al diep onder zeil.

	Afstand door het water: 338,0 NM; Duur: 65 uur en 2 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,2 Kts

	 


Soms loopt alles anders...

	Flexibiliteit staat hoog in het vaandel als het zeilen betreft. Met wachten op het juiste weergaatje en wijzigende windverwachtingen worden planningen vaker gewijzigd dan gevolgd. Daarnaast zijn er natuurlijk ook altijd andere dingen die roet in het eten kunnen gooien.... Zo ook nu!

	Dinsdag 25 juli 2023

	Na een heerlijke nachtrust ontwaken wij weer om 8.00 uur. Elf uur geslapen, dat was wel even nodig! We kunnen de dag rustig beginnen. Het plan is om de reis te vervolgen via de Staande Mastroute. De wind op zee komt voorlopig nog uit het westen en even wat relaxter vaarwater is ook best wel lekker. We vervolgen onze route dus naar Delfzijl. Om optimaal gebruik te kunnen maken van stroom mee, willen we om 10.30 uur vertrekken.

	Het voelt uitzonderlijk om vandaag zonder zeilpak het water op te kunnen gaan. Dat is de eerste keer sinds ons dolfijnenavontuur. We hebben nog niet getankt na onze oversteek, dat komt in Delfzijl wel. Voor de zekerheid vullen we de tank wel aan met onze jerrycans. Ook vullen we de olie bij en maken het wierfilter schoon. Om even over half elf zijn we klaar voor vertrek. De motor denkt daar echter anders over en geeft geen kik. Maar goed dat Paul Michèl zo handig is. Hij checkt de accuspanning, maar daar is niets mis mee. Vervolgens duikt hij in de motorruimte. Hij checkt de zekering. Daar lijkt ook niets mis mee, maar wellicht speelt ook hier een vochtprobleem. Door de overtocht is het vochtig en klam geworden op de boot. Ook de walstroom en zelfs de mobiele telefoon klaagden al over vocht in het systeem. Zodra de zekering weer op zijn plek zit, probeert Renata de motor te starten en jawel hoor, hij draait weer als een zonnetje. Met een uurtje vertraging gaan we alsnog op weg.
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	Met de stroming mee gaat het als een speer richting Delfzijl. Onderweg zien we een vrachtschip met drie complete windmolens aan boord. Dat is toch wel indrukwekkend. Ook passeren we verschillende vissersboten. Het is droog en tussen de wolken schijnt de zon. Een relaxed tochtje met wind van achter en het fokje op en een beetje sturen langs de betonning. Renata vermaakt zich wel aan het roer.

	We passeren links en rechts industrie en windmolenparken. Met een gemiddelde snelheid van 7 Kts schiet het goed op. Bij de afslag naar Delfzijl staat een zeer sterke stroming. Er vaart hier constant een motorboot met zwaailicht vermoedelijk voor de grotere scheepvaart, maar misschien ook voor eventuele begeleiding. Renata mag hier oefenen met de bocht nemen bij sterke stroming. Met Paul Michèl's goede tips gaat dat heel soepel. Oefening baart kunst, is toch het belangrijkste bij het leren varen en zeilen. 
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	Al vrij snel komt Delfzijl nu in zicht. Voor we onze route vervolgen naar de Staande Mastroute, varen we Jachthaven ZV-Neptunus binnen waar een bunkerstation is. Er ligt al een boot aan de pomp, maar daarnaast is nog een plekje, voordat de eerste ligplaatsen beginnen. Het is niet het makkelijkste plekje om aan te varen qua overgebleven ruimte. Doordat de steiger ook nog aan hoge wal ligt, komen we niet dichtbij genoeg voor Renata om van boord te kunnen springen. Renata gooit dus een lijn naar iemand op de kant. Deze meneer doet niet veel moeite om de lijn te vangen en de lijn belandt dus van de steiger in het water. De achterkant van de boot komt wel bij de steiger en Paul Michèl stapt hier af. Zijn lijn blijft helaas achter het reddingslampje hangen en als hij hieraan zou trekken, trekt hij de boel kapot. Zo komen we in de situatie dat Paul Michèl op de kant staat en Renata alleen op de boot. Of ze maar even opnieuw aan wil komen varen om een nieuwe poging tot aanleggen te doen. Renata roept dat ze dit helemaal niet kan, maar Paul Michèl staat er relaxed bij op de steiger. Er komt van alle kanten hulp. Onder andere mensen met pikhaken en voldoende mensen om lijnen aan te pakken. Renata maakt een rondje in de kom voor de steiger en komt nu - op advies - andersom aanvaren. Met de tips vanaf de kant stuurt Renata de boot netjes met de punt naar Paul Michèl. Even terugslaan om geen aanvaring met de boot in de eerste ligplaats te veroorzaken en dan kan Paul Michèl de voorlijn aan bakboord pakken. Vervolgens gooit Renata de achterlijn aan bakboord naar de hulptroepen op de steiger en zo trekken ze de boot verder naar de kant. Renata haalt opgelucht adem. Missie in één poging volbracht, niets geramd en gejuich van de mensen op de kant. Nogmaals... al doende leert men, maar normaal zou Renata deze actie niet als eerste oefenmateriaal kiezen. 

	Eenmaal op de kant blijkt dat de diesel aan de pomp bijna op is. We mogen het laatste restje uiteraard wel hebben. Hiervoor zal havenmeester Samantha over twintig minuten naar het bunkerstation komen. 

	In de tussentijd spreken we Riens en Ineke van SY Zeezwaluw. Zij hebben afgelopen winter met Marianne en Meine van SY Cestlavie in de Oosterhaven in Groningen gelegen. Van Ineke horen we dat de Staande Mastroute het vandaag niet gaat worden, omdat de Driebondsbrug in Groningen maar één keer in de week draait en wel op vrijdag om 11.00 uur. Oké, nieuwe uitdaging, want dan hadden we al thuis moeten zijn voor de kinderen.

	Nieuwe plannen worden gesmeed. We blijven hier in de haven liggen. Vrijdagochtend in alle vroegte zullen we onze weg vervolgen naar Groningen. De kinderen laten we met de trein naar Groningen komen en dan stappen zij daar - na de Driebondsbrug - aan boord om het laatste gedeelte van onze zeiltrip mee te varen via de Staande Mastroute naar Lelystad. In de tussentijd gaan wij Delfzijl onveilig maken.

	De energieke en goedlachse havenmeester Samantha geeft ons 20 liter diesel en een mooi plekje in de haven. Zodra we op onze ligplaats liggen, gaat Renata aan de slag met de blog van de overtocht. Paul Michèl doet de huik om het grootzeil en de fokkehoes om het fok. Als hij met dat laatste bezig is, ziet hij opeens wat die rotklap heeft veroorzaakt, toen we net aan onze overtocht naar Nederland waren begonnen. En daar zijn we niet blij mee. We zijn onze trilenz 12" radarreflector verloren, zo'n ding met drie bollen wat boven in de mast gemonteerd zit en ervoor zorgt dat we goed zichtbaar zijn op de radar. En zo'n apparaat kost toch wel zo'n € 400... Bovendien is ook het dek door de val op twee punten beschadigd. Maar eens kijken wat de verzekering hierin kan betekenen...

	 

	[image: Afbeelding met persoon, voedsel, glimlach, Snack

Automatisch gegenereerde beschrijving]

	 

	Ook vanavond gaan we lekker uit eten. Deze keer bij Antalya, een Turks & Italiaans restaurant. Het is fris, modern en sfeervol ingericht en we krijgen weer een heerlijk maaltje te verorberen. Zeer voldaan lopen we terug naar de boot waar we weer lekker gaan slapen.

	Afstand door het water: 23,3 NM; Duur: 3 uur en 17 minuten; Gemiddelde snelheid: 6,9 Kts

	Woensdag 26 juli 2023

	Vandaag een dagje Delfzijl. We beginnen de dag met het plaatsen van onze blog van de overtocht. Straks gaan onze volgers zich nog zorgen maken of we de overkant wel gehaald hebben.

	Nu we onze zeiltrip noodgedwongen moeten verlengen, is het tijd voor een wasje. Terwijl wij de was doen is havenmeester Samantha druk in de weer bij het sanitair. Ook dat houdt ze allemaal gewoon zelf schoon. Tijdens een gezellig praatje is de was zo gedaan. 

	Net als we onderweg zijn naar watersportwinkel Delfparts in het nabijgelegen Farmsum - om de kaart van de Staande Mastroute te halen - begint het te hozen. We rennen snel terug naar de boot, hier hebben we geen zin in. Daar wachten we de bui af en gaan opnieuw op pad. Deze keer wel succesvol en met een zonnetje erbij. We lopen over de spuisluis in het Oude Eemskanaal.

	Spuisluizen

	Spuisluizen hebben als doel het dichtslibben van waterwegen te voorkomen en zijn vooral toegepast bij kleine zeehavens. Achter de sluis bevindt zich een waterbekken, dat bij vloed wordt gevuld. Bij afnemend tij wordt de sluis gesloten om deze bij laagwater weer te openen. Door het met grote kracht naar buiten stromende water wordt het slib dat op de bodem voor de sluis is neergeslagen losgewoeld en afgevoerd.

	Bron: sluizenenstuwen.nl

	 

	Bij de watersportwinkel ligt het boekwerk van de Staande Mastroute al voor ons klaar. We worden allervriendelijkst geholpen. Na een gezellig praatje vervolgen wij onze route.

	We lopen naar het centrum van Delfzijl om wat te winkelen en aansluitend boodschappen te doen. Hierbij stuiten we op een informatiepaal over de historie van het vestingstadje Delfzijl:
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	De historie van Delfzijl

	Delfzijl ligt op een belangrijke strategische plek en dat heeft van begin af aan de ontwikkeling van de nederzetting bepaald. Vanaf de dertiende eeuw werden van hieruit de scheepvaart op de Eems en vanaf de vijftiende eeuw de handelsroute naar Groningen gecontroleerd. Met de aanleg van drie sluizen (zijlen) in de Delf (de oude benaming van het Damsterdiep) kon men het zeewater buiten houden of ter verdediging het zeewater gecontroleerd over het land laten stromen. Omstreeks 1400 was er al een primitief havenbedrijf.

	 

	In het centrum van Delfzijl staat ook nog de mooie stellingmolen genaamd 'Adam' uit 1875. Het is een oude korenmolen.

	Molen Adam

	Adam is een molen met een voorgeschiedenis. Deze was namelijk, mèt een andere molen genaamd Eva, begonnen als watermolen voor de schepperij Innersdijk aan het Boterdiep bij Bedum. De bouw van deze molens werd op 8 april 1790 aanbesteed. Omstreeks 1817 raakten beide molens overbodig door de bouw van nieuwe watermolens. Eva verhuisde naar Usquert, waar zij een tweede leven begon als korenmolen en op 19 december 1890 afbrandde. De vervolgens herbouwde - en nog altijd bestaande - molen behield de naam Eva. De Adam bleef evenwel in Bedum en werd daar in 1817 verkocht aan Hendrik Jans Brouwer die het verbouwde tot pelmolen. Later is met deze molen ook koren gemalen. 

	In 1875 verhuisde Adam, met behoud van zijn naam, van Bedum naar Delfzijl. Bij die herbouw moet het achtkant zijn ingekort.

	Bron: Molendatabase.nl

	 

	Even verderop bij de haven staat het kunstwerk 'Video Clip Folly':
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	Video Clip Folly

	Bij de haven van Delfzijl, in het zicht van de Eems, staat een wonderlijk bouwwerk: een folly. Het lijkt alsof het gebouw dat gebouwd werd op de scheepswerf Niestern Sander in Delfzijl, uit elkaar getrokken is en zich nog net staande weet te houden op zijn drie poten. De kubusvorm is losgeraakt van zijn achterwand waarop stroken staal nonchalant een dak lijken te suggereren. Roodbruin geschilderde stalen wanden, bedekt met grijze lijnen, geven het bouwsel een maritieme uitstraling. Via een bolle loopbrug kom je in het gebouw waar wanden en vloeren niet haaks ten opzichte van elkaar staan en desoriënterend werken. Video clip folly is een typisch voorbeeld van het deconstructivisme: een verzamelnaam voor chaotisch ogende en gefragmenteerde architectuur met vaak scheve daken, vloeren en wanden. De achterliggende gedachte van deze postmoderne stijl is om de verwarring en onzekerheid van de samenleving te vertalen naar bouwkunst.

	Het paviljoen van de Oostenrijkse architectengroep Coop Himmelblau bevond zich niet altijd in Delfzijl. Het dankt zijn ontstaan aan het 950-jarige bestaan van de stad Groningen. Ter gelegenheid hiervan organiseerde de gemeente en het Groninger Museum in 1990 de manifestatie What a wonderful World! Music Videos in Architecture. Aan vijf internationale architecten werd gevraagd een paviljoen te ontwerpen om videoclips te vertonen. Het Groninger Museum trad met What a wonderful World! buiten zijn muren en trok een breed en enthousiast publiek aan. Na de succesvolle manifestatie verhuisde de folly naar haar bouwer, scheepswerf Niestern Sander in Delfzijl, om te worden verschroot, wat echter niet gebeurde. Pogingen om het weer in Groningen te herplaatsen liepen op niets uit. Een gezamenlijke actie van de werf, de gemeente Delfzijl en Groningen Seaports leidde wel tot resultaat: het paviljoen werd gerestaureerd en kreeg zijn huidige plek aan de Handelskade Oost in Delfzijl.

	Bron: Staatineemsdelta.nl

	Aan alles kun je zien dat Delfzijl zijn best doet om een aantrekkelijk plaatsje te zijn voor de toerist. Alles staat goed in de verf, er zijn mooie bruggen en panoramapunten gebouwd en er is zelfs een strandje aangelegd. Ze zijn goed bezig hier!

	Donderdag 27 juli 2023

	Nog één dag Delfzijl tot we onze weg kunnen vervolgen via de Staande Mastroute. Vandaag brengen we een bezoekje aan MuzeeAquarium Delfzijl. Dit museum is een combinatie van een natuur- en cultuurhistorisch museum en een zeeaquarium. Dit aquarium is gehuisvest in een originele munitiebunker uit de Tweede Wereldoorlog. Toen bij de herbouwing de ingang naar de bunker verplaatst moest worden, moest er een doorgang worden gemaakt in de 3 meter dikke muur van de bunker. Imposant om te zien.

	Ieder aquarium in de bunker legt een link met de omgeving waar je deze vissen zou kunnen aantreffen: een sloep, een steigerpaal met een meeuw erop, een anker. Echt leuk gedaan. 

	We kijken een film over de geschiedenis van Delfzijl, over de scheepvaart, de industrie en de bouw van de grote sluizen, die nu worden gebruikt.

	We vervolgen onze route naar het natuurhistorische gedeelte. Hier is een grote schelpenverzameling. De grootste en zwaarste schelp in de collectie is de doopvontschelp van een meter doorsnee. Hij weegt meer dan 200 kg. 
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	Er is een tentoonstelling over de geologie van de aarde. In het archeologische gedeelte vind je het verhaal:

	Sporen onder de grond

	Even ten oosten van Delfzijl bevindt zich een unieke plek, waar onder je voeten de sporen van meer dan vijfduizend jaar bewoning zitten! Dat er ooit een klooster stond, was bekend. De naam van het gehucht werd daarom in de negentiende eeuw Heveskesklooster. Voor die tijd heette het Oosterwierum.

	Dat er nòg een verrassing in de bodem zat, vermoedde niemand. In 1982 werd hier een hunebed opgegraven, verborgen onder een metersdikke laag klei en veen. Dat hunebed, het meest noordelijke van Nederland, werd maar liefst 5400 jaar geleden gebouwd. Die lange bewoningsgeschiedenis maakt Heveskesklooster uniek in Groningen.

	De waterput is een bodemvondst van het klooster uit vervlogen tijden. 

	In het cultuurhistorisch gedeelte van het museum wordt een kijkje gegeven in de scheepvaart en bijbehorende communicatie en navigatie. Er staan hier schitterende scheepsmodellen. Ook is hier een gedeelte gewijd aan de historie van het vestingstadje Delfzijl. 

	Alles bij elkaar een leuk, informatief en interactief museum dat de moeite van een bezoekje meer dan waard is.

	Bij vertrek uit het museum regent het helaas weer. Niet echt weer voor een gezellig ommetje of een stadswandeling. Ondanks de regen lopen we wel meteen door naar het centrum om nog een paar boodschapjes te halen alvorens we onze toevlucht weer zoeken in de knusse omgeving van de boot. Hopelijk is het weer de komende dagen beter. De Staande Mastroute in de regen zou toch wel heel jammer zijn en nog wel extra, omdat morgen de kinderen zullen aanhaken.

	 


We vervolgen onze reis via de Staande Mastroute terug naar Lelystad

	Na geduldig wachten kunnen we eindelijk aan de Staande Mastroute beginnen! Een mooie tocht door het binnenland, alvorens het laatste stuk terug te zeilen naar onze thuishaven in Lelystad.

	Vrijdag 28 juli 2023

	's Morgens om half zes gaat de wekker. Aankleden en trossen los. Om even voor zessen verlaten we samen met SY Viva la Vida en nog een Zweeds zeiljacht de jachthaven op weg naar Groningen. Op tijd op weg om de opening van de Driebondsbrug in Groningen niet te missen. Deze brug opent maar één keer in de week op vrijdag om 11.00 uur. Bij de Kleine Kolk zeesluis voegt zich nog een zeilboot bij ons. Vervolgens varen we met z'n vieren op over het Eemskanaal.

	Volgens Buienradar is het droog, maar wij voelen toch echt constant miezer. Het gaat gelukkig wel vlot. Voor we het weten zijn we bij de Ruischerbrug. Daar liggen al een stuk of 12 boten te wachten aan de kade. Dat is vast niet voor niets. We begrijpen van hen dat dit de laatste plek is voor de Driebondsbrug waar je de boot kunt vastleggen om te wachten. Wij leggen als derde op de stapel langszij en praten gezellig met de bemanning van SY Diana. SY Viva la Vida volgt als vierde boot in onze stapel. Een gezellige boel. Zo komen we de tijd wel door.

	Om even over tienen gaan we klaarmaken om te vertrekken, we moeten namelijk om half elf klaarliggen voor de Driebondsbrug. Er komt achter ons ook nog een flinke kolonne boten aan. Het begint zo langzamerhand wel een puinhoop te worden. Uiteindelijk moeten we met zo'n 35 boten een half uur rondjes draaien voor de Driebondsbrug.
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	Rond kwart voor elf komt er een begeleidingsboot van Rijkswaterstaat ons voorbereiden op het draaien van de brug. We krijgen te horen dat we goed aan moeten sluiten en stuurboordzijde moeten houden, want de tegenliggende boten passeren tegelijkertijd de brug.

	Rond tien voor elf gaat de brug open. Met al het draaien zijn wij bij toeval vooraan terecht gekomen, dus we hebben de eer om de Driebondsbrug als eerste te passeren. En met ons passeren nog zo'n 50 boten deze brug. Hij staat wel een kwartier open. We horen op de marifoon dat er in de verte nog een boot aankomt. Jammer, maar helaas, daar gaan ze niet op wachten. Dat wordt dus een week ander vertier zoeken. Dan baal je!

	Bij het passeren van de Oosterhavenbrug worden er opnames gemaakt door RTV Noord. Je ziet ons als eerste deze brug passeren.

	De boten die een plekje willen in de Oosterhaven moeten hier voor de volgende brug wachten tot havenmeester Christa iedereen een plekje toe kan wijzen. Tegelijkertijd liggen alle boten die verder willen hier ook te draaien tot de volgende brug opent. Eén grote chaos dus! Wij leggen voor korte tijd aan de buitenkant van de haven aan om te wachten.

	Niet veel later krijgen we een plekje toegewezen. Het is niet heel gemakkelijk om onze boot op de plek te draaien, omdat er een brede motorboot naast ons ligt. En eigenlijk gedoe om niks, want als wij liggen, vertrekt de motorboot.

	Terwijl wij onze boot aanleggen, wordt onze overbuurvrouw geïnterviewd voor het nieuws. Ons zie je op de achtergrond in beeld. Grappig!
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	We liggen op een prachtig plekje in de stad. Nadat we ons om één uur hebben aangemeld bij het havenkantoor in de watersportwinkel, gaan we het centrum in voor een lekker broodje bij Backwerk. Daarna gaan we terug naar de boot waar de kinderen om half drie aansluiten. Ook één van onze trouwe volgers - Karen - hebben we aan boord uitgenodigd voor een kopje thee met wat lekkers. Erg gezellig allemaal.

	Daarna is het tijd om nog even te gaan shoppen met de kinderen en een lekker maaltje te halen voor het avondeten. Vanavond een beetje bijtijds naar bed. Vanmorgen al vroeg opgestaan en morgen willen we om 9.00 uur klaarliggen om de eerste brugopening mee te pikken.

	Afstand door het water: 19,8 NM; Duur: 4 uur en 15 minuten; Gemiddelde snelheid: 3,7 Kts

	Zaterdag 29 juli 2023

	Zoals gepland zijn we op tijd voor de eerste brugopening. Het is erg leuk om de hele stad door te varen. De bruggen zijn goed op elkaar afgestemd. Sommige brugwachters fietsen snel mee naar de volgende brug. Zo blijft de conditie lekker op peil!

	In de buurt van het Groninger Museum worden we opeens begroet door Henk en zijn vrouw die met hun boot langs de kant liggen. Wat een toeval! Henk is de voormalige havenmeester van onze thuishaven. 
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	Vervolgens zetten we koers richting Lauwersmeer. Nu we wat meer in het buitengebied varen is minder duidelijk of een brug automatisch gaat draaien of niet. Een marifoonkanaal staat er niet, maar er staan voor de pleziervaart wel palen met een knop, waarmee je je kunt aanmelden. We drukken op deze knop, maar nergens blijkt uit of dit ervoor gaat zorgen dat de brug gaat draaien. We drukken dus nog een paar keer, omdat er niets gebeurt. Dan komt de luidspreker tot leven: 'Eén keer drukken is ook genoeg!' Tja, als er op één of andere manier een reactie was gekomen, hadden we dat ook wel gedaan...

	Onder het varen ontbijten we. Judith is vandaag onze stuurvrouw. Zij stuurt volleert de boot langs de kanalen, bruggen en sluizen!

	Het weer is wat wisselvallig. Veel wolken, wat zon en ook nog een flinke regenpiek. Paul Michèl gaat voor minimalistisch, geen nat zeilpak voor een kwartier regen, maar liever een natte zwembroek.

	De wind, die de hele dag al straf is, maakt van het Lauwersmeer een windgat.

	Naast tientallen bruggen, passeren we ook een paar kleine sluizen. Bij één van deze sluizen worden we er valselijk van beschuldigd dat we niet achterom kijken. Alsof de boot die al de hele dag achter ons vaart door ons geen plek meer heeft in de sluis, wat een onzin... Ruimte zat! Deze sluiswachter heeft zeker zijn dag niet.
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	Over het algemeen kunnen we trouwens alleen maar zeggen dat de brugwachters allervriendelijkst zijn en de opening van de bruggen goed op elkaar is afgestemd. In Dokkum moeten we eenmalig vijf euro bruggeld in het klompje van de brugwachter stoppen voor het draaien van de bruggen. Altijd leuk voor de kinderen om het klompje te vangen.

	In Birdaard besluiten we aan te leggen bij snackbar De Witte Olifant. Het is inmiddels al 19.00 uur. Het is druk bij de snackbar en er draait hoempapa muziek. Het bestellen gaat snel. Vervolgens moeten we drie kwartier wachten, omdat er zo'n twintig telefonische bestellingen voorgaan. Als we eindelijk met ons maaltje aan tafel schuiven, blijkt de berenklauw van één van de kinderen zwart. Maar weer terug en weer een kwartier wachten, terwijl de rest van het eten koud wordt. Niet echt een succes allemaal...
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	We gaan gauw verder om een plekje te zoeken voor de nacht. De aanlegplaatsen voor twee of drie boten langs de route zijn inmiddels allemaal vol. Wij zijn daardoor aangewezen op de jachthaven van Lekkum, die op de punt van de haven uitermate geschikt zou zijn voor passanten. Wij zijn benieuwd! In de praktijk mag deze aanlegplaats de naam jachthaven echt niet dragen. Voorzieningen zijn er niet: geen sanitair, geen stroom, geen water. Met wat moeite kunnen we aan de kop van de kade aanmeren. We krijgen de boot echter niet helemaal aan de kant, want de diepgang is blijkbaar minder dan 1,50 m, dus we 'parkeren' maar in de blubber.

	Het informatiebord van de haven staat op een onmogelijke plek. Namelijk bijna boven het laagste gedeelte van de kleine botenhelling die ze hier dan weer wel hebben. Hoe ze hier trouwens in hemelsnaam bedacht hebben 40 boten - klein en groot - kwijt te kunnen is ons een raadsel. Wij liggen op de enige plek waar je met goed fatsoen een iets grotere boot neer kan leggen. En - voor het gemak - ook nog op een plek naast de 'bak voor kak', zoals ze het zelf zeggen!

	Maar goed... Voor nu prima. We drinken gezellig een kopje thee en gaan dan lekker slapen. Morgenochtend weer vroeg op pad.

	Afstand door het water: 57,1 NM; Duur: 10 uur en 17 minuten; Gemiddelde snelheid: 4,3 Kts

	Zondag 30 juli 2023

	Negen uur gaan de trossen weer los, want in Lekkum is geen bakker of supermarkt te bekennen. We varen gelukkig zonder problemen los uit de modder. Op naar Leeuwarden om een vers broodje te halen voor het ontbijt. Ook hier moeten we weer bruggeld in het klompje stoppen, deze keer € 3,50.

	Het is in Leeuwarden oppassen geblazen met de bomen langs de kade. Een Engelsman bij ons in de buurt haakt bij het aanleggen zijn mast bijna in een boom. Wij leggen aan de overkant aan en lopen naar de Jumbo voor verse broodjes en beleg. Op de boot gaan we uitgebreid ontbijten met een lekker eitje erbij.
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	Plotseling realiseren we ons dat de brugwachters tussen 12.00 uur en 13.00 uur pauze hebben op zondag. Als we de resterende zeven bruggen in Leeuwarden nog voor twaalf uur willen passeren moeten we aanstalten maken om te vertrekken. Na vijf bruggen is het 12.00 uur. Van de brugwachter begrijpen we gelukkig dat de rest van de bruggen ook nog wel open zullen gaan. En dat blijkt ook zo te zijn. Alleen bij de spoorbruggen moeten we iets langer wachten.

	De wind is echt bizar voor het binnenwater. Minder dan windkracht 5 Bft komen we niet tegen en we tikken zelfs regelmatig windkracht 7 Bft aan. En het grootste deel van de tijd staat de wind ook nog vol op de punt. Gelukkig is het wel meest van de tijd droog en is er een klein zonnetje.
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	Bij Grouw is het een drukke bedoening. Op het water en in het dorp, want er is blijkbaar een braderie. Tussen de chaos op het water, komen we hier zelfs een varende woonboot tegen. 

	Op het Sneekermeer staat er een straffe zijwind. De boot hangt schuin, terwijl we geen zeil op hebben. Het moet niet gekker worden!

	Over de Grote Brekken vervolgen we onze route, het laatste stukje naar Lemmer. Daar zoeken we een plaatsje aan de steiger bij Jachthaven Iselmar. De kinderen gaan nog even zwemmen en daarna gaan we aan boord lekker eten. Als toetje hebben we de heerlijke stoofpeertjes van Eduard. Dan is het tijd voor een film. 
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	Afstand door het water: 42,3 NM; Duur: 6 uur en 54 minuten; Gemiddelde snelheid: 4,8 Kts

	Maandag 31 juli 2023

	Waar de plannen waren om vandaag het laatste gedeelte van Lemmer naar Lelystad te varen, blijkt dit door de weersverwachtingen opnieuw geen optie. Teveel wind en ook nog tegen, vergezeld van de nodige regen. We zijn het tegenwerkende weer inmiddels spuugzat.

	Bij het krieken van de dag zien we dat er alleen komende nacht een weergaatje is, als we niet nog langer willen blijven liggen wachten. Voor de kinderen niet een ideaal weergaatje, dus zij gaan vanavond met bus en trein weer naar huis. 

	Na het ontbijt en de afwas wagen we ons ondanks de regen toch naar buiten. We lopen naar het dorp en doen wat boodschapjes.

	In de middag huren we voor een uurtje een bowlingbaan in het hotel bij de jachthaven. Daarna is het alweer tijd om te eten en de kinderen op de bus naar huis te zetten.

	Wij moeten dan nog wachten tot een uur of elf vanavond om te vertrekken. Op dat moment zal de wind terugzakken van een dikke windkracht 5 Bft naar een dikke windkracht 4 Bft en dan zal de wind hopelijk lang genoeg van het zuidwesten naar het westen draaien om ons te helpen dit laatste stukje terug te zeilen. Voordat de wind weer aan gaat trekken zouden we dan in Lelystad moeten zijn.

	In de tussentijd werken we aan de blog en aan een YouTube-filmpje van de Staande Mastroute. En - niet onbelangrijk - we slapen een anderhalf à twee uur vóór, zodat we vast een paar uurtjes meepikken. Als om half elf de wekker gaat staan we met frisse tegenzin op. We zijn het weer zo ontzettend beu!

	We wachten nog een buitje af alvorens de trossen los te gooien. Het is wederom zo zwart als de nacht. We zijn aangewezen op plotter en verlichte tonnen.

	Al snel zijn we bij de Prinses Margrietsluis. Renata roept deze op via VHF-kanaal 20: 'Goedenavond Prinses Margrietsluis, hier Zeilboot Ohana. Wij willen graag schutten naar het IJsselmeer.' Doordat het geluid via de marifoon niet altijd glashelder doorkomt, begrijpt Renata de sluiswachter verkeerd. In plaats van dat we bakboord de sluis in kunnen, moeten we bakboord aan de steiger gaan liggen. Renata krijgt een berisping dat ze wel goed moet luisteren! Als ze vervolgens vraagt hoe laat we gaan schutten, krijgt ze alleen terug dat we moeten wachten tot het licht groen wordt. Ja, dat weten wij ook wel, maar is dat vandaag nog of wordt dat morgen... Wat is dat met die sluiswachters. Stappen ze allemaal met hun verkeerde been uit bed? 

	Dinsdag 1 augustus 2023

	Blijkbaar ligt er op dit moment al een boot in de sluis en mogen wij daarna invaren. De wachttijd viel dus uiteindelijk nog wel mee.

	De Prinses Margrietsluis is gigantisch. Hij is 260 m lang en 16 m breed en wij liggen er in ons eentje in. Dan voel je je ineens heel klein.

	Al snel kunnen we de sluis weer verlaten. Dan is het wel even goed oppassen geblazen, want het is niet zomaar duidelijk waar we moeten varen. Daarom kijken we ook constant met z'n tweeën. Er komt ook een boot - die niet zichtbaar is via de AIS - recht op ons af varen met een verblindende schijnwerper op ons gericht. Goeie genade, wat is dit? Het blijkt een vissersboot en die hebben er nogal eens een handje van de AIS niet aan te zetten.
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	Het is wat onstuimig zo op de motor tegen de wind in. Toch valt het ons nog mee met de 20 Kts wind en de korte golven. We varen wat verder door tegen de wind in, zodat we bij de hoek met een stukje fok op net een koers hoog aan de wind kunnen varen richting Lelystad. En zo gaan we eigenlijk als een speer! Ook de maan komt eindelijk tevoorschijn, waardoor het zoveel lichter wordt in de nacht. De zendmast van Lelystad komt steeds meer in zicht.

	Om 4.00 uur 's ochtends varen we onze thuishaven in Lelystad binnen. In het donker is het wel even goed kijken wat nou precies onze box is. Zeker omdat we een beetje in de war raken door boten van passanten die er tussen liggen. Al snel liggen we toch weer keurig vast en mogen we wat gaan náslapen. Zodra we de luiken sluiten barst de bui los. We hebben geboft dat we het onderweg droog hebben gehouden! 
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	Om 9.15 uur worden we weer wakker. We ontbijten en gaan dan snel aan de slag met opruimen en karren met spullen naar de auto brengen. We krijgen weer een flinke bui op onze pet. Tegen één uur stappen we in een - tot de nok toe gevulde - auto op weg naar huis, op weg naar de kinderen! 

	Afstand door het water: 34,4 NM; Duur: 5 uur en 7 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,4 Kts

	 


Praktische informatie

	In dit hoofdstuk hebben we alle praktische informatie met betrekking tot onze zeiltocht voor je verzameld en geordend. We trappen af met alle klusjes die we ter voorbereiding hebben uitgevoerd en we kunnen je vertellen, dat waren er nogal wat. Daarna gaan we nog wat dieper in op de belangrijkste ervaringen die wij op deze reis hebben opgedaan. Ik denk dat het niemand zal verrassen dat ‘Storm’, één van de onderwerpen zal zijn. Hierop volgt een chronologisch overzicht met alle havens en plaatsen die we aangedaan hebben. Om af te sluiten met kaarten en afgelegde afstanden, navigatiemateriaal en handige apps en een stukje over veiligheidsmaatregelen.

	Klusjes

	Aan een boot kun je altijd klussen, maar in aanloop naar een langere tocht en dan ook nog een overzeese tocht neemt het aantal klusjes hand over hand toe. We hebben helaas niet al te veel gezeild in aanloop naar deze tocht – dus van rustig inslingeren is geen sprake geweest – maar we hebben wel genoeg geklust!

	Poetsen en opruimen

	Als na het winterseizoen voorjaarszonnetje eindelijk weer van zich laat zien wordt het tijd voor het poetsen van de boot, het testen van de motor, het vullen van de watertank en niet te vergeten voor opruimen.

	Dek poetsen

	In het Paasweekend was er eindelijk tijd en geschikt weer om een bezoekje te brengen aan onze boot en deze een grondige poetsbeurt te geven en dat was bepaald geen overbodige luxe... Dus... ons oude kloffie aan en handen uit de mouwen! Met borstel en groene zeep namen we het teakdek onder handen en met de hogedrukspuit het polyester. Een combinatie die ons vorig seizoen goed was bevallen! Het harde werken wierp gelukkig al snel haar vruchten af! Na een paar uurtjes ploeteren zag onze dame er weer blinkend schoon uit!
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	We hadden nog wat tijd over en we vulden de dieseltank bij en lieten de motor weer voor het eerst dit seizoen draaien. Mooi hoe de motor na de eerste startgeluiden weer begint te pruttelen. Alsof het nog maar kort geleden is, dat hij voor het laatst draaide. Geen centje pijn na een hele winter stilliggen. 

	Buitendouche

	Eén wens die nog hoog op het lijstje stond was een buitendouche. Na het zwemmen even af kunnen spoelen of een eenvoudige douche als we ergens voor anker liggen. Een mooie aanvulling op het teiltje warm water met een washandje, zullen we maar zeggen. Hiervoor doken we in de bakboord achterhut waar de watertank zich onder het bed bevindt en waar de pomp zit. Als we daar bij de pomp een T-stuk plaatsen, kunnen we hier een slang aan bevestigen richting de bakskist. Daar kunnen we dan een eenvoudige kraan bevestigen, waaraan we een Gardena-verloopstukje kunnen draaien en vervolgens een tuinslang met een sproeikop kunnen bevestigen. Zo krijgen we op een eenvoudige manier een buitendouche tot onze beschikking!
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	Watertank

	Tijd ook om de watertank weer te vullen met vers water en gelijk te onderzoeken hoe het zit met de overloop, want daar klopte iets niet mee. Zodra de tank vol is loopt het water gewoon de boot in. Dat kan nooit de bedoeling zijn... Het lijkt alsof de vorige eigenaar - bij het inbouwen van een kachel - besloten heeft dat de slang van de overloop in de weg lag en eigenlijk overbodig was. Er is geen verbinding en de opening bij de watertank is dicht gekit, wat de truc (in ieder geval na zoveel jaar) niet doet...  De kit is inmiddels verdroogd en lekt dus. De doorvoer in de spiegel van de boot leek voor de watertank te zijn, maar bleek de ontluchting van de gasbun te zijn, dus dat verhaal over die kachel is leuk bedacht, maar klopt waarschijnlijk niet. Wat we gaan proberen is om de overloop met de gedroogde kit goed af te sluiten, zodat daar geen water meer uit kan komen. Een eventueel teveel aan water zal dan waarschijnlijk via het ontluchtingsbuisje op de watertank naar buiten komen in plaats van de boot inlopen, wat nu het geval is. Het is een eenvoudige oplossing en het proberen waard. Op onze reis hebben we gemerkt dat ook dit niet gebeurt. De tank begint bol te staan als hij vol is en uiteindelijk gaat de tank lekken via de schoonmaakdop. Voorlopig nog maar even goed in de gaten houden dus. Wellicht is het inbouwen van een watermeter een handiger.

	Bilgepomp

	Een derde waterproject was het aansluiten van de bilgepomp. Deze pomp konden we wel gebruiken door een tijdelijke aansluiting te maken met de accu, maar het zou fijn zijn als de pomp permanent aangesloten is en de bedrading weggewerkt. Omdat een aansluiting op de afvoer nog niet zo heel eenvoudig is, zullen we een slang aankoppelen die in de gootsteen of buiten kan worden gehangen om het water af te voeren. Het gemak is daarmee in ieder geval al vele malen groter dan nu het geval is.
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	Opruimen, uitzoeken, inrichten en schoonmaken

	Naast al deze klussen moest er ook nog het nodige opgeruimd, uitgezocht, ingericht en schoongemaakt worden. Dus de bakskist ging helemaal leeg. Er kwam flink wat rommel uit en we maakten meteen een flinke schifting. Een groot deel was leeg en kapot en ging dus weg. Ook binnen gingen we reorganiseren en opruimen. Bovendien haalden we een lekker sopje door de boot. Al met al staken we de handen dus flink uit de mouwen!

	Slaapcomfort

	Project slaapcomfort kreeg vorig jaar al een aanvang met een lattenbodem in de punt. Dit jaar krijgt het project een vervolg met nieuwe kussens. Het idee is dat we vanaf nu zijn iedere nacht urenlang onder zeil zullen zijn. Het probleem was dat de kussens in de punt van onze boot - waar wij onze slaapplaats hebben - eigenlijk al een tijdje op waren en de platen waarop we liggen dus voelbaar. Daarnaast kon het eventuele vocht nauwelijks weg en begonnen de kussens - na een tijdje op reis zijn - klammig te worden aan de onderkant. Niet bevorderlijk voor het behoud van de kussens en ook niet voor ons comfort. Vorig jaar hebben we daarom het project 'Lattenbodem' uitgevoerd.

	Lattenbodem

	Het was een stukje maatwerk. Onze punt is op het breedste punt 1,80m. We bestelden daarom twee eenvoudige lattenbodems van 90 bij 200cm bij de Lidl. Met een simpel sommetje in Excel berekenen we hoeveel we de achtereenvolgende latten moeten inkorten om netjes uit te komen op de breedte in het uiterste puntje van de hut. Vervolgens begint het aan één zijde loshalen van de latten van de band, het meten, uittekenen en zagen. Als dat klaar is gaat de lattenbodem weer mee naar binnen om daar de band weer vast te nieten aan de ingekorte latten. Daarna rest nog het bevestigen van de lattenbodem aan de geplaatste latten in de punt van de boot. Het resultaat mag er wat ons betreft zijn. We kunnen niet anders zeggen dan dat het slaapcomfort hiermee flink omhoog is gegaan!
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	Kussens

	Deze zomer wilden we nog langer op pad dan afgelopen zomer. Dat heeft ons doen besluiten dat het een mooi moment was om de kussens in de punt ook te vervangen. We kozen voor nieuwe binnenkussens van 12cm dikte - 2cm dikker dan de vorige kussens - en dat in een mooie nieuwe bekleding passend bij de al bestaande bekleding in de boot. Wij zijn er ontzettend blij mee!
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	Onderhoud ankerketting

	We stelden ons wat vragen bij de ankerketting: Hoe lang is onze ankerketting? En hoe diep kunnen we eigenlijk maximaal ankeren? Hoog tijd om de ankerketting uit de ankerkluis te halen en nader te onderzoeken! In de aanloop naar onze tocht naar Noorwegen waren we benieuwd hoe lang onze ankerketting eigenlijk is. Waar de diepte op het IJsselmeer doorgaans de drie à vier meter niet te boven gaat, is dat in Noorwegen een ander verhaal. Omdat we van plan waren om regelmatig te ankeren in Noorwegen, gingen we meten hoe lang onze ankerketting was. Hiervoor haalden we de ankerketting volledig uit de zogenaamde ankerkluis. Het bleek dat we ruim 30 meter tot onze beschikking hebben. Dat betekent dat we tot maximaal ongeveer 10 meter diep konden ankeren. Wat we helaas ook zagen bij dit onderzoek, was dat het begin van de ankerketting - net onder het gedeelte waar deze vast zit in de boot - zeer roestig was. Niet een heel fijn betrouwbaar idee... En verder hadden de harpjes waarmee het anker vastzit aan de ankerketting ook hun beste tijd gehad. Tijd dus voor een onderhoudsproject. Voor de liefhebber hebben we deze klus vastgelegd in een video die je op YouTube kunt vinden.
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	Accu’s en zonnepanelen

	Na onze ervaringen met de accu's afgelopen zomer op onze reis naar de Oostzee, was het tijd om te gaan puzzelen en schuiven met accu's. De accu’s bleken wat tekort te schieten om met name de koelkast en koelbox draaiende te houden. Daar bovenop kwam dat onze 'huishoudaccu' zijn beste tijd had gehad. In Eckernförde hadden we daarom bij de plaatselijke Haga Baumarkt de beste accu meegenomen die ze daar op dat moment ter beschikking hadden, een 95Ah startaccu. Aangezien je niet even met zo'n accu onder je arm naar je boot wandelt, hebben we deze toen in een rammelend winkelwagentje naar de boot vervoerd. Het heeft ons deze vakantie aardig uit de brand geholpen, maar ideaal was het nog niet. Tijd dus om met de accu's aan de slag te gaan. De afgelopen zomer aangeschafte accu mag gaan doen waar hij voor gemaakt is en dat betekent dat het onze nieuwe startaccu wordt. Als 'huishoudaccu' plaatsen we twee andere accu's die beter geschikt zijn voor dit doel. Ook zorgen we ervoor dat deze niet meer alleen worden opgeladen door de walstroom en het zonnepaneeltje, maar ook als de motor draait. De accu's die bedoeld zijn om de apparatuur en zaken als de binnenverlichting van stroom te voorzien zijn op dit moment nog prima in orde. De hele klus vergde het nodige schuifwerk en het plaatsen van een nieuwe verdeler, maar daar moesten we deze zomer zeker profijt van gaan hebben!
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	Afgelopen zomer is ook gebleken dat ons zonnepaneeltje eigenlijk niet voldoende groot was om de 'huishoudaccu' opgeladen te houden. Op de 'huishoudaccu' stonden op dat moment de koelkast, de koelbox en de stuurautomaat aangesloten. We wilden dus graag nog een aanpassing doen. We hebben nog twee flexibele zonnepanelen die we op de boot kunnen gebruiken. De vraag is met name hoe we deze dan zouden willen monteren. Een heel buizenframe is het mooist, meest degelijk en daardoor ook onder het zeilen te gebruiken. Het is wel vrij begrotelijk en we moeten nog beslissen of dat de investering waard is. Als het erom gaat, is het goedkoper om een extra jerrycan diesel voor de motor of benzine voor de generator mee te nemen om het tekort aan laadcapaciteit op te vangen. Als we een geschikte betaalbare oplossing vinden voor de extra zonnepanelen, dan willen we het huidige zonnepaneeltje aansluiten op onze startaccu en de extra panelen gebruiken voor de 'huishoudaccu'. Voorafgaand aan onze reis waren de plannen om één of twee zonnepanelen los mee te nemen en als het mogelijk was in het zonnetje neer te leggen of op te hangen en te ervaren wat het ons op kan leveren.
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	Werkzaamheden aan dek

	‘Alle hens aan denk!’

	Het instituut voor de Nederlandse Taal legt uit dat met 'alle hens aan dek' bedoeld wordt dat de gehele bemanning zich naar één verzamelpunt moet spoeden, en wel om instructies te krijgen wegens een acuut probleem. Het is ook geen toeval dat de kreet van het Engelse 'all hands' komt. Daar werd het woord 'hand' voor een arbeider gebruikt, en dan vooral als het om een zeeman ging.

	Gelukkig was er bij ons nog geen sprake van spoed of een acuut probleem. Dat wilden we ook graag voorkomen en daarom hadden we een behoorlijke lijst met klusjes aan dek in de voorbereiding op onze reis naar Noorwegen.

	Hieronder vind je een beschrijving van onze klusjes:

	
		nieuwe lijn door de fokkehoes,

		bevestiging van het reddingsvlot,

		monteren van extra kikkers,

		aansluitpunt in de kuip voor de marifoon

		plaatsen van een nieuwe windvaan,

		plaatsen en vervangen van lieren,

		plaatsen van de NAVTEX-antenne en

		onderhoud aan de stoof.



	Fokkehoes

	Bij onze inspectie na de winter, hadden we gezien dat de lijn die door de fokkehoes loopt, om de hoes zo strak mogelijk om het fok te trekken, slijtplekken vertoont. Beter dus maar om deze te vervangen. We hadden nog een voorraadje mogelijk geschikte lijnen liggen in de meest vrolijke kleurtjes . Vraag was welke dikte we prefereerden en of de betreffende lijn wel lang genoeg was. De groene was leuk, maar leek net wat dik voor de katrolletjes. Van de gele dachten we bij voorbaat al dat deze te kort was. De rode leek in eerste instantie leuk, goede dikte en lang genoeg, maar we twijfelden toch of het wel het geschikte materiaal was, dus we gingen uiteindelijk 'gewoon' weer voor een witte lijn.
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	Toen we de fokkehoes erbij haalden bleken er helaas wat scheurtjes in het doek te zijn ontstaan ter hoogte van de katrolletjes. Hier was dus sowieso actie vereist, want het risico op verder scheuren in de wind ligt op de loer. Voordat we de oude lijn verwijderden, legden we nog vast hoe de oude lijn vastzit bovenaan de fokkehoes. Vervolgens braken we onze activiteiten voor nu af en namen de hoes mee naar huis, om hem eerst te laten repareren.

	Gelukkig heeft het fok ook een UV-band en konden we de hoes daarom wel eventjes missen. Na reparatie brachten we thuis op de oprit de nieuwe lijn aan. Deze hoes was weer klaar om mee te nemen naar de boot!

	Reddingsvlot

	Ons reddingsvlot had tot nu toe ook nog niet echt een goede plek gevonden aan boord. Tot nu lag deze dus binnen, terwijl we het belangrijk vinden dat deze voor het grijpen ligt. Daarom wilden we een geschikt plekje zoeken op het dek, waar we het vlot eenvoudig kunnen bevestigen. Dit leverde ons twee acties op, namelijk:

	
		Vind een geschikte plek;

		Zorg voor een hoes om het vlot extra te beschermen tegen de elementen.



	Gezien de mogelijkheden voor punt 1, vonden we een plaatsing vóór de mast de meest geschikte plek. Een andere optie zou zijn net voor de buiskap, mits die ruimte vrij zou zijn, maar daar lag al een zonnepaneel en het ontneemt deels het zicht. Een andere optie zou wellicht een reddingsvlotbeugel zijn. Voor nu was de eerste optie voor ons het meest geschikt, want niet te duur en we hebben daar ook redelijk eenvoudige bevestigingsmogelijkheden.
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	Wat betreft punt 2 haalden we de naaimachine uit de kast om een oude zeilhoes op maat te maken, zodat deze geschikt is om de tas met het reddingsvlot in te doen. Dit beschermt het vlot dan extra tegen het zoete en zoute buiswater, de regen en de zon.

	Na het inkorten van de hoes was deze veel beter op maat. Nu restte nog een goede bevestiging te maken met elastiek en/of sjorband en vervolgens maar eens testen en ervaren hoe dit zou bevallen. Daarna kunnen we altijd nog aanpassingen doen.

	Kikkers

	Nog een wens was om niet alleen voor en achter, maar ook halverwege de boot kikkers op het dek te hebben. Handig in de sluis dat de lijn niet meer vanaf de punt van de boot hoeft te komen, maar ook heel praktisch als we een spring willen plaatsen. Het voelt nogal tegennatuurlijk om gaten in de boot te boren en dat maakte het - hoewel eigenlijk een eenvoudige klus - toch wel een beetje spannend. Alles bij elkaar was de klus snel gepiept. Het feit dat er een aluminium plaat blijkt te zitten onder de kikkers, gaf ons een geruststellend gevoel bij de bevestiging. Die komen niet zomaar van hun plaats!
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	Marifoon

	Het volgende project aan dek was het maken van een oplaadpunt en meteen een goede plek voor de handheld marifoon tijdens het varen. Het geheel wilden we bevestigen op de stuurkolom, op de plek waar vroeger het kompas zat. De voorbereidingen voor dit project waren al lang geleden begonnen. Dus we hadden al een keer een mooie ronde plank laten maken. Ook hadden we al nagedacht over de manier waarop we deze plank wilden gaan bevestigen. We hadden hiervoor beugeltjes uitgezocht die ervoor zorgen dat de binnenkant van de stuurkolom nog bereikbaar blijft, mocht dit een keer nodig zijn. Met behulp van onze buurman Sam en zijn bovenfrees, hebben we de benodigde sleuven in het plankje gemaakt voor de bevestigingsbeugels en het weg te werken elektriciteitsdraad. De bedrading in de stuurkolom hadden we al een keer getrokken. Nu restte nog het plaatsen van de beugels, het aanbrengen van de plank en het bevestigen van de marifoonhouder. Hoe fijn dat we voortaan een goede plek hebben in de kuip om onze marifoon neer te leggen, uit te luisteren en gelijk op te laden!
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	Windvaan

	Onze windvaan was ook niet meer wat het geweest was. Eén pootje hing er een beetje zielig bij. Omdat een windvaan - ondanks alle aanwezige digitale apparatuur - toch wel een heel fijn instrument is tijdens het zeilen, was het dus tijd voor een nieuwe Windex 15. We voegden dit klusje in eerste instantie toe aan onze ToDo-lijst. Maar gelukkig was er zomaar tijd om weer een dagje op de boot te klussen. En daarbij was het weer ook nog heel geschikt om Paul Michèl de mast in te 'hijssen'. Al is hijsen eigenlijk niet het juiste woord, want hij moet zelf naar boven klimmen met zijn tuigje. Enige wat Renata kan doen is de boel goed zekeren beneden met een extra veiligheidslijn. Voordeel is dat Paul Michèl op deze manier ook naar boven zou kunnen als hij alleen is (zij het zonder de extra veiligheidslijn), nadeel is dat het best intensief is om op deze manier naar boven te klimmen. Maar goed, na even hard werken, was Paul Michèl boven in de mast en kon de hulptroep beneden het gereedschap en de nieuwe Windex naar boven takelen.
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	Het klusje zelf in de top was vrij snel voor elkaar en wat een verschil is dat. Niet alleen zaten de pootjes weer vast, zoals het hoort, maar de onderkant was ook rood en daardoor beter zichtbaar. Het naar beneden klimmen bleef Paul Michèl bespaard, want we konden de lijn waaraan zijn tuigje bevestigd zit in zijn geheel rustig laten zakken. Eenmaal beneden bleek de oude windvaan er nog slechter aan toe dan we al dachten. Het heeft niet alleen een wiebelend pootje, maar er zijn ook gewoon in de loop der tijd stukken plastic van de windpijl afgebroken. Al met al geen overbodige luxe dus, deze actie!

	Generator

	We gaan verder met de generator. Deze hebben we aan boord voor het geval de accu's leegraken en deze niet met walstroom, de motor of een mobiel zonnepaneel kunnen worden opgeladen of... als we onverhoopt tijdens het varen 220 Volt nodig hebben. Vorig jaar nog hebben we op het Kielerkanaal (NOK) onder het varen verse appelmoes gemaakt. Hoe handig dat we gewoon even de staafmixer konden pakken! Oké, dit was niet van wereldbelang, maar wel heel leuk.

	Voor de noodgevallen is het uitermate handig om een generator aan boord te hebben. Uiteraard hebben we voor ons komende vertrek benzine en olie aangevuld en de generator laten testdraaien. Hoe fijn dat hij weer als een zonnetje stond te draaien. Daar zouden we ongetwijfeld weer plezier van gaan hebben.

	Lieren

	Een klusje wat we ook nog heel graag wilden doen, was het vervangen van de lier die aan stuurboordkant onder de buiskap zit. Dit is namelijk een vrij kleine lier zonder selftailing functie en dat betekent hard werken als we het grootzeil hijsen. In je eentje is dat dan al helemaal een bijna onmogelijke opgave, zeker voor Renata. Dat betekent namelijk tegelijkertijd èn de lierhendel draaien èn de lijn flink op spanning houden. Hoe fijn dus dat we hier ter vervanging een grotere lier met selftailing gaan plaatsen. De oude lier was snel verwijderd. Vervolgens moesten er vijf nieuwe gaatjes geboord en getapt worden. We zorgden ervoor dat het boorafval meteen werd opgezogen, zodat er geen aluminiumrestanten op de boot blijven slingeren. De oude gaten maakten we dicht. De hele klus verloopt zeer voorspoedig en al snel hadden we een mooie nieuwe werkende lier tot onze beschikking. We waren zo benieuwd wat dit in de praktijk met het gebruiksgemak zou doen. We konden niet wachten om het uit te proberen.
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	Los hiervan hadden we ook nog plek voor twee lieren achter in de kuip om bijvoorbeeld te gebruiken om het fok binnen te halen. Op de dag dat we deze klus onderhanden nemen is het boven de dertig graden en moeten we een tarp ophangen om überhaupt in de kuip te kunnen werken. Omdat we inmiddels ervaring hadden opgedaan met het plaatsen van een lier, gaan deze twee lieren als een tierelier. Het werd bijna lopende band werk.

	NAVTEX-ontvanger

	In onze collectie 'Ook leuk voor op de boot!' hadden we een NAVTEX ontvanger liggen. NAVTEX is handig om aan boord te hebben om onder andere weersberichten en waarschuwingen op het water te kunnen ontvangen als je zo ver buiten de kust bent, dat 4/5G geen ontvangst meer biedt. Je kunt er geen berichten mee verzenden, zoals bijvoorbeeld met een marifoon, maar je kunt wel buiten het marifoongebied berichten ontvangen op open zee. Om de ontvanger te kunnen gebruiken moesten we een antenne plaatsen. Hiervoor maakten we gebruik van de coax-kabel van een oude GPS-ontvanger achter op de boot, die niet meer gebruikt wordt. Dat was dus snel gepiept. In de boot hoefden we dan alleen nog de ontvanger aan te sluiten op de coax-kabel en van spanning te voorzien. We hebben nog niet een uitgelezen plek gevonden om de ontvanger te bevestigen. Omdat we de NAVTEX vermoedelijk alleen de dagen op open zee echt zouden gebruiken, hielden we de NAVTEX vooralsnog los onder handbereik.
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	Stoof

	Omdat we allebei niet heel groot zijn, hebben we twee jaar geleden een 'stoof' gemaakt. Dit is een verhoging om op te staan achter het stuurwiel. Zo kunnen we beter over de buiskap heen kijken wat er voor de boot gebeurt. Echt een enorme aanwinst! Toen de stoof voor onderhoud even van de boot was, was dat dan ook een flink gemis.... Van de donkere teakkleur zijn we nu overgestapt op fris wit. Daar zullen we voorlopig weer plezier van hebben!
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	Fruithangmat

	Wie weleens fruit meeneemt onderweg (en wie doet dat niet), weet dat het lastig kan zijn om te voorkomen dat het beurs wordt. Ook op een boot die zich een weg baant door de golven is het een uitdaging om fruit goed te houden. Een oplossing daarvoor is een fruithangmat. En dat leek ons wel wat. In het creatieve brein van Renata ontsproten zich meteen ideeën om dit zelf te haken. Zie hier het resultaat. We waren heel benieuwd in hoeverre dit hangmatje in de praktijk zou bevallen. Op onze tocht zou snel genoeg duidelijk worden of dit attribuut een 'must have' is of niet!
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Ervaringen

	Een aantal ervaringen zullen we hieronder nog wat uitgebreider bespreken. We kunnen ons voorstellen dat dit ook voor jou dingen zijn waar je over nadenkt, voordat je een langere tocht gaat ondernemen. Of misschien ben je gewoon nieuwsgierig naar hoe wij dit ervaren hebben.

	Meerdaagse overtocht

	In ons voorwoord schreven we het al. Na onze reis naar de Oostzee stond niets ons in de weg om een meerdaagse overtocht te maken. Eén nacht doorvaren was niet bezwaarlijk en we hadden ook geen moeite met het idee dat er geen land meer in zicht was. Die driedaagse overtocht naar Noorwegen lag dus binnen onze mogelijkheden. De eerste mijlen lieten onze zeebenen ons – tegen onze gewoonte in – een korte tijd in de steek. Gelukkig trok dat gevoel snel weer weg. De eerste dagen bestonden vervolgens voornamelijk uit sturen, slapen en af en toe wat eten. Vanaf de derde dag waren we tussen het sturen en slapen door veel actiever. We pakten er lekker een boekje bij. We leken in een zeeritme te komen. Het was bovendien heerlijk weer en de ontmoeting met dolfijnen was geweldig! 

	Net als vorig jaar waren we ’s nachts altijd aangelijnd in de kuip. Je wilt toch niet meemaken dat je maatje ongemerkt van boord is verdwenen, terwijl jij lag te slapen. We hadden erg rustig weer, dus daar waren gelukkig sowieso geen zorgen over. Om niet constant de stuurautomaat te gebruiken, deed Renata ook wel aan voetsturen. Ondertussen las ze op haar e-reader of maakte wat aantekeningen op haar telefoon voor de blogs die nog zouden volgen.

	Op de terugtocht daarentegen hadden we onze handen wèl vol aan het sturen. De laatste dag was er zelfs nauwelijks meer een mogelijkheid om te slapen of te eten. Maar daarover meer onder het kopje storm…

	Toen we op de heenreis na drieënhalve dag weer voet op vaste grond zetten, bleek dat onze landbenen ons nu in de steek lieten. Zodra we zelf stil stonden begon onze omgeving te bewegen. Het effect was vooral groot bij tegeltjes, dus vooral op straat en onder de douche. Een bizarre gewaarwording, maar gelukkig vooral grappig en niet heel erg hinderlijk. Na een dagje was dat ook wel weer voorbij.

	Noorwegen

	We waren allebei nog nooit in Noorwegen geweest. De foto’s die we zagen op ZeilNoord, maar ook de beelden in YouTube-filmpjes van bijvoorbeeld Sailing Uma waren geweldig om te zien. Hier wilden wij ook naartoe. De kust met rotsige eilandjes, de fjorden, het ankeren, de wandeltochten, ronduit geweldig. En dat was ook ons gevoel toen we na drieënhalve dag de kust van Noorwegen naderden. Het was ook zo bijzonder om na een aantal dagen alleen maar zeelucht – met af en toe wat dieseldampen als we voor de wind voeren – op zee al de geur van de bossen op het Noorse vaste land op te snuiven. Met het vriendelijke zonnetje erbij was het een geweldige aankomst. 
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	Zodra je vanaf de kust verder het binnenland invoer, werden de bergen hoger en hoger. De fjorden werden èchte fjorden, niet meer zomaar een strook water tussen twee landtongen. De Lysefjord is een prachtig voorbeeld hiervan. Varen – ingesloten door rotswanden – op honderden meters diep water. Hoewel wij daar geen mooi weer hadden, was het prachtig om te zien. Omgekeerd was het uitzicht vanaf de 400m hoge Preikestolen over de Lysefjord minstens zo overweldigend. 
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	De fjorden op weg naar Flekkefjord maakten ons ook sprakeloos. Het was zo enorm genieten om daar te mogen varen. Een aanrader is ook zeker om een auto te huren en het binnenland verder te ontdekken. Ook daar bestaat het landschap louter uit bergen en water. Het is een aaneensluiting van bergmeren. Op deze rotsige ondergrond blijft het water natuurlijk gemakkelijk staan. De wandeling en de uitzichten bij Brufjell over het landschap en de Noordzee zullen we zeker niet gauw vergeten.
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	Storm

	De storm heeft grote indruk op ons gemaakt. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Het is niet iets wat we graag nog eens over zouden doen, maar we zijn ook realistisch. Je kunt er ondanks goede voorbereiding toch mee geconfronteerd worden. Weersvoorspellingen zijn langer vooruit gewoon minder betrouwbaar. Probleem waar wij tegenaan liepen was dat we op de terugtocht eigenlijk te snel gingen en dat de wind onverwacht draaide. Onze weersvoorspellingen voorspelden een storm die boven het Waddengebied langs naar de Duitse bocht zou trekken. De ene app voorspelde dat deze storm eerder uitgeraasd zou zijn dan de andere. We hadden geen internetverbinding tot onze beschikking om recentere weerberichten te downloaden. We raadpleegden de NAVTEX, maar die informatie was zo summier dat wij hier eigenlijk niets wijzer van werden. Er werd alleen in vermeld dat er die bewuste dag een storm langs zou trekken, wat ons al bekend was. Waar die storm op welk moment zou zijn, werd hieruit niet duidelijk. Daar bovenop draaide de wind ook nog eens onverwacht naar zuidwestelijke richting, waardoor het aanvaren van Vleiland geen optie meer was. Door de gedraaide wind zouden we dan tegen de wind in moeten opkruisen. We stelden onze route dus bij richting Borkum, zodat we hoog aan de wind verder konden varen. Hiermee hadden we de pech om juist midden in de storm uit te komen. Het was een samenloop van factoren. Achteraf gezien hadden we misschien op zee moeten afwachten, maar de vraag was dan ook geweest hoe lang we daar hadden moeten blijven. De informatie die we hadden zou dezelfde zijn geweest.

	En dan zit je er plotseling middenin. De wind trekt steeds verder aan. Je ziet de windsnelheid oplopen op de windmeter. De golven worden hoger en hoger. Paul Michèl kan dit prima handelen en daarmee heeft Renata ook het vertrouwen dat we hier doorheen sturen. Probleem was dat het langdurig zeer hard waaide en dat we de nacht in zouden gaan. En toen Paul Michèl zich hier zorgen over ging maken, werd het voor Renata ook spannend. Dit heeft ons doen besluiten om een ‘Mayday’ uit te sturen. Zoals je in ons reisverslag hebt kunnen lezen, hadden we in no time een gigantische sleper achter ons in het kielzog. Fysiek kon hij niets voor ons doen, maar hij had wel contact met de wal. Hij vroeg ons wat hij voor ons kon betekenen, want het zag er allemaal goed uit. Dat was wel een opsteker terwijl we het geweld trotseerden. Toen wij vroegen wat de opties waren, kregen we te horen dat we met een helikopter van boord gehaald konden worden. Dat vonden we wat rigoureus. Nieuwe informatie uit Windfinder heeft ons enorm geholpen. De tijdspanne waarin we deze uitputtingsslag nog vol moesten houden werd beperkt tot een uur, waarna de storm zou afnemen. Zo konden wij weer verder. 

	Wat het ook moeilijk maakte, was dat Paul Michèl onderkoelt raakte. Er was zoveel zeewater zijn zeilpak ingelopen, er was geen draad aan zijn lijf meer droog. Dit in combinatie met vermoeidheid maakt dat het niet veel langer had moeten duren. Hij begon warrig te praten. Gelukkig durfde Renata het roer vanaf een windkracht 6 à 7 Bft weer over te nemen, zodat Paul Michèl al die natte kleren uit kon trekken, kon opwarmen en toe kon geven aan zijn vermoeidheid. Renata stond nog stijf van de adrenaline en kon daardoor makkelijk nog een paar uurtjes door. En zo hebben we het samen fantastisch opgepakt en zijn we een ervaring rijker, die we mee kunnen nemen naar toekomstige zeiltochten. De boot kan het aan en wij kunnen het aan en dat is een prettige conclusie.

	Beschikbare tijd

	Tja, de beschikbare tijd… We hadden voor deze reis vier weken vrij gepland, zodat we een week meer tot onze beschikking zouden hebben, dan voor onze reis naar de Oostzee in 2022. Toen waren we met zo’n 4 à 5 dagen op de Oostzee en nu zouden we met zo’n 4 à 5 dagen in Noorwegen zijn. Een week extra dus om op de plaats van bestemming rond te varen en mooie plekjes te bezoeken. Het was mooi bedacht, maar – zoals alle zeilers wel weten – op het weer kun je niet plannen. Met de ene na de andere storm die over de Noordzee raasde was het niet erg verantwoord en ook zeker niet prettig om de oversteek te maken. En zo lagen we dus vijf dagen verwaaid op Texel. Hiermee waren we onze extra week op de plaats van bestemming dus eigenlijk al weer kwijt… Jammer, maar helaas. Wat niet wil zeggen dat we geen leuke dagen op Texel hebben gehad, maar het maakte het ontdekken van de zuidwestkust van Noorwegen wel wat kort. Eigenlijk hadden we dubbel pech, want het weer in Noorwegen wilde ook niet bepaald meewerken. En ja, dan is het heel jammer dat je niet meer tijd tot je beschikking hebt. 

	Een tweede gevalletje van pech was het probleem met de Driebondsbrug in Groningen, die maar één keer in de week op vrijdag om 11.00 uur draaide. Daardoor lagen we nogmaals een aantal dagen vast. Deze keer in Delfzijl.

	Alles bij elkaar staan wij toch positief tegenover dit soort reizen in een beperkte tijd. Het is toch geweldig dat we zulke mooie zeilervaringen hebben mogen opdoen en zulke mooie gebieden hebben mogen ontdekken. Onze tijd komt nog wel dat we voor langere tijd kunnen vertrekken!

	Kapotte onderdelen

	Ja, en wat ging er eigenlijk allemaal kapot onderweg of niet alleen kapot, maar verdween gewoon helemaal. Het meest kostbare was het verliezen van de Trilenzz 12” radarreflector op onze terugtocht van Noorwegen naar Borkum. Pas in Delfzijl ontdekten we dat het de radarreflector was geweest, die de klap had veroorzaakt bij het verlaten van Noorwegen. Zonde dat we deze verloren hebben. Een nieuwe zullen we dan ook met een extra beugel vastmaken, zodat hij minder makkelijk los kan schieten.

	Wat een kostbare en levensgevaarlijke zaak had kunnen worden, was het losslaan van ons reddingsvlot, toen we in de storm op de Noordzee terecht kwamen. Gelukkig bleef het vlot in het gangboord liggen en liep het met een sisser af. Die storm heeft ons overigens wel doen besluiten dat wij een reddingsvlot boven op het voordek geen handige plek vinden. Als we ergens níet wilden zijn, was het wel op het dek. We hadden het reddingsvlot nog liever binnen in één van de hutten gehad, dan daar op het dek. We gaan dus zeker kijken naar een oplossing die direct bereikbaar is vanuit de kuip, bijvoorbeeld op een rek aan de achterreling boven de spiegel.

	En toen viel ook nog de plotter uit. En uiteraard is dat niet onze enige optie om te navigeren, maar we moeten eerlijk zeggen dat we wel heel blij waren dat dit niet tijdens de storm gebeurde, maar erna. Het had het namelijk een stuk onhandiger en ingewikkelder gemaakt om te navigeren op de app of de papieren kaart. Alleen al door het beperkte zicht en de grote hoeveelheden water die overkwamen. Probleem blijkt trouwens corrosie door vocht. De grote hoeveelheden water die we tijdens de storm overkregen, zullen waarschijnlijk de nekslag zijn geweest. Na de storm hebben we het probleem snel verholpen door de stekker er tussenuit te halen en tijdelijk een kroonsteentje te bevestigen. Dit heeft ons de rest van de reis uit de brand geholpen.

	Ook een gevolg van de storm was het vallen van de NAVTEX. We hadden het apparaat ook alleen tijdelijk aangesloten en dus niet ergens vastgeschroefd. Het apparaat zelf kon dit wel hebben, maar de bedrading was losgeraakt. Gelukkig waren we inmiddels weer bijna binnen het bereik van 4/5G en was het niet echt een issue. We hebben ook niet de behoefte om de NAVTEX een permanente plek te geven. We gaan er gewoon voor zorgen dat het apparaat bij een volgende oversteek niet zomaar kan vallen.

	Eén keer wilde de motor niet starten. Ook dit was na onze onstuimige overtocht en bleek een vochtprobleem te zijn. De walstroom had er na de overtocht ook al geen zin in, evenals powerbank en mobiele telefoon. Blijkbaar is er ook ergens vocht in het motorsysteem gekomen. Paul Michèl haalde de zekering los en toen hij even later weer goed en droog op zijn plek zat, draaide de motor meteen weer als een zonnetje.

	Wat een erg onhandig defect was, was het losschieten van de lazy jack line aan bakboordzijde midden op de Noordzee. Gelukkig hebben we de lazy jack line tijdens de overtocht niet veel nodig gehad. Het was wel jammer dat we niet zo gemakkelijk een vervangend beugeltje konden vinden. Gelukkig hebben we voor de eerste hulp aan boord altijd tie wraps tot onze beschikking en dat heeft ons geweldig uit de brand geholpen. Pas in het nieuwe zeilseizoen brak één van de tie wraps door en hebben we een nieuwe beugeltje geplaatst.

	Alles bij elkaar dus wel wat kapotte onderdelen en problemen, maar dat hoort er ook een beetje bij. Gelukkig heeft het allemaal geen grote gevolgen gehad.

	 


Havens en plaatsen

	Oudeschild (Texel)

	Aan de Waddenzee aan de zuidoostzijde van het eiland Texel ligt de Waddenhaven Texel, een moderne haven voorzien van alle gemakken: goed sanitair, mooie steigers, grote speeltuin, restaurant en fietsenverhuur om de hoek en op loopafstand van een watersportwinkel met zeilmakerij. In het dorpje Oudeschild vind je wat winkeltjes, een aantal viszaakjes, een supermarkt en het Museum Kaap Skil. Om ander plekjes op het eiland te bezoeken kun je gebruik maken van de Texelhopper. Het kostte ons slecht €7,70 per persoon per dag. Wij denken dat het zo goedkoop is dat het geen lang leven beschoren is, maar zolang het bestaat een echte aanrader! Het busje zet je af op allerlei uithoeken van het eiland. 

	
		Wij bezoeken De Slufter, een prachtig natuurgebied waar het Noordzeewater vrij toegang heeft. Feitelijk is het een overblijfsel van een mislukte inpoldering. Wat ons betreft is het vooral een prachtig stukje natuur!

		We nemen een kijkje bij Ecomare, wat bestaat uit grote open zeeaquaria, een mooi natuurmuseum en natuurlijk niet te vergeten zeehonden van heel dichtbij!

		In Den Burg beklimmen wij de toren van kerkgebouw ‘De Burght’. Na iedere trap is er wel iets te zien of te lezen, dus het is een relaxte beklimming. Boven hebben we een prachtig uitzicht over Den Burg en omgeving.

		Ten slotte brengen we ook nog een bezoekje aan Museum Kaap Skil. Er zijn verschillende tentoonstellingen binnen in monumentale gebouwen en buiten in het Openluchtmuseum. Je kunt er alles ontdekken over Texel en de Wereldzeeën. Een echte aanrader om te bezoeken!
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	Egersund

	Aan de zuidewestkust van Noorwegen is het plaatsje Egersund gelegen.Vanaf de Noordzee vaar je op weg naar dit plaatsje de Søragabet binnen. Het is dan nog ongeveer 4 NM naar Egersund Gjestehavnen. Na ongeveer 3,5 NM ga je bij een bunkerstation stuurboord uit de Lindøygapet op. Al snel daarna nader je dan het plaatsje Egersund en de naastgelegen jachthaven. De eerste steiger van deze jachthaven is ook meteen de enige steiger waar boten met een diepgang tot maximaal zo’n 2,5 meter kunnen liggen. Hier vinden wij een plekje.

	Egersund heeft de grootste visserijhaven van Noorwegen, gemeten aan de hoeveelheid aan land gebrachte vis. In de haven kun je de visverwerking ook wel ruiken. Het is een rustig en vriendelijk plaatsje. Wij hebben hier op zowel de heen- als terugreis een nachtje gelegen. We hebben alleen even op een zondag door het dorpje gelopen en dan is het er stil. Wat ons betreft is het een prima plek voor aankomst na een overtocht, als tussenstation, of als vertrekpunt voor een oversteek.
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	Stavanger

	Vanaf de Noordzee nader je Stavanger over de Byfjorden. Er zijn twee jachthavens dicht bij het centrum gelegen. De Børevigå Gjestehavn (linker foto) wat meer noordelijk gelegen naast het Norsk Olje Museum.en Gjestehavner Vågen (rechter foto) iets meer westelijk gelegen. Beide havens hebben we op onze reis aangedaan. Wat ons betreft zijn beide haventjes prima. Ze maken gebruik van hetzelfde sanitairblok wat naast de Børevigå Gjestehavn is gelegen. Vanaf de havens loop je zo het centrum van Stavanger in. Niet ver van de haven vind je het straatje Øvre Holmetage, Deze straat staat vol met kleurrijke huisjes, eettentjes en terrassen. Heerlijk om doorheen te lopen of om ergens neer te strijken voor een hapje of een drankje. Het Olje Museum is ook meer dan de moeite waard om te vereren met een bezoekje. Het leert je over de geschiedenis en de toekomst van olie. Zeer informatief en interessant.
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	Forsand

	Aan de ingang naar de Lysefjord ligt aan de stuurboordzijde het kleine haventje Lysefjord Marina Forsand. Voor de prijs hoef je het niet te laten, wij betaalden slechts €8 per nacht. De meer naar achteren gelegen steigers hadden geen stroom en watervoorziening. Gelukkig was er nog plek net achter de pier. Los van de voorzieningen heb je hier ook een prachtig uitzicht op de ingang van de idyllische Lysefjord. Dit is één van de mooiste fjorden in Zuid-Noorwegen. Een boottocht leidt je tussen steile rotswanden en langs watervallen en verlaten boerderijen, naar het kleine dorpje Lyseboth, helemaal aan het einde van de fjord. Wij hadden helaas heel veel pech met het weer – regen en mist - en we zijn dus vroegtijdig omgekeerd, maar ook op het eerste gedeelte tussen de laaghangende bewolking en in de regen komt de schoonheid van deze fjord al ruimschoots tot haar recht.
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	Jørpeland

	Jørpeland is gelegen aan het Idsefjorden. Als praktische uitvalsbasis voor een bezoekje aan de Preikestolen zoeken wij een plekje in de Jørpeland Gjestehavn. Het ligt in een kom tegen het stadje aan gelegen. Er is een grote supermarkt op loopafstand en er zijn wandelingen in de buurt. Het sanitair was helaas vies. Waarschijnlijk was dit niet het geval geweest als het echt alleen door de jachthaven werd gebruikt, maar nu werd het ook gebruikt door het naastgelegen camperterrein en buschauffeurs die het busstation aandeden en ieder ander die toevallig op de hoogte was van de code. Het werd zo druk bezocht daar dat het meer een openbaar toilet leek.

	Wij hebben hier bij Pulpit Rock Tours een Boreal-bus gereserveerd om ons naar de Preikestolen te brengen. Het is een tochtje van ongeveer een kwartier. De pad naar de Preikestolen is zeer druk bewandeld. Het bestaat uit een gedeelte in het bos, over vlonders, langs meertjes en over rotsen. Het brengt je boven op de over de Lysefjord uitstekende gigantische rots. Bijzonder mooi! En ondanks de drukte als op een Zandvoorts strand op een mooie zomerse dag, toch zeer de moeite waard! Er is overigens niet alleen de ‘Cliff trail’ die vrijwel iedereen pakt, maar ook een ‘Hill-trail’die wij op de terugweg hebben genomen en dat erg rustig is qua wandelaars.
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	Flekkefjord

	Via de westelijke toegangsroute vanaf de Noordzee – de Hidrasundet – varen wij richting Andabarøy. Hier is een zeer smal gedeelte waar je even goed moet oppassen. Volg hier nauwkeurig de betonning. De route vervolgt zich noordelijk via de Lofjord en brengt ons uiteindelijk bij Flekkefjord. Hier leggen we aan in de Flekkefjord Lystbådhavn. Vanaf de haven loop je zo het gezellige centrum in. In de omgeving zijn veel mooie plekjes om te bezoeken. Wij huurden hier een auto en hebben een dag rondgetoerd. We namen een kijkje bij Helleren, twee huizen die onder de rotsen zijn gebouwd. We volgden Tronåsen – een oude kronkelweg die is aangelegd als onderdeel van de Western Highway. We reden langs Bakke Bro, een oude brug die uit 1844 stamt en last but not least brachten we een bezoekje aan Brufjell. De parkeergelegenheid voor Brufjell is gelegen in Stornes nabij Åna-Sira. De wandelingen hier hebben drie niveau’s: ‘Medium’, ‘Challenging’ en ‘Expert’. Na de regenbuien van die ochtend is het inderdaad wel uitdagend te noemen. Het is een ruige rotswandeling. De uitzichten zijn grandioos! In Flekkefjord brengen we nog een bezoekje aan het Flekkefjord Museum.

	Wij verlaten Flekkefjord in zuidelijke richting via het Lofjord. Ter hoogte van de Skagelibukt, buigen we af naar het zuidwesten om vervolgens de Noordzee op te draaien.
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	Borkum

	Van zee komend nader je via het Borkum Riffgrund en het Borkum Riff het Waddeneiland Borkum. Aan de zuidzijde van het eiland, ter hoogte van Fischer Balje, buig je bakboord af naar het oosten. De eerste haven aan stuurboordzijde, is de particuliere jachthaven. Bij laag water schijnt deze een drempel van slechts 1 meter water te hebben. Wij pakken de tweede haven, de verenigingshaven gelegen in de voormalige ‘Schutzhafen’, de Burkana Hafen. De haven ligt in Borkum Reede en dat is een eind van de bewoonde wereld af. Wij pakken daarom om de hoek van de haven de bus naar het stadje Borkum. Het is een zeer toeristisch kustplaatsje vol met dagjesmensen en toeristen onderweg met koffers. Er is op het eiland voldoende natuur om te ontdekken. En uiteraard kun je een dagje aan zee doorbrengen.
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	Delfzijl

	Via de Bocht van Watum naderen we het Zeehavenkanaal richting Delfzijl. Aan het einde van dit kanaal ligt Jachthaven Neptunus. We worden hier zeer vriendelijk ontvangen door de havenmeester. We tanken de laatste druppels diesel van de pomp en vinden een plekje in de haven. Het sanitair is keurig en je loopt gemakkelijk vanaf de haven het centrum in. Hier zijn ook supermarkten te vinden. Wij kwamen wat bevooroordeeld aan, maar uiteindelijk werden wij positief verrast door Delfzijl, met het Muzeeaquarium, Video Clip Folly, Molen Adam en de spuisluizen.
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	Groningen

	Aan de Staande Mastroute ligt in het centrum van Groningen net achter de Driebondsbrug de Jachthaven Oosterhaven. Het is een haven waar je vriendelijk ontvangen wordt, waar een watersportwinkel is en prima sanitaire voorzieningen. Vanuit de haven loop je zo de stad in. Een erg leuk plekje om te overnachten.
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	Lekkum

	Langs de Staande Mastroute aan de Dokkumer Ee ligt het dorpje Lekkum. Wij hebben op internet gevonden dat hier een jachthaven is die op de punt van de haven uitermate geschikt zou zijn voor passanten. Aangezien alle aanlegplaatsen langs het water allemaal al bezet waren, zetten wij koers naar deze haven. De plek is uiteindelijk verrassend. Het mag de naam jachthaven niet dragen. Wij liggen op het uiterste puntje vast in de modder en kunnen net van boord afspringen. Er zijn hier ook geen sanitaire voorzieningen. Behalve een kleine boothelling zien we ook geen andere voorzieningen. We hebben een plekje voor de nacht, maar meer kun je het toch echt niet noemen…
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	Lemmer

	Over de Grote Brekken naderen wij Lemmer. Ons eindpunt van de Staande Mastroute. We vinden een plekje in de Jachthaven Iselmar. Prima haven met zwembad, restaurant, bowlingbaan, etc. Het is wel een eindje lopen naar het gezellige centrum van Lemmer. Door de gigantische Prinses Margrietsluis – 260m lang en 16m breed, komen we uiteindelijk weer terug op het IJsselmeer.

	Lelystad

	En dat brengt ons na een fantastische reis terug in de Houtribhaven, onze thuishaven. Een heerlijke verenigingshaven, waar relatief veel ligplaatshouders het ruime (zee-)sop kiezen. Een uitstekende locatie direct aan het IJsselmeer en direct naast de Houtribsluis gelegen, die toegang geeft tot het Markermeer.

	Kaarten en afstanden

	Kaarten

	In het reisverslag staan alle etappes al in kaart gebracht. Hieronder geven we nog een overzicht van de totale tocht en van alle etappes die we in Noorwegen gevaren hebben.
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	Afstand door het water: 1.239,2 NM; Duur: 8 dagen, 21 uur en 38 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,1 Kts
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	Afstand door het water: 227,1 NM; Duur: 1 dag,9 uur en 0 minuten; Gemiddelde snelheid: 5,8 Kts

	Afstanden

	De afgelegde afstanden, snelheid en duur van de afzonderlijke tochten hebben we verzameld. In de onderstaande tabel staat een totaaloverzicht van onze hele tocht. Voor elke etappe zijn weergegeven:

	
		De afgelegde afstanden in nautische mijlen,

		onze gemiddelde snelheid in knopen en

		de duur in uren en minuten nauwkeurig,



	Onder aan de streep hebben we deze reis 1.239,2 NM afgelegd, dit is in kilometers een slordige 2.295 km. In totaal hebben we hier ruim 213 uur over gevaren met een gemiddelde snelheid van 5,1 Kts (9,4 km/h). Op deze grote afstanden hadden we een snelheid van 5,5 Kts (10,2 km/h) verwacht, maar blijkbaar was dit toch niet haalbaar. Overigens doen we geen wedstrijd en is het gewoon wat het is, maar we vinden het wel interessant om de gemiddelden te bekijken. Als we de Staande Mastroute uit het gemiddelde halen dan hebben we een gemiddelde van 5,2 Kts (9,6 km/h), gelijk aan ons gemiddelde vorig jaar naar de Oostzee. Voor een volgende reis kunnen we onze verwachting dus beter bijstellen naar een gemiddelde van 5,2 Kts.
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	Navigatiemateriaal en handige apps

	Vaarplan

	Voor deze reis hebben we geen vaarplan gemaakt, zoals we hadden gemaakt voor de Oostzee. We hebben ons uiteraard wel voorbereid. We hebben op moment van vertrek besloten om net als in 2022 bij Den Helder naar buiten te gaan. Omdat het voorlopig nog wat stormachtig zou blijven, zijn we doorgevaren naar Oudeschild op het eiland Texel om de depressietrein af te wachten. Op basis van getijdeninformatie hebben we ons moment van vertrek bepaald. Zeilplanner gaf aan dat we één uur voor laag water moesten vertrekken uit Oudeschild om via het Molengat buitenom naar Vlieland te varen. Dit betekende dat we om 4.09 uur moesten vertrekken. Gezien de westenwind bleek dit te laat, waardoor we maar met heel veel moeite en met de motor bij na 3,5 uur eindelijk het Molengat in draaiden. Vanaf daar volgen we de Waddeneilanden tot net boven Vlieland, Vervolgens zetten we koers naar het noorden en doorkruisen we de beide verkeersscheidingsstelsels. Midden op de Noordzee lopen we tegen een straat met olieplatforms aan, die we uiteindelijk met een flinke oostelijke bocht moeten omzeilen. Voor het overige zijn er geen hindernissen meer. Achteraf bezien hadden we misschien toch wat meer tijd in een klein vaarplan moeten steken. Hierdoor hadden we de koers wellicht wat anders gelegd, zodat we die straat met olieplatforms wat efficiënter hadden kunnen omzeilen.

	Kaartmateriaal

	Voor de voorbereidingen van onze reizen thuis aan tafel maken we veel gebruik van de papieren kaarten. Als we varen gebruiken we in de basis onze digitale kaart op de plotter. Als back-up hebben we uiteraard de papieren kaarten mee en kunnen we gebruik maken van de B&G-app. Ook onderweg bereiden we nieuwe tochten voor op basis van de papieren kaarten.
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	Wat betreft de papieren kaarten hebben we de volgende kaarten meegenomen van het gebied:

	
		Imray: 2150 Waddenzee – Den Helder to Norderney

		NV Atlas Norway (NO5): Sørvestlandet South – Flekkefjord to Stavanger

		NV Atlas Norway (NO6): Sørvestlandet North – Stavanger tot Haugesund



	Deze laatste kaart hebben we uiteindelijk niet gebruikt, omdat we – door het lange wachten op Texel - niet meer de tijd hadden om nog noordelijker te varen en het weer zuidelijker ook aantrekkelijker was.

	Handige apps en websites

	En dan zijn er nog talloze handige apps die je kunt gebruiken. Hieronder een lijstje met apps die wij veel gebruiken op onze tochten:

	
		B&G navigatie app
De B&G-app gebruiken we om routes voor te bereiden of als onderweg de plotter mogelijk uitvalt.

		Windfinder
Deze app geeft verwachtingen voor wind, weer, getijden en golven. De gratis versie geeft een voorspelling in drie uurs tijdsperiodes. De betaalde app geeft een voorspelling in één uurs tijdsperiodes. Onze ervaring is dat de voorspellingen één en twee dagen vooruit vrij goed zijn. Vanaf drie dagen vooruit worden de voorspellingen aanmerkelijk minder betrouwbaar.

		Windy
Ook Windy is een app waarin windverwachtingen, weer en golfprognoses staan. Wij gebruiken vaak twee windapps om een beter beeld te krijgen van de windverwachtingen. Als beide apps eenzelfde voorspelling geven is de verwachting betrouwbaarder dan als ze van elkaar verschillen. Net als de Windfinder-app geeft de gratis Windy-versie voorspellingen in drie uurs tijdsperiodes. Ook voor deze app zijn de voorspellingen de eerste twee dagen vooruit redelijk betrouwbaar en neemt de betrouwbaarheid daarna aanmerkelijk af.

		Tides (Imray)
Tides is een getijden-app. Getijdeninformatie is zeer belangrijk als je afhankelijk bent van de getijden, zoals bijvoorbeeld in het waddengebied. Ook op de Elbe is het belangrijk om rekening te houden met de getijden. Daar is het bij ons een beetje scheef gelopen. Het was verstandig geweest als we toen ergens gewacht hadden op stroom mee, dat hebben we helaas niet gedaan. Een volgende keer zullen we deze aanpak zeker heroverwegen. Probeer hier echt te zorgen dat je het tij mee hebt.
Voor het overige hebben wij op onze reis naar en op de Oostzee geen rekening hoeven houden met getijden. Als je vooruit wilt plannen is de betaalde versie van Tides wel een must, anders heb je alleen informatie van de komende 24 uur.

		Getijden-websites
Voor de planning van onze tocht maakten we gebruik van de volgende websites:
www.watersportalmanak.nl/getijdentabellen-2024
www.watersportalmanak.nl/artikel/vertrektijden-jachthavens
Op de eerste site kun je de getijden terugvinden, op de tweede website staan de vertrektijden vanuit de havens ten opzichte van hoog water.

		Zeilplanner
De Zeilplanner-app is ook een leuke app. Je kunt in deze app invullen vanaf welke getijdenhaven je vertrekt en waar je wenst aan te komen. Je krijgt dan een vertrektijdadvies. Je kunt in deze app ook de getijden en marifoonkanalen raadplegen. In de gratis versie kun je alleen plannen voor vandaag. Als je vooruit wilt plannen zul je de betaalde versie aan moeten schaffen.

		FindShip
Deze app is leuk om collega zeilers te kunnen volgen. Daarnaast wordt deze app bij ons veelvuldig gebruikt door het thuisfront, zodat ze ons op afstand kunnen volgen, zonder dat we constant contact hoeven te hebben. Let wel op: zodra je buiten het 4G/5G-gebied vaart, blijft de boot stil liggen in de app, totdat je weer contact hebt met internet. Dit is belangrijk voor het thuisfront om te weten, zodat ze zich niet onnodig zorgen maken.

		ZeilNoord
Last but not least noemen we hier de Facebook-groep ZeilNoord. Een echte aanrader! Het is een groep die voornamelijk bestaat uit zeilers die op eigen kiel naar het noorden trekken. Het gaat dan om Scandinavië en Baltische staten en alles wat nog meer noordelijk gelegen is. Het is een gemoedelijke groep, waar volop informatie wordt uitgewisseld. We beantwoorden elkaars vragen en er worden blogs en ervaringen gedeeld. 



	Veiligheidsmaatregelen

	Uiteraard nemen we ook de nodige veiligheidsmaatregelen als we het open water op gaan. Wij dragen beiden een 275N reddingsvest. Dit omdat het geschikt is voor zwaar weer en het meeste drijfvermogen biedt. Het vest heeft ook meer kracht om je op je rug te draaien, mocht je met je gezicht naar beneden in het water belanden. Nadeel schijnt wel te zijn, dat je door het grote opgeblazen gedeelte, maar moeilijk om je heen kunt kijken, moeilijker in een reddingsvlot klimt en meer ruimte inneemt in datzelfde reddingsvlot. Onderzoek dus goed wat voor jou passend lijkt voor het doel.

	Naast reddingsvesten hebben wij op zee banden van voor naar achter over het dek lopen. Deze bevestigen we in de buurt van de punt van de boot naar een punt achter bij de kuip aan zowel stuurboord als bakboord. Als we in zwaar weer belanden zekeren we onszelf constant aan deze lijn, zo ook ’s nachts als we alleen zijn in de kuip. En ook alle handelingen aan dek doen we alleen als we gezekerd zijn. Een enkele uitzondering daargelaten, als het overdag vrijwel windstil is. Voorkomen is beter dan genezen. Je trekt iemand die overboord hangt makkelijker aan boord, dan dat je iemand die overboord valt weer uit het water vist.

	Op ons pak dragen we ’s nachts een lampje dat gaat branden zodra dit het water raakt. Verder hebben we bij de nachtshifts ook een telefoon op zak, zodat we de ander van achter het stuurwiel kunnen bellen, mocht de stuurautomaat niet ter wille zijn en geroep door de wind verwaaien.

	Uiteraard hebben we verder nog een hoefijzervormige reddingsboei, een reddingsboeilicht, een BESTO reddingssysteem en een reddingsvlot aan boord. We hopen al deze redmiddelen nooit nodig te hebben.
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	Tot slot

	We hebben even kunnen proeven van Noorwegen. We hadden hier heel graag meer willen zien. Die tijd was er helaas niet, maar het betekent wel dat we -ondanks het weer - zeker terugkomen naar Noorwegen!

	Dankjewel voor het lezen van ons tweede zeilboek. We hopen dat je er veel plezier aan hebt beleefd en dat de informatie je verder zal helpen op jouw tochten. 
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